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"ŞİŞEN EVRENLER, 'KARA DELİKLER, PARALEL ди. 
DÜNYALAR... KÖZMOLOJİK UFKUMUZ, BU YENİ : 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Js*Uzaktan'çdlışma problemine Yeşil, sürdürülebilir ve temiz Suç oluşmadan önce onu 


. bilimsel,bir bakış açısı şehirler mümkün mü? İ * tahmin едеп algoritma : “| 


Akıllı Şehir İzleme ve Yönetim Sistemi 


URUK, akıllı şehirlerin güçlü ve güvenilir bir altyapıya sahip olması yolunda merkezi platform yazılımı, sistem entegrasyonu ve mobil uygulama sunmaktadır. Akıllı şehir yönetim platformu olan URUK ile ulaşım, trafik, güvenlik, enerji, altyapı, çevre ve sağlık gibi pek çok alana ait uygulamalardan gelen veriler tek merkezde toplanarak bu verilerin takibi, gösterimi ve analizinin yapılması sağlanmaktadır. 


Www.aselsan.com 
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TÜRKİYE 


Otomobile “gerçekten” Р? 


DERGİLERDE BU AY ihti 2 | ihtiyacınız var mi? TA | 


İnsanlar bir şekilde trafiğin parçası oldukları halde ironik biçimde ondan şikâyet ediyor ve bu durum yıllardır artarak sürüyor. Otomobil gibi her anlamda ağır bir yükün, bireylere ve topluma ilk bakışta fark edilmeyen pek çok zararı var. Dahası bu konu sadece fosil yakıtlarla ilgili değil. “Geleceğin Şehirleri” başlıklı yazımızda oldukça ilginç noktalara değiniyoruz ve otomobillerin günlük yaşamda bizi nelerden mahrum bıraktığı da bunların arasında. Küresel ölçekte dalga dalga yayılacak bir farkındalık sayesinde otomobil sayısının azaltılmasıyla şehirlerimiz daha yaşanır hale gelebilir. Aslına bakarsanız hükümetler bu konuda harekete geçme-Nanobaotlar, geleceğin ye başladı bile. Örneğin Fransa, otomobilini elektrikli bisikletle değiştirtıbbını değiştirecek. mek isteyen vatandaşlarına 4000 Euro vereceğini açıkladı. 

Bu ay teorik fiziğe hatta bilimkurguya epey konu olan çoklu evren hakkında iki ayrı yazı hazırladık. Bunlardan biri mevcut çoklu evren/çoklu dünyalar hipotezlerini mercek altına alırken diğeri konuya tamamen kuantum mekaniği penceresinden bakıyor. 

Yıllardır standart model ve kuantum mekaniğini birleştireceğini umduğumuz “Her Şeyin Teorisi”ni arıyoruz ama pek pratik olmayan ve yaygın şekilde kabul görmeyen Sicim Teorisi'ni saymazsak bu alanda pek ilerleme kaydedemedik. Diğer yandan çoklu evren konseptini deneylerle kanıtlamak çok ama çok zor fakat konuya kuantum mekaniği pencere- м op iT sinden bakmak, “Her Şeyin Теогіѕі"пі bulmamızı sağlamasa bile bize kuantum dünyasını anlama açısından farklı bir yaklaşım sağlayabilir. Belki de “Her Şeyin Teorisi”ni bulabilmek için kuantum mekaniğinin sadece @ Ж atom altı dünyada geçerli olduğuna dair mevcut kabullenişimizi değiştirmemiz gerekiyordur. Elbette bu gibi varsayımların temelinde düşünce deneyleri var ama zaten kuantum mekaniğini de düşünce deneyleri saye- 


Kaotik bir evrende mi sinde anlayabiliyoruz... 
yaşıyoruz? Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum. 
POSTER HEDİYELİ" 


2008-2013 yılları arasında yayınlanan 
TV dizisi Fringe, рага dünyalar hakkındaki en sürükleyici yapımlardan 


biriydi. 
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SCIENCE 


YOUTUBE KANALI AÇILDI! 


TIKLA! 
Hemen üye ol her hafta harika bilim videolarını 
KAÇIRMA! 


TIKLA 
& İZLE 


POPULAR SCIENCE 


Dr. Alp Sirman ile Korona virüs ve aşılar hakkında. 


POPULAR SCIENCE 
PODCAST YAYINDA! 


Dr. Umut Yıldız ile dev teleskoplar ve uzaylı arayışı üzerine. 


popsci.com.tr/podcast 


EYLÜL 


Д « POPULAR SCIENCE 


KAPAK KONULARI 
52 ÇOKLU EVRENLER 


"Evren" kelimesi belki de artık var olan her şeyi tanımlayamayacak. 


60 KUANTUM ÇOKLU EVREN 


Çoklu evren hipotezine kuantum penceresinden bakmaya ne dersiniz? 


66 GELECEĞİN ŞEHİRLERİ 


Daha yeşil, sürdürülebilir ve temiz şehirlerde yaşamak imkânsız değil. 


74 MERKÜR'ÜN LEKELERİNİN GARİP 
TARİHÇES 

Giovanni ер 140 yıl önce tam olarak ne görmüştü? 


80 ТШЕН нак MI OFİSTE 
ÇALIŞMAK 

Modern ve en önemli sorunlarından birine bilimsel bir bakış açısı. 


BÖLÜMLER 8 


03 Editörün Notu 

06 Megapikseller 

10 Kısaca 

16 Aygıtlar 

21 Gerçeğin Peşinde 

28 İşin Doğrusu 

30 Olay Ufku 

34 Matematik Yapmak 
36 Konuk Yazar: Eric Rose 
38 Konuk Yazar: Ishanu Chattopadhyay 
88 Serbest Atış 

92 Akıl Oyunları 

94 Astro Sorular 

96 Soru&Cevap 


ŞİMDİ 


42 İnsan gibi düşünen YZ 
ДД Hatasız kuantum bilgi işlem 


GELECEK 


48 Canlı sensörler 
50 Venüs'e yolculuk 


Modern, dinamik ve şehirli. 


Macan Т. 


Ortalama yakıt tüketimi (1/ 100km): 10,7—10,1; ortalama CO, emisyonu (g/km): 242—229; Dönem: 09/2022 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s "H . Б" Anavatanı Avustralya olan mavi dilli Tiligua rugosa, yavaş hareket etmesi sebebiyle “uykulu kertenkele" olarak da bilinir. Ancak en şaşırtıcı özelliği, = pe kuyruğunun da kafasına benzemesidir. Bu sayede hedef şaşırtan bu hayvan acil durumda kuyruğunu yukarı doğru kaldırarak hızla ileri fırlatır ve böylece жа saldırganın aklı karışmış durumda iken uzaklaşır. Kopan kuyruk 6-12 ay içinde | 
4 kendini yeniler. 
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MEGAPİKSELLER 


FOTOĞRAF: NASA/JPL-CALTECH 


Venüs'ün 
Dickinson krateri 


Kasım 1996'da Magellan uydusu tarafından çekilen bu fotoğraf, Venüs'ün Kuzeydoğu Atalanta bölgesinde yer alan Dickinson çarpışma kraterini gösteriyor. Yüzey çapı 69 kilometre olan kraterin 185 kilometre genişliğindeki tabanı, radar-koyu ve radar-parlak (radar sinyallerini yutan ve yansıtan) maddelerle kaplı. Batı yönünde herhangi bir ejekta (çarpışma nedeniyle etrafa saçılan parçalar) olmaması, kraterin batı yönünden gelen bir cisim tarafından oluşturulduğunu gösteriyor. NASA, Venüs'ü daha detaylı inceleyecek olan DAVINCI görevini 2029'da başlatacak. 
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KİSALA 


Editör: Eray 
Kaşıkçı 


DÜŞÜK SEROTONİN VE DEPRESYON 


Molecular Psychiatry dergisinde geçirilebileceği belirtildi. Araştırma yayımlanan makalede, depresyonun ekibi, toplumda depresyonun nedeninin bir kimyasal dengesizlik serotonin eksikliğiyle bağlantılı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı, olduğuna dair güçlü bir görüşün bunedenle özellikle selektifserotonin olduğunu ve bunedenleinsanların gerialım inhibitörleri başta olmak davranışsal tedaviler yerine direkt üzere kimyasal denge sağlamaya olarakilaçtedavisine başvurduğunu yönelik çalışan çoğu antidepresanın belirtiyor ve bu konuda farkındalığın 


Düşük serotonin seviyelerinin depresyona neden olduğuna dair uzun yıllar boyunca kabul gören görüşe, bugüne kadar yayımlanmış serotonin ve depresyon odaklı hemen hemen tüm araştırmaların mercek altınaalındığı detaylı bir analizin ardından destekleyici bir kanıt bulunamadığı duyuruldu. Nature 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işlevselliğinintekrar gözden 


MARIN BALAIC 


artırılması gerektiğini düşünüyor. 


ÖLÜM SONRASI 
ORGANLARI CANLI 
TUTMAK 


Nature dergisinde yayımlanan bir makalede 

bilim insanları, ölümden sonra organları birkaç saat boyunca canlı tutmalarını sağlayan hücre koruyucu solüsyon geliştirdiklerini duyurdu. 
Solüsyon, cerrahi operasyonlar esnasında kalp ve akciğerlerin görevini yerine getiren makinelere benzer bir perfüzyon cihazı sayesinde vücuda veriliyor ve hücre içlerine kadar ulaşıyor. 
Domuzlar üzerinde denenen solüsyonun, ölümden 6 saat sonra dahi kalp, karaciğer ve böbreklerdeki birçok hücre fonksiyonunun devamlılığını sağladığı belirtiliyor. Teknolojinin ilerleyen yıllarda özellikle organ nakli işlemleri için önemli faydalara sahip olabileceği, bunun yanı sıra kalp krizi veya felç esnasında hasar gören doku ve organların tedavisinde kullanılabileceği düşünülüyor. 
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KISALA 
KANSERİ KOKLAYABİLEN ÇEKİRGELER 


Michigan Üniversitesi araştırmacıları, çekirgelerin kanser hücreleri ile sağlıklı hücreler arasındaki farkı koklayarak anlayabildiklerini ortaya koydu. Üç farklı tipteağız kanseri örneklerinin koklatıldığı çekirgelerin, yalnızca kanserli hücreleri sağlıklılardan ayırt etmekle kalmadığı, kanser tiplerini de birbirinden ayırt edebildiği gözlemlendi. Uzmanlara göre araştırma ağız konserine odaklansa da diğer çoğu kansertürünün de nefese katılan uçucu metabolitler üretmeleri nedeniyle kokularından fark edilmeleri mümkün. Düşük kan şekerini ve COVID-19'u koklayarak algılayabilen köpeklerden sonra çekirgelerin de kanseri 


koklayabiliyor olması, bu biyolojik harikaları taklit ederek geliştirilecek teknolojilerin pek çok hastalığa erken teşhis sağlayabileceğinidüşündürtüyor. 


GÖRME ENGELİNE YAPAY KORNEA ÇÖZÜMÜ 


Bilim insanları, domuz derisinden elde edilen kolajenler kullanılarak geliştirilen bir yapay kornea ürettiklerini duyurdu. Nature Biotechnology dergisinde yayımlanan araştırmada, üretilen yapay kornea yardımıyla, iki yıllık tedavinin ardından görme engelli katılımcıların tamamına görme yeteneği kazandırıldığı belirtiliyor. Mevcut durumda insan korneası bağışlarıyla görme engelli kişilere görme yeteneği geri kazandırılabiliyor olsa da, bağış sayısının yetersiz kalabilmesi nedeniyle üretilen yapay korneanın çok daha geniş bir ölçekte tedavi imkanı sunabileceği belirtiliyor. Ayrıca bağışlanan doğal insan kornealarının iki hafta içerisinde kullanılması gerekirken, üretilen yapay korneaların iki yıl boyunca kullanıma hazır şekilde saklanabileceği belirtiliyor. Günümüzde kornea kaynaklı problemler nedeniyle görme engeli olan yaklaşık 13 milyon kişi bulunurken, bu kişilerin yalnızca %1,5'u tedaviye erişebiliyor. 


TERDEN ELEKTRİK ÜRETEN BİYOFİLMLER 


Nature Communications dergisinde yayımlanan 

bir makalede bilim insanları, terleme esnasındaki | buharlaşma işlemindeki enerji yardımıyla elektrik üreten bir biyofilm geliştirdiklerini duyurdu. Bakteri hücreleri kullanılarak üretilen ve kağıt kalınlığında olan biyofilmin içeriğinde Geobacter sulfurreducens adlı elektrik üreten bir bakterinin genetik olarak modifiye edilmiş versiyonu baz alındı. Halihazırda bu bakterilerinden üretilen mikrobiyal piller, elektronik cihazlara güç vermek için kullanılıyordu. Fakat o pillerin yapısındaki bakteriler canlı olduğu için büyük dikkat gerektiriyor ve düzenli olarak besleniyordu. 
Yeni biyofilmin yapısında ise canlı bakteri bulunmuyor ve çalışmaya devam etmesi için herhangi biraksiyon alınmasına gerek duyulmuyor. Dolayısıyla ortada sürekli yenilenmesi gereken bir batarya da olmamış oluyor. Bu yeniliğin, giyilebilir elektronik alanında devrim niteliğinde bir cihaz olabileceği belirtiliyor. 
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THOR BALKHED 


KULAK ÇINLAMASI 
TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ 


ADIM 


Frontiers in Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, kulak çınlamasından muzdarip kişilerde 12 hafta içerisinde anlamlı bir iyileşme sağlayan yeni bir tedavi geliştirildiği duyuruldu. 
Beyaz gürültü ile tedavi gibi opsiyonlar ile kıyaslanan yeni tedavinin, birçok dijital teknolojiyi birleştiren kombine bir tedavi olduğu ve mevcut opsiyonlara oranla çok daha efektif olduğu belirtiliyor. Mobil uygulama olarak kliniklerde kullanımına geçilmesi planlanan teknolojinin, 6 ay içerisinde kullanılabilir olacağı belirtiliyor. 
Henüz tedavisi olmayan ve sebepleri 

bir hayli kompleks olan kulak çınlaması, ilerleyen seviyelerde hayat kalitesini bir hayli düşürerek depresyona dahi sebep olabiliyor. 


ViewSonic WORKPRO 
İŞ AKIŞINIZI TEKNOLOJİ 
İLE KOLAYLAŞTIRIN 


WORKPRO SERİSİ İLE TANIŞMIŞ MIYDINIZ? 
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KISALA 
HAPŞIRARAK MUKUS ÇIKARAN SÜNGERLER 


Tıpkı insanlar gibi diğer pek çok hayvan kullanmadığı parçacıklardan kurtulmuş 


AY'IN KÖKENİNE DAİR 
YENİ BULGU 


da hapşırarakistenmeyen atıklardan oluyor. Araştırmacılar aynı zamanda, 

kurtulabiliyor. Yeni bir araştırmada ise, süngerin etrafında yaşayan bazı canlı Science Advances dergisinde yayımlanan bilinen en eski çok hücreli canlılardan türlerinin bu atıklardan oluşan mukus bir makalede bilim insanları, Ay'da 

olan süngerlerin de atık maddeleri tabakasını kullanarak beslendiğini ortaya bulunan helyum ve neon gazlarının kendilerinden uzaklaştırmak için koymuş. kaynağının Dünya'nın mantosu olduğuna 


dair önemli kanıtlar elde ettiklerini duyurdu. Antarktika'da NASA tarafından toplanan Ay kaynaklı göktaşı örnekleri üzerinde yürütülen araştırmada ortaya çıkarılan durum, Ay'ın Dünya'ya çarpan büyük bir gök cismi sonucunda oluştuğu teorisini güçlendiren bir bulgu oldu. Bilim insanlarının kafasını kurcalayan yeni soru ise, bu gazların böylesine büyük bir çarpışmadan nasıl kurtulduğu konusu. 


hapşırdığı ortaya çıktı. Current Biology dergisinde yayımlanan makaleye göre, herne kadar süngerlerin hapşırdığı birkaç yıldır biliniyor olsa da, bunu atık çıkarmak için yaptıkları ilk defadoğrulanmış oldu. 
İnsan hapşırmasından çok daha farklı 

bir mekanizmaya sahip sünger hapşırığı, yaklaşık yarım saatte tamamlanıyor. Bu süre içerisinde sünger, içine çektiği ve 


EVCİL KEDİLERDE SOSYAL DAVRANIŞLARIN SIRRI 


Kediler doğaları gereği bireysel yaşamayı tercih eden canlılarken barınaklarda Î yaşayan kedilerin gruplar halinde yaşamaya nasıl tahammül edebildiği konusu 

üzerine yapılan bir araştırmada, 5'er bireyden oluşan üç kedi grubunun hormon Э seviyeleri, bağırsak mikrobiyomları ve sosyal davranışları, iki hafta boyunca 
| mercekaltınaalındı. Araştırmalara göre testosteron ve kortizol seviyeleri yüksek 
olan kedilerin, diğer kedilerden uzak durmaya ve barınaktan kaçmaya daha meyilli olduğu bulundu. Bu hormonlarının seviyesi düşük olan kedilerinse diğer kedilerle olan iletişimlerinde daha yüksek toleransa sahip olduğu görüldü. Aynı zamanda birbiriyle daha sık iletişim kuran kedilerin bağırsak mikrobiyomlarının da çok daha benzer olduğu görüldü. İnsanlar başta olmak üzere çoğu canlıda bağ kurmada en etkili hormonlardan biri olan oksitosin hormonunun seviyelerinin ise kedilerin sosyal ” ilişkileri üzerinde güçlendirici bir etkiye sahip olmadığı hatta tam tersine oksitosin seviyesi yüksek olan kedilerin, grup içerisinde çok daha yalnız kaldığı gözlemlendi. 
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UGURLU OLAN 


KAZANIR 


Yarım asrı aşan sınava hazırlık deneyimiyle, Uğurlu olan başarılı bir geleceğe adım atıyor. 
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DİZUSTU PC 
Iki ekranlı tasarım 


Dizüstü PC'lerdeki rekabet, üreticileri ilginç konseptlere yönlendiriyor. ASUS, daha önce piyasaya sürdüğünde büyük ilgi çeken çift ekranlı КОС Zephyrus Duo 16 (GX650) modelini 2022 için güncelleyerek yeniden piyasaya sürdü. 
Güncellenen modelde önemli yenilikler var. 15 inçlik bir kasa boyutuna 16 inçlik bir laptop sığdırmayı başaran yeni model, dokunmatik ikinci ekranıyla çoklu görevlerin üstesinden kolayca gelirken yüzde 30'a kadar daha 

iyi soğutma sunan tasarımıyla da dikkat çekiyor. İçerik üreticileri ve özellikle oyuncular için üretilen ROG serisine ait bu dizüstündeki donanım özellikleri gerçekten de baş döndürücü denebilecek seviyede. AMD Ryzen 698OHX işlemci ve NVIDIA RTX 3080 Ti ekran kartı ile oyun severlere keyifli bir oyun deneyimi sunan PC, sahip olduğu 4 TB Gen 4 SSD ve 64 GB'a kadar RAM ile de oldukça iddialı. 
Oyuncuların çok seveceği ekran özellikleriyle dikkat çeken ROG Zephrus Duo 16, mini LED'li Nebula HDR Display ve iki farklı çözünürlük sunan Dual Spec Panel ile teknolojinin sınırlarını zorluyor. En büyük ekran üreticilerinden BOE ile birlikte geliştirilen Duo 16, dünyanın ilk Dual Spec panelini kullanıyor. Oldukça yenilikçi diyebileceğimiz ekran, 4K 120Hz'den FHD 240Hz'e geçiş yapabiliyor. Böylece oyun 


oynarken yüksek çözünürlük veya yüksek yenileme hızları arasında seçim yapmak zorunda bırakmayan Zephyrus Duo 16, tek cihazda iki farklı ekran deneyimi sunuyor. İPS teknolojisini kullanan 4K çözünürlüklü ikinci ekran ise, ScreenPad Plus dokunmatik panel özelliğine sahip olmanın yanı sıra 165 Hz tazeleme hızına sahip. 
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Projektör ve monitör denince akla ilk gelen firmalardan biri olan ViewSonic'in özellikle iş ve eğitim için tasarladığı LS55OWH, oldukça yenilikçi bir projektör olarak öne çıkıyor. Projektörlerin en büyük problemi olan lamba değişimini ortadan kaldıran bu 3. nesil LED teknolojisine sahip projektör, böylece cıva başta olmak üzere doğaya zararlı 
malzemeleri içermemesiyle de dikkat çekiyor. 3000 

LED lümen sağlayan cihaz, 30.000 saat çalışma ömrü 
sunduğu için günde 4 saat kullanıldığında toplamda 20 
yıl gibi uzun bir süre çalışabilmesi ve bakım gerektirmemesi gibi özellikleriyle beğenimizi kazandı. 96125 Вес.709 
geniş renk gamını kapsayan ViewSonic'in özel Cinema SuperColor* teknolojisinin sağladığı yüksek görüntü kalitesi, WXGA çözünürlüklü ürünü bu sınıftaki rakiplerinden ayıran bir başka özellik. Anında açma/kapama özelliği ile kullanımdan önce ve sonraki bekleme sürelerini ortadan kaldırarak soğutma süresi gerektirmeden zamanında başlatmalar için anında tam parlaklık sağlayan LS55OWH'nin kısa mesafeli projeksiyonu, yalnızca 1,06 metre mesafeden 100-inçlik bir görüntü sağlayabiliyor. 
Termal sisteme toz girmesini önleyen IPX5 standardında- ki, sızdırmaz optik motor ise cihazın uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. 


Ma 
A 


ма 2 tp-link 


Deco Mesh cihazları, bütün evi içine alan kesintisiz bir Wi-Fi kapsamı sunar. Zayıf sinyalleri tamamen ortadan kaldırmak için ünitelerden oluşan bir sistem kullanır. Wi-Fi ölü bölge sorunu için kesin bir çözüm sunan bu sistem, farklı katlarda da kesintisiz internet sunar. Ayrıca kurulum ve kullanımı da oldukça basit. 


ra 


Daha fazla bilgi için 


897 


Deco Ҳ50 Rî fe 


tp-link.com/tr 


İSTANBULLULARI DİJİTAL ULAŞIM 
ÇAĞINA TAŞIYORUZ! 


“İstanbulluların dijital ulaşım çağına geçiş yapmasının zamanı gelmişti. İstanbul içi toplu ulaşım ödemelerinin İstanbulkart Mobil'den OR kod ile yapılabilmesini sağlamak ve fiziksel İstanbulkart'a olan ihtiyacı ortadan kaldırmak akıllı şehir olma yolunda attığımız önemli adımlardan biri oldu.” 


Nihat Narin, İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı ve BELBİM AŞ Genel Müdürü 


ünya genelinde teknoloji kullanımına dönüp baktığımız- 
# Ф as K D da, milenyumdan bugüne oldukça fazla yol kat edildiğini 

görüyoruz. Teknolojik açıdan birçok yeniliği karşılarken halihazırda kullanılan uygulamalarda da yeni kullanım örnekleri ve yeni fırsatlar keşfedildi. Özellikle pandemi sonrası, teknoloji günlük hayatımızı şekillendirmek konusunda eskisinden daha etkili oldu. Teknoloji kullanımında farklı bir boyuta geçilirken kuruluşlar da kullanıcı beklentilerini daha hızlı karşılayacak çözümler sunma konusunda yeni arayışlara girdiler. 

İBB'nin benimsediği akıllı şehir vizyonunu, teknolojik gelişmeleri ve değişen dünya trendlerini, şirket kültürüne uyarlayarak dijital dönüşüm yolculuğuna çıktık. 

İstanbulkart Mobil ile İstanbul içi toplu ulaşımı uçtan uca dijitalleştirerek dönüşüm yolculuğumuzu taçlandırdık. İstanbulkart Mobil'in OR kodla 


Нер | | [|| | [|| |1019 ödeme özelliğini otobüs, metro, 

metrobüs, tramvay ve deniz ulaj şımından sonra Marmaray'da da 
Sta [| [| || | | || | i [0 kullanılabilir hale getirdik. 

hayati Teknolojinin getirdiği avantajları kullanarak kullanıcı 

kolaylaştıran deneyimini üst seviyelere 

taşıdık 

у К | Т | | İstanbulkart Mobil, İstanbullula- 

— te n0 |) | ri e nn yolculuğunun baş kahramanı 

Tod A s Olanİstanbulkart'ın dijital yolcudeste | | f [| [|| |0 [| | luğunun hikayesidir diyebiliriz. 

. İstanbulkart Mobil ile İstan- 

00 | | | 0 | [| [|| Д Ya bulluların ulaşım rutinlerini dijitale taşıdık. Nakit paraya ve fizik- 


0 | | 0 |7 sel kartlara bağlılığın sona erdiği 
0 | günümüz dünyasında, OR kodla 
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GR göster ve öde 


OO TL 


ОЕ kodunu cihaza okut 


istanbul ж: 


100 0000 0000 (ra 


TL yükle @ OR ile öde 


işlemler 


Dijital kart bakiyen 


0,00 


GR okut 


geçiş özelliği sayesinde fiziksel kartlara ihtiyaç duymadan ulaşım ödemelerinin gerçekleşmesini sağladık.İstanbulkart Mobil, tüm indirim haklarını saklı tutarak aktarma ve mesafe bazlı ödemelerin gerçekleşmesini sağlayan dünyanın ilk mobil ulaşım uygulaması oldu. 


Dijital çağa yakışır sürdürülebilir çözümler üretiyoruz 

Bilişim çağının insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişimin yönünü yeniden belirlediği günümüz dünyasında bir teknoloji şirketi olarak, demografik ve ekonomik açıdan dünyanın sayılı şehirlerinden olan İstanbul'da, 


İstanbulkart ile İstanbulkart ile 


Madame Tussauds 
Istanbul'da 1 Bilet Alana 


1 Bilet Hediye! 


GR göster 


toplu ulaşımı cazip ve kullanışlı kılmak, ulaşımda dijital çözümler üretmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, başlıca görevlerimiz. 

Bu kapsamda “Akıllı Şehir” vizyonumuz ile teknolojinin bize sağladığı avantajları, toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 

Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen akıllı ulaşım konusu, sürücüsüz yeni nesil araçlar, sokakların akıllı dönüşümü gibi gelişmeler, ulaşım sektöründe yaşanacak dönüşümün kapıda olduğunun habercisiydi. Bu konuda akıllı şehir dönüşümü için ilk adımları atacak olan uygu- 


Rakamlarla İstanhulkart Mobil 


и Yenilendiği ilk üç ay içinde en popüler 5 finans uygulaması arasında yer aldı. 
w İstanbulkart Mobil, 8 milyon mobil kullanıcı tarafından indirildi. 


w Günlük QR kodla geçiş oranı 150 binlere ulaştı. 

и İstanbulkart Mobil ile verilen yükleme talimatı adedi 15 milyona ulaştı. 

и Abonman yüklemelerinin her ikisinden biri, İstanbulkart Mobil ile yapılıyor. 
и 40 bin İstanbullu, nakit destek modülünden faydalandı. 


Talimat Yükleme 


+ 20,00 TL 
2021-06-29 10:28 


İspark Pendik Sahil 
2021-06-28 17:23 


Beltur Caddebostan 


24,00TL 
2021-06-26 18:34 


Talimat Yükleme 


*50,00 TL 
2021-06-16 12:45 


layıcılar da bizim gibi teknoloji alanında hizmet vermekte olan belediye şirketleridir. Akıllı şehirlerin mimarları olarak İstanbul'da dijital çağa yakışır sürdürülebilir ulaşım hizmetleri sağlamak için genç ve dinamik ekiplerle yeni projeler geliştiriyoruz. 


Fiziksel karta olan ihtiyacı ortadan kaldıran İstanbulkart Mobil, birçok anlamda kazanım sağlıyor 

w Kullanıcı deneyimi açısından, tüm işlemlerin saniyeler içinde gerçekleşmesine olanak vererek zamandan tasarruf sağlıyor. 

w Kullanılan çiplerden dolayı ithal edilen fiziksel kartlar yerine İstanbulkart Mobil tercih edildiğinde, ülke kaynakları doğru kullanılarak ekonomik açıdan döviz açığının azalmasına fayda sağlanıyor. 

w Çevresel açıdan, son bir yılda verilen yükleme talimatlarında biletmatikler yerine tercih edilen İstanbulkart Mobil ile ortalama 274 ailenin bir yıllık elektrik ihtiyacı kadar enerji tasarrufu sağlanıyor. 

Çevre dostu ulaşım sistemleri kurmak için tüm dünyada büyük bir emek harcanırken, bir megakentin toplu ulaşım hizmetlerinde dijital çözümler sunmak kaçınılmaz. İstanbullulara hız kazandıran ve İstanbullular için toplu ulaşımı alışılmışın dışına taşıyan İstanbulkart Mobil'i gün geçtikçe daha da kapsamlı özelliklerle donatıyoruz. 


700 adet turnikeyi, geri 
dönüştürülebilir materyaller kullanılarak dönüştürdük ve ülke ekonomisine katkı sağladık 

Ülkenin elektronik para toplama sisteminin kurucusu olarak, tüm geçiş cihazlarının operasyonel süreçlerini de üstleniyoruz. OR kodla geçiş yapabilmeyi mümkün hale getirmek için mevcut elektronik para toplama cihazlarının yalnızca yazılımsal değil donanımsal olarak da yenilenmesi gerekliydi. Marmaray entegrasyonu kapsamında 700'e yakın turnike yazılımsal ve donanımsal olarak dönüştürüldü. Ülke kaynaklarını doğru kullanmak adına bu tumikeleri hazır bir şekilde ithal etmek yerine eski elektronik cihazlarımızdaki geri dönüştürülebilir materyallerden faydalanarak ve yeni parça temin ederek bünyemizde geliştirdik. Böylece turnike maliyetini de hatırı sayılır oranda düşürdük ve ülke ekonomisine de 

katkı sağladık. 


Teknolojik yeteneklerimizi, sosyal sorumluluk bilincimizle harmanladık 

Odağına dijitalleşmeyi almış 

bir kurum olarak, İstanbulkart Ist Mobil ile sunduğumuz kampanyalar, zamandan tasarruf sağlarken bütçe tasarrufu da sağlayacak ölçekte tasarlanıyor. 

İhtiyaçların İstanbulkart ile sağlanmasına olanak veren faizsiz, masrafsız ya da uygun faiz oranlarıyla İstanbullulaта sunduğumuz nakit destek modülü + Dijital Bakiye, dijital dönüşümü her açıdan ele aldığımızın bir göstergesi. 
Tüm başvuru süreçleri evrak yığını arasında kaybolmadan ve herhangi bir banka şubesi- ne gitmeden dakikalar içinde İstanbulkart Mobil'den ilerliyor. 
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tanbulke hemen indir, yeni tasarımıyla kullanım deneyimini 


vaeni yaşa: 


Gençlere yakışan genç bir marka yarattık 
İstanbulkart Mobil'in yüksek oranda gençler tarafından kullanıldığını görmek, pratik ve hızlı ulaşım arayışının yanında gençlerimizin çevre hassasiyetinin de bir habercisi. 
Böyle ümit verici tablolar, bize önemli bir misyon yüklendiğinin hatırlatıcısı ve dijital dönüşüm sürecimizin itici gücü oluyor. 
Gençlerin oluşturduğu öğrenci statüsünün indirim haklarını saklı tutabilmek için 


Ал 1. +175 


( Р rahat 


İstanbulkart Mobil ile sunduğumuz dijital karta da öğrencilik haklarını tanımlıyoruz. 


Fintek dünyasında en ileriyi hedefliyoruz 

22 milyon kullanıcılı İstanbulkart'ın dijital dünyasını oluşturan İstanbulkart Mobil ile OR kodla ödeme seçeneğini, ulaşım dışı ekosistemde de çok yakında yaygınlaştıracağız. 

Geleceğin temassız dünyasında daha kullanışlı ve erişilebilir olma hedefiyle geliştireceğimiz fintek projelerimiz, dijital dönüşüm yolculuğumuzun diğer basamaklarını oluşturacak. 
Hızla değişen teknoloji dünyasındaki kişi ve kuruluşların; sürdürülebilirliği, sürekli öğrenmeyi, temel felsefeleri olarak kabul etmeleri gerekiyor. Biz de gelecek planlarımızı bu felsefe ile şekillendiriyor ve en ileriyi hedefliyoruz. 


Akıllı şehir vizyonuyla geleceği şekillendiriyoruz 
Yakın gelecekte; 

• Uzaktan dijital kimlik doğrulama 

• Yeni nesil veresiye yöntemi ile hazır limit 

• Sanal POS altyapısı 

• Fatura ödeme 

• Ulaşım dışı ödemelerde OR kod kullanımı 

• Para transferi gibi özellikleri hayata geçireceğiz. 
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GERÇEĞİN PEŞİNDE 


SÖYLENTİLERE BİLİMSEL BİR BAKIŞ 


Güneş kremleri - Elektrokonvülsif terapi-Mars kayası örnekleri 


GÜNEŞ KREMİ: EN İYİSİNİ NASIL 
SEÇMELİ? 


Eylül ayı Güneşini küçümsemeyin! Yeni bir rapor, bazı "mineral" Güneş kremlerinin yeteri kadar korumadığını ortaya koydu. 
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“Cildimizin ulaşılması zor noktalarını kaçırmamız kolaydır. 
Örneğin on kişiden biri, güneş kremi sürerken yüzlerini 


Yazın en sıcak ayları geride kalmış olsa da Güneş'in sıcaklığını hâlâ içimizde hissediyoruz. Sıcaklıklar arttıkça daha çok insan denize girmek, piknik yapmak, doğada yürümek ve güneşlenmek için dışarı çıkıyor. Ancak birkaç saat dışarıda kaldıktan sonra kıpkırmızı olup kalmak da işten değil, elbette eğer güneş kremi kullanmıyorsanız. 

Peki, hangi güneş kremini seçmelisiniz? Losyon şeklinde olanlar mı? Spreyle yayılanlar mı yoksa mum şeklinde sürülenler mi? Kimyasal mı olmalı, mineral mi olmalı? SPF olan bir nemlendirici sürseniz de olur mu? 


ŞİŞENİN ÜZERİNDE NE YAZMASI GEREKLİ? 

İlk bakmanız gereken şey, SPF (Sun Protection Factor) ile gösterilen Güneş Koruma Faktörü. Bu rakam, güneş kreminin sizi Güneş'in yüksek enerjili morötesi ışınlarının UVB formuna karşı ne kadar koruduğunu gösteriyor. 

İngiliz Dermatologlar Derneğinden Profesör Brian Diffey, “SPF değeri 2 ile 50 arasında değişiyor" diyor. “Güneş'ten tatmin edici bir şeklinde koruma sağlaması için alacağınız güneş kreminde bu değer 30 ve yukarısı olmalı.” 

Güneş kreminde SPF ile beraber, yıldız derecelendirmesine de bakmanız gerekli. Bu derecelendirme, güneş kreminin Güneş'in morötesi ışınlarının düşük enerjili, uzun dalga boyundaki UVA formuna karşı ne kadar koruduğunu gösteriyor. 
Ancak, yıldız değerlendirmesi de tek başına yeterli değil: Bu derecelendirme, güneş kreminin UVB'ye oranla ne kadar UVA'yı engellediğini gösteriyor. 
Bu yüzden yıldız derecelendirmesi yüksek, ancak SPF değeri düşük bir güneş kremi, toplamda yine de az korumuş oluyor. 

Diffey, “30 SPF'ye ve dört veya beş yıldız UVA derecesine sahip bir güneş kremi, genellikle gölgede duruyorsanız ve üzerinizde bir şeyler varsa iyi bir Güneş'ten korunma standardı olarak kabul ediliyor" diyor. 


SPREY, LOSYON, KREM VEYA MUM ŞEKLİNDEKİ GÜNEŞ KREMLERİ ARASINDA BİR FARK VAR MI? 
Diffey, “Güneş kremi SPF 30 ve üzeri ise yeterli miktarda sürülmüşse ve eğer kişi denize giriyorsa veya çok terliyorsa bu döngü her iki saatte bir tekrarlandıkça farklı güneş kremlerinin sunduğu koruma arasında büyük bir fark olmamalı" diye 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unutuyor” 


açıklıyor. “Güneş kreminin doğru uygulanması, satın aldığınız Güneş kremi türünden daha önemli.” 

Bu nedenle, sizin için uygulaması en kolay hangisiyse, onu seçmelisiniz. Bununla birlikte Diffey, losyon türü Güneş kremlerini cilde eşit ölçüde uygulamanın daha kolay olduğunu da söylüyor. 


SPF NE ANLAMA GELİYOR? 

SPF aslında bize cildinizin Güneş kremi ile yanmasının; mükemmel bir şekilde uygulandığını ve bir havlu veya şezlonga sürülmediğini, havuza veya denize girilmediğini varsayarsak, Güneş kremi sürülmemiş bir cilde göre kaç kat daha uzun süreceğini gösteriyor. 

Teorik olarak, cildinize SPF 30 bir Güneş kremi sürerseniz, cildinizin yanması 30 kat daha uzun sürer. Bununla birlikte aslında olması gerekenden çok daha az krem sürdüğümüzden, şişenin üzerinde yazan korumayı pek elde edemiyoruz. 

Diffey, “Çoğu kişi, üreticilerin test sürecinde kullandığı miktarın yaklaşık yarısını uygulamayı tercih ediyor ve sonuç olarak sağlanan gerçek koruma, şişedeki SPF değerinin yaklaşık üçte biri ilâ yarısı kadar oluyor” diyor. 

“Cildimizin ulaşılması zor noktalarını kaçırmamız kolaydır. Örneğin on kişiden biri, Güneş kremi sürerken yüzlerini unutuyor”. Her ne kadar çekici olsada uzmanlar Güneş altında Güneş kremi sürmüş olsanız dahi, çok uzun kalmamanız gerektiğini söylüyor. 


SOLDA: İster sprey, ister losyon türü olsun, kullanacağınız güneş kreminin 
SPF değerinin en az30 olduğundan emin olun. 


РА SENNHEİSER 


MOMENTUM 4 
Wireless 


MÜZİKTEN 


Farkı duyun 


Müziğin sizi harekete geçirme, heyecanlandırma ve hatta dönüştürme gücü var. Olağanüstü ses kalitesine ve yeni nesil adaptif gürültü engellemeye sahip kulaklıklar tasarlamamız için bize ilham veren şey tam olarak bu. 


Müzik ile hayatınızın her anını güçlendirin. 


B Dı 
HIFILIFE.COM | | | = 
AKASYA: +90 538 013 02 59 | KANYON: *90 531 080 80 45 


Diffey, bunu hiç önermiyor. 2018'de yayımlanan bir çalışmada Liverpool Üniversitesinden araştırmacılar, SPF nemlendiricilerin Güneş kremleriyle aynı seviyede koruma sağlayıp sağlayamayacağını görmek için morötesi görüntüleme teknikleri kullandılar. 
Katılımcılardan Güneş kremi veya SPF nemlendirici sürmelerini istediler ve ardından üzerlerine morötesi ışık tuttular. 
Araştırmacılar daha sonra, yalnızca morötesi ışığı yakalayacak şekilde modifiye edilmiş bir kamera kullanarak katılımcıların fotoğraflarını çektiler. Bu fotoğraflarda katılımcıların cildi, Güneş kreminin morötesi ışığı emdiği yerlerde daha koyu görünüyordu. Ne kadar koyu görünürse, korumanın o kadar iyi olduğu anlaşılıyordu. 

Buna göre, SPF nemlendirici daha az koruma sağlıyor, ancak hiç yoktan iyi (bu fotoğraflarda ayrıca deneklerin çoğunun Güneş kremi sürerken gözlerinin çevresindeki alanı atladığı görülüyordu). Diffey, “Nemlendiriciler, Güneş kremine göre ciltten daha çabuk ve daha kolayca çıkıyor" diyor. 


Güneş kremlerinin üzerinde yazan “kimyasal” ve “mineral” terimleri, kremin morötesi ışığı engelleme yöntemine işaret ediyor. Diffey aslında bu terimlerin yerine teknik olarak “organik” ve “inorganik” terimlerinin kullanılması gerektiğini söylüyor ve “Organik Güneş kremleri morötesi ışınları emiyor ve enerjiyi hissedemeyeceğimiz zararsız ısıya dönüştürüyor, oysainorganik güneş kremleri morötesi ışınlarını sadece emmekle kalmıyor, bir kısmını da ciltten uzaklaştırıyor" diye açıklıyor. Kimyasal güneş kremleri genellikle oksibenzon gibi bileşenler içerirken, mineral Güneş kremlerinde genellikle titanyumdioksit ve çinko oksit bulunuyor. 

Diffey, “Organik güneş kremleri, cilt üzerine sürülmesi daha kolay olduğu için tüketiciler tarafından daha çok tercih ediliyor” diyor. “İnorganik Güneş kremleri genelde cildin üzerinde beyaz bir tabaka bırakıyor. İnorganik bir Güneş kremi seçecekseniz dikkat edin: Which? dergisinde yayınlanan rapora göre, üzerinde yazan SPF değerini sağlamayan birkaç pahalı mineral Güneş kremi markası bulunuyor. 

Hangi güneş kremini seçerseniz seçin, yine de Güneş'e çıkarken giyinmeyi, günün en sıcak saatlerinde dışarda olmamayı ve Güneş kremini düzenli olarak sürmeyi ihmal etmeyin. 

SARA RIGBY 
Sara, BBC Science Focus yazarlarındandır. Matematiksel fizik alanında master derecesine sahiptir. 
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KTROKONVÜLSİF 
”BÜTEDAVİ 


Ё 


Yayımlanan son raporlar, bu tartışmalı tedavinin beyin hasarı ve bellek kaybına neden olabileceğini iddia ediyor. 


Elektrokonvülsifterapinin (ECT) kalıcı depresyon da dahil olmak üzere ciddi zihinsel sağlık sorunlarının tedavisi için kullanımı tekrar mercek altına alınıyor. Bazen aşağılayıcı bir şekilde “şok tedavisi” olarak adlandırılan ECT, beyinden bir elektrik akımı geçirip kasten kısa bir nöbeti tetikleme yöntemiyle çalışıyor. 
Uygulamanın İngiltere'de yaygın olarak kullanıldığını gösteren bir NHS denetimine dayanan bir dizi yakın tarihli gazete haberinden sonra, ECT hakkındaki endişeler tekrar dillendirilmeye başlandı. 

The Independent gazetesi, “İngiltere'de akıl sağlığı tedavisi kapsamında binlerce kadına 'tehlikeli' elektrik şoku verildi” diyen bir haber yayınladı. Haberde, ECT tedavisi gördükten sonra hafızasının kötü etkilendiğini anlatan bir kadınla yapılmış bir röportaja da yer verilmişti. The Observer gazetesi, “Beyin hasarı iddiası elektroşok tedavisini tekrar tartışmaya açıyor” manşetini attı. 

Bu haberlere kaynaklık eden NHS verileri aslında 2021'de akademik ve klinik psikoloji Profesörü John Read tarafından yönetilen bir araştırma grubu tarafından yayımlanmıştı. 
Profesör Read, uzun zamandır ECT'yi eleştiriyor ve yasaklanması gerektiğini söylüyordu. Verilerde, 2019'da ЕСТ tedavisi uygulanan 


г Руа. 


е д 


1.964 hastanın yüzde 67'sinin kadın olduğu görülüyor. 
Read, ECT'ninetkinliğinden şüphe duyduğunu ve uzun süreli veya kalıcı beyin hasarı veya bellek kaybına yol açtığını düşündüğünü açıkladı. 

İlk defa 1930'larda kullanılmaya başlanan ECT ilk dönemlerde hatalı kullanıldı. Tedaviyi ve kötü yan etkilerini 1975 tarihli, Jack Nicholson'un Randle McMurphy karakterini canlandırdığı Guguk Kuşu filminden hatırlıyor olabilirsiniz. Bir akıl hastası olan McMurphy, hastanede tüm itirazlarına rağmen vahşi bir şekilde ECT tedavisine tabi tutulmuştu. 

Peki bu tedavinin ardında yatan gerçekler ne ve bellek problemlerine ve beyin hasarına yol açtığı iddiaları nereden geliyor? ECT'nin artık ilk yıllarındaki gibi uygulanmadığını da söylememiz gerekli. O zamanlar, şimdiki gibi kas gevşetici veya anestezi ile birlikte uygulanmıyordu. Günümüzde ise bu ikisi, tedavi protokolünün sabit bileşenleri. Ayrıca, ECT'nin sadece diğer tedavilere bir yanıt alınamadığında veya hastanın problemlerinin çok ciddi ve hayatını tehdit edici seviyede olduğu durumlarda uygulandığının da altını çizmeliyiz. 

Bununla birlikte, ECT ile ilgili endişeler temelsiz değil. ECT sonrasında gerçekten bellek problemlerinin yaşandığını gösteren veriler bulunuyor. Buna ek olarak İngiltere hükümetine danışmanlık hizmeti 


ÜSTTE: Bir hasta, 


şiddetli depresyon tedavisi kapsamında ECT almak için hazırlanıyor. 


“Günümüzde ECİ, yalnızca diğer tedavilerin başarısız olduğu aşırı durumlarda öneriliyor. 


veren bağımsız Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (National Institute for Health and Care Excellence - NICE), ECT tedavisinden sonra birçok hastada bellek kaybı görüldüğünü ve bazıları için bu kayıpların tedavinin faydadan çok zarar getirdiğine işaret ettiğini söylüyor. 

Bununla birlikte, ECT'nin beyin hasarına neden olduğu fikrini desteklemek daha zor. Read, Аеоп dergisinde yayımlanan kapsamlı bir makalesinde; 1946'da The Lancet dergisinde yayımlanan, beyin hasarına maruz kalan hastaların otopsilerinde görülen beyin hasarı belirtileri hakkında spekülasyon yapan birincelemeden alıntı yapmıştı. Ancak bu derlemenin yazarı Bernard Alpers, yorumlarında çok dikkatli davranmıştı. Zira bu hastaların çoğunda hasara neden olabilecek karmaşık sağlık sorunları vardı ve “Klinik deneyim, uzun zamandan beri elektrik şoku tedavisinin güvenli olduğunu gösteriyor” demişti. 

Read, daha güncel kanıtlara bakarak, ECT tedavisinden sonra hastaların beyinlerinin ön kısımlarındaki işlevsel bağlantıların azaldığını keşfeden 2012 tarihli bir çalışmaya atıfta bulundu ancak birçok uzman, işlevsel aktivitedeki bu değişikliğin beyin hasarının birişareti olmadığını (hatta çalışmanın yazarları bile bu dili kullanmamıştı) vesemptomlardaki iyileşmelerle ilişkili olduğunu düşündüklerini belirtti. 

The American Journal of Psychiatry dergisinde 
2006 yılında yayımlanan ve “ECT'nin yapısal beyin 
hasarına neden olduğuna dair güvenilir bir kanıt olmadığı" sonucuna varan bir makale gibi, Read tarafından belirtilmeyen diğer incelemeler, daha güven verici görünüyor. 2020'de Indian Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan bir inceleme de benzer şekilde, “Şu anda ECT'nin beyin hasarına yol açtığına dair bir kanıt yok” sonucuna varmıştı. 

NICE, ise şunu belirtiyor: “Beyin tarama tekniklerini kullanan altı gözden geçirilmiş çalışma, ECT'nin beyin hasarına neden olduğuna dair herhangi bir 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Günümüzde hastalara ECT uygulanmadan önce kas gevşeticiler ve anestezi veriliyor. 


kanıt sağlamamaktadır.” 

Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde hayvanlarüzerindeyürütülensonaraştırmalar da, ECT'nin aslında nörojenezi, yani yeni nöronların büyümesini uyarabildiğini öne sürüyor. Diğer araştırmalar, ECT'den sonra çeşitli beyin bölgelerinin hacminin arttığına işaret ediyor. Tüm bunlar birlikte ele alındığında araştırmacılar, ECT'nin terapötik faydalarının, depresyonda tehlikeli olabilecek nöroplastisite artışı da dahil olmak üzere çeşitli beyin süreçleriyle ilişkili olabileceğine inanıyor. 

Royal College of Psychiatrists Public Engagement'in yönetim kurulu başkanı olan Profesör Wendy Burn, daha önce halk için hazırlanmış olan ECT hakkındaki bir broşür üzerinde çalışmıştı. Burn, “ECT, diğer tedavilere yanıt vermeyen şiddetli depresyonu olan kişiler için önemli bir tedavi olmaya devam ediyor” diyor. 
“Ви, yakın zamanda depresyon tedavisi kılavuzunu gözden geçiren ve bu tedaviyi önermeye devam eden МІСЕ tarafından da kabul ediliyor. ECT tedavisi gören kadın sayısının erkeklerden fazla olmasının nedeni, kadınların depresyon yaşama ve yardım isteme olasılıklarının daha yüksek olması.” 


DR. CHRISTIAN JARRETT 

Christian, bir psikolog ve sinirbilimcidir. Son kitabı, İstediğiniz Kişi Olun: Kişilik Değişimi Biliminin Kilidini Açmak (Be Who You Want: Unlocking The Science of Personality Chang) Robinson Yayınlarından çıktı. 
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MARS'TAN GETİRİLECEK 
KAYA ÖRNEKLERİ 
GEZEGENİMİZE MİKROP 
TAŞIYABİLİR Mİ? 


NASA ve ESA, önümüzdeki yirmi yıl içinde Kızıl Gezegen'den kaya örnekleri getirmeyi planlıyor. 


ASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA, 2030'larda Mars'tan Dünya'ya kaya örnekleri getirmek için ortak bir çalışma başlatıyor. Ancak bu girişim bazı çevrelerde, Mars'tan kayadan fazlasını getirebileceğimize dair korkulara yol açıyor. Dünya'nın biyosferini yanlışlıkla Mars mikropları ile kirletebilir miyiz? 

Bilim insanlarının Mars'tan Dünya'ya örnek getirilmesini istemesi son derece mantıklı. Yarım asırdan fazla bir süre önce Apollo astronotları tarafından Dünya'ya getirilen Ay kayaları bugün hala inceleniyor ve bu kayalar Ay'ın bileşimi, tarihi ve oluşumu hakkında paha biçilmez bir bilgi hazinesi. 

Mars'ta 25 yıldır kalıcı bir varlığımız olmasına rağmen, bilim insanları hâlâ laboratuvarlarında Mars'ın el değmemiş parçalarını incelemekiçin dayanılmaz biristek duyuyor. Ne de olsa Dünya'daki laboratuvarlarımızda, Mars'a gönderdiğimiz yüzey araştırma araçlarının içine sığdırabileceğimiz her türlü cihazdan çok daha gelişmiş cihazlar bulunuyor. 

NASA ve ESA'nın planı, şu anda Mars yüzeyinde dolaşan Perseverance gezgini tarafından toplanan kaya, toprak ve atmosfer örneklerini 2020'lerin sonlarında Mars'a yollanacakiki kurye uzay aracıile toplayıp Dünya'ya getirmek. Bir uzay aracı, Perseverance'ın yakınlarınainecek ve toplanmış olan örnekleri alacak. Daha sonra Mars yörüngesine çıkacak, orada diğer uzay aracı ile buluşacak ve örnekleri bu araca aktaracak. Bu taşıyıcı uzay aracı, örnekleri 
2030 yılı içinde Dünya'ya geri getirecek. 


NASA, “Mars'tan alınan örneklerin Dünya'nın biyosferi için bir tehlike oluşturup oluşturamayacağı sorusu, geçtiğimiz birkaç on yıliçinde birkaç farklı bilimsel uzman paneli tarafından incelendi" diyor. “Bu panellerden çıkan raporlar, Mars'ın Perseverance tarafından araştırılan bölgelerinden toplanan örneklerin biyosferimiz için biyolojik bir tehlike içerme olasılığı son derece düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor." 

NASA, Dünya'ya Mars'tan düzenli olarak meteoritler geldiğini ve bu meteoritlerden dolayı herhangi bir kirlenmenin gerçekleşmediğine de işaret ediyor. 

Bir ESA raporuna göre, çapı 0,002 milimetreden daha büyük olan sterilize edilmemiş tek bir parçacığın bile Dünya ortamına salınma olasılığı milyonda birden az. Mars'ta yaşam olup olmadığını 


X 


“Mars örnekleri Dünya'ya indikten sonra, tehlikeli biyolojik malzemeler gibi, en üst düzeyde özenle işlem görecek.” 


bile bilmediğimiz için bu parçacığın da biyolojik bir içeriğe sahip olma ihtimali de önemli ölçüde düşük. 

Olasılıkların bu kadar düşük olmasının başlıca nedeni, NASA ve ESA'nın, riski olabildiğince azaltmak için bir dizi katı önlemler almış olması. Öncelikle, toplanan malzemeler sadece Mars yüzeyinin ilk birkaç santimetresinden geliyor. Bu yüzey malzemesi aşırı derecede kuru ve Güneş'ten gelen yoğun radyasyona maruz kalmış durumda. Mars'ta mikrobiyal yaşam olsa bile, bu ortamda hayatta kalması mümkün değil. Yine de bilim insanları her ihtimale karşı birkaç katmanlı bir koruma sistemi kullanıyor. 

NASA, “Planlanan yaklaşım, daha önceki NASA ve uluslararası görevler tarafından başarılı bir şekilde toplanan ve Dünya'ya getirilen ay kayaları, kuyruklu yıldız tozu, asteroitler ve Güneş rüzgarı örnekleri de 


ÜSTTE: Mars kayalarını 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onları Dünya'ya 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birlikte çalışan 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dahil olmak üzere, her şeyden daha yüksek düzeyde izolasyon sağlayacak” diyor. 

Örnekler Mars yörüngesine ulaştığında, Yakalama, Tutma ve Geri Dönüş Sistemine (Capture, Containment and Return System - CCRS) girecek. İlk iki muhafaza sisteminden birincisinde, hertürlü Mars tozunu sterilize etmek için ısıtılacaklar. Daha sonra “temiz odaya” geçecekler ve Dünya'ya geri dönüşiçinmühürlenecekler. 

Bundan sonra tüm mesele, bilim insanları Dünya'da, dikkatle kontrol edilen laboratuvarlarda örneklere erişene kadar bu mührün bozulmaması. CCRS'nin çevresinde, dönüş yolculuğunda mührü delebilecek mikrometeoritlerdenkorumakiçinbirkalkanbulunuyor. 
Dünya'ya dönüş rotası bile dikkatlice düşünülüyor. 

NASA, “Geri dönüş aracı, planlanan inişten birkaç gün öncesine kadar Dünya'nın uzağında bir yörüngede bekleyecek vetüm görev boyunca toplanan tüm veriler kullanılarak Dünya'ya girişle ilgili son karar verilene kadar burada kalacak” diyor. 

Uçuş öncesi yapılacak kapsamlı testler, uzay aracının atmosfere yeniden girişi sırasında yaşanacak kavurucu sıcaklıklara ve güçlü g-kuvvetlerine dayanabilecek yapıda olduğunu garanti altına alacak. Bundan sonra araştırmacılar tehlikeli madde giysilerini giyecekler ve örnekleri alacaklar. 

NASA, “Giriş sistemi ve toplanan örnekler Dünya'ya indikten sonra, tehlikeli biyolojik malzemeler gibi, en üst düzeyde özenle işlem görecek" diyor. 

Örnekler özel bir tesise nakledilmeden önce hızlı bir şekilde dahafazla koruyucu katmanla kaplanacak. Bilim insanları ancak bundan sonra bu son derece zor bir şekilde elde edilmiş olan hazineyi değerlendirebilecek. 

Dolayısıyla Dünya'nın biyosferine yönelik risk sıfır olmasa da NASA ve ESA, kirlenmeyi olabildiğince imkânsız hale getirmek için gerekli adımları atmış gibi görünüyor. 


COLIN STUART colin stuart ((@ѕКуропаегег) 
Colin bir astronomi yazarı ve konuşmacıdır. 
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İŞİN DOĞRUSU 


Dr. Alp Sirman 


Yapışık ikizlerin 


hikâyesi 


Ağustos ayının başlarında Brezilya'da yapışık ikizlerin ameliyatla ayrıldığı haberi medyada yayınlandı ancak kimsenin dikkatini çekmedi. 


İkizlerin ameliyatının eskisi kadar ilgi görmemesinin altında; tarihsel olarak canavarlarla bağdaştırılan ya da günahların cezalandırılması gibi nedenlere bağlanan hatta çoğunlukla korku romanlarına konu olan bu doğumsal gelişme bozukluğunun ameliyatlarının, uzun süredir göreceli olarak başarı ile yapılmakta olması var. 

Bilinen ilk yapışık ikizleri ayırma operasyonu 1690'da yapıldı ancak bu operasyonun bugünkü operasyonlar ile ilgisi yoktu. İki kız kardeşi birleştiren bant biçimindeki oluşum, her gün sıkılaştırılan bir bağ ile ufaltılarak küçültüldü ve sonunda bıçakla kesildi. İkizlerin paylaştıkları organ ve damarlar ne kadar fazla ise ameliyat o 


dıpönlrola hois toma; 


1499'dan kalan bu resim, yapışık ikizleri canavar olarak nitelendiriyor. 
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kadar başarısız oluyor ve ikizlerin biri hatta ikisinin ölümü ile sonuçlanıyordu. Nitekim 1900'lerin başında Eduoard Chapot-Prévost tarafından ameliyat edilen, göğüs bölgesinden yapışık “torakopagus" ikizleri, Maria ve Rosalina'nın durumunda, Maria ayrılıktan sekiz gün sonra öldü ancak Rosalina hayatta kaldı. 


SİYAM İKİZLERİ 

Yapışık ikizlerin dünya çapında en bilineni ise bu anatomik malformasyona adını veren ve siyam ikizleri olarak bilinen Chang ve Eng Bunker idi. Chang ve Eng Bunker, 
11 Mayıs 1811'de Siyam'da (Tayland) Çinli 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Doğumları bir felaket alameti olarak kabul edildiğinden, Siyam Kral'ı Il. Rama, ikizlerin öldürmelerini emretti. Ancak Kral ikna edildi ve ikizler hayatta kaldı. Sonrasında ise Siyam'ın simgesi olmak gibi diplomatik görevlere gönderildiler ve tüm dünyada tanındılar. 

Ikizlerin bu bilinirliklerini paraya çevirmek isteyen İngiliz tüccar Robert Hunter ve Amerikalı kaptan Abel Coffin, Kral IIl. 
Rama'nın da onayı ile ikizleri iki yıllık bir turneye çıkardı. Sonrasında ikizler eğlence sektörüne girdi ve kırk yıl boyunca ünlü ve zengin bir yaşam sürdüler. Siyamlı ikizler bu anatomik malformasyonun canavar olarak görülmesini ortadan kaldırdıkları için bilmeden de olsa bilime katkı sağladılar. 1843'te Yates ikizleri ile evlenerek toplamda 21 çocuk sahibi oldularsa da bu çocukların sadece TI tanesi erişkin yaşa kadar ulaşabildi. Ikizlerden Chang 1870 de felç geçirdi ve bu durum Eng'i oldukça zorladı. Üç yıl boyunca 
oldukça çileli bir yaşam süren ikizler, 1874 
de 62 yaşlarında hayatlarını kaybettiler. 


Otopsilerinde, o dönemde bile ayrılabilecekleri düzeyde bir bağlantı saptandı ama ikizler yaşamlarını bu malformasyon ile sürdürdürmeye alışık oldukları için hiçbir zaman ameliyat olmayı kabul etmediler. Günümüzde ise kafataslarından yapışık olan ikizlerin bile ameliyatları yapılabiliyor. Bu ameliyatlar hiçbir zaman kolay değil ve farklı uzmanlık dallarından ortalama 100 kişilik bir ekibin koordine çalışmasını gerektiriyor. 

En büyük sorun olan ameliyata başladıktan sonra anormal damarsal yapılar ve sinir dokusu birleşimleri gibi farklı anatomik yapılarla karşılaşılma ihtimali, gelişmiş görüntüleme teknikleri ile bu yapıların modellenmesinin ardından üç boyutlu baskılarının yapılması sayesinde bertaraf edildi. Böylece ameliyat öncesi gerekli hazırlıklar doğru bir şekilde yapılabildi. Bu hazırlık çalışmalarından biri olan sanal gerçeklik sayesinde, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında fark edilme imkânı olunmayan yapıların kolayca görülebilmesiyle ameliyat sırasında doğru adımlar atılabildi. 


İÇİNDEN OKYANUS GEÇEN 
AMELİYATHANE 

Brezilyalı ikizlerin durumu ise farklı özellikler gösteriyordu. 
2018'de doğduklarından bu yana Bernardo ve Arthur Lima, hastanede yaşıyor ve ölecekleri güne birbirlerinin yüzünü 


> 
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Brezilyalı ikizler ayrılmadan önce (solda) ve ameliyattan sonra ilk kez yüz yüze (üstte). 


göremeyecekleri sanılıyordu. Çünkü bu bebekler, beyinlerinin bir bölümünü ve büyük damarları ortak kullanıyorlardı. 
Bu da ameliyatı normal koşullarda imkânsız hale getirmesinin yanında henüz bu yaşta hiçbir yapışık ikize, ayırma ameliyatı gerçekleştirilememişti. 
Son yıllardaki görüntüleme ve sanal gerçeklik sistemlerinin gelişmesi ile bu iki şanssız bebeğe yeni bir umut ışığı yandı. Ameliyata bu konuda dünyanın önde gelen cerrahlarından Noor ul 
Owase Jeelani de katıldı. Katıldı derken ameliyatta bulundu ama kendisi Londra'daydı, ameliyat ise Rio de Janerio'da yani Brezilya'da yapıldı. 

Bu, tıp açısından çok önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Bu karmaşık ameliyattan altı ay öncesinde hem Londra hem de Rio'da bulunan ekipler çalışmaya başladılar. Böylece hem sanal gerçeklik ile ameliyat alanındaki tüm yapıları her açıdan ve üç boyutlu olarak inceleyebildiler hem de ayırma öncesi yapılması gereken işlemleri detaylı şekilde planlayabildiler. 
Sonuçta Brezilyalı yapışık ikizler, 27 
saat süren bir ameliyat ile ayrıldı. 


Brezilyalı ikizlerin ameliyat hazırlıkları için yapılan 3B baskılar. 


Bundan sonra en az altı ay sürecek 

bir rehabilitasyon dönemi başladı. 
Sanal gerçekliğin ameliyatlarda uygulanmasının tıpta ve sağlığımızdaki yansımalarının nasıl olacağı konusu oldukça ilginç. Zira bu teknolojik gelişmelerin hiçbirisi hekimlerin yerini alacak değil. 

Fakat özel uzmanlık gerektiren ameliyatların dünyanın uzak noktalarından bu şekilde ortaklaşa yapılabilmesi çok sayıda hastanın hayatını kurtarabilecek Ya da anavatanından uzakta çalışan hekimlerin gerektiğinde kendi ülkelerinde ameliyatlara katılabilmesi de bu teknoloji ile mümkün olacak. Bu durum teknolojinin sağlıkta eşitlik sunmaya yardımcı olmasına güzel bir örnek. Peki, gelişmeler bu kadarla kalacak mı? 
Hayır tabii, bilimde gelişme ne zaman durmuş ki burada dursun? 


LAPAROSKOPİK CERRAHİ BAŞLIYOR 
1989 yılı, cerrahi tekniklerde bir dönüm 
noktası oldu. Zira 1989'da ilk defa ufak kesilerden içeriye laparoskopik cihazlar sokularak bir safra kesesi ameliyatı yapıldı. Bu teknik, hastaların daha az travmaya uğramasını, ağrılarının daha az olmasını ve iyileşme süresinin de kısalmasına sağladı. 

Ancak ilk uygulandığında bu yönteme karşı çıkan hatta bunu uygulayanların suç işlediklerini söyleyenler de oldu. 
Çünkü yaygın inanışa göre kesi boyutu ufak olursa risk artardı. Laparoskopik yöntem, robotik cerrahiye geçişi sağladı, burada robotik kelimesi sadece robot kol anlamında. Çünkü robot kollar, ameliyatı yapan cerrahın bilgisayar ile bağlantılı 


Uzaydaki ameliyat robotu MIRA. 


uzantıları sadece. 

Gelişmeler burada durmadı elbette. 
Cerrahın, ameliyat alanını artırılmış gerçeklik ile görmesi, olası riskleri azalttığı gibi robot kollarla yapılan ameliyatlar, cerrahın konforunu artırdığından yorgunluğunu da azalttı. Robotik cerrahi, özellikle pandemi döneminde cerrahların enfeksiyona yakalanmalarını önlediği için dünyada kısa sürede yaygınlaştı. Şu anda robotik cerrahi ekipmanları için uzun kuyruklar var. Uzaktan yapılan ameliyatlarsa özellikle Irak ve Afganistan operasyonlarında yapılan ameliyatlar ile epey yaygınlaştı. Uzaktan ameliyat dendiğinde, “Ме kadar uzak?" sorusu akla geliyor. Şimdilik yakın yörüngedeki uzay istasyonuna bir cerrahi robot gönderilmesi planlanıyor. 


UZAYDA AMELİYAT 

NASA'nın uzayda bir astronotun apandisit ameliyatı olması gibi acil durumlarda kullanılacak robotik yardımcı yarışmasını Nebraska Üniversitesinden bir girişim grubu olan “Virtual Incision" kazandı ve 100.000 dolarlık ödülün sahibi oldu. 

Bu robot yardımcının adı MIRA (Miniaturized In Vivo Robotic Assistant). 
Şu anda Dünya'da Uzay Istasyonu uzaklığında iki merkezde testleri sürüyor ve 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilmesi planlanıyor. MIRA, uzaktan bir cerrahın kontrolünde ameliyat yapacak şekilde geliştirilmiş bir robotik sistem ama gelişmeler bununla sınırlı değil. 


OTONOM ROBOTİK CERRAHİ 
Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile önceleri cerrahların uzantıları gibi çalışan robotik kollar, yavaş yavaş kendi kendilerine bazı işlemleri yapmak üzere geliştiriliyor. Johns Hopkins Üniversitesinde akıllı otonom robotik kol, hayvanlarda deneniyor ve oldukça başarılı sonuçlar aldığı da ilk gelen haberler arasında. 
Doğum anomalilerinin canavar ve günahkârlığın meyvesi sanılmasından, ikizlerin binlerce kilometre öteden robot kol destekli ameliyatına giden bir yolculuğu ve ötesini anlatmaya çalıştım. 
Bilimden ayrılmayın. 
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H. Aziz Kayıhan Astronom, Bilim Eğitimcisi 


Astronomi ve Astrofizik Eğitimi 


Lise müfredatımızda uzay bilimleri konusundaki eksiklikler bir yana üniversitelerin ilgili bölümlerinde bile bu konuda çok ciddi eksiklikler 


olduğunu görmek üzücü. 


İnsanların genelde birbirlerine gündelik hayatta sorabileceği bir sorudur meslekleri ya da işleri. Bu soru bana sorulduğunda “astronomi öğretmeпі" cevabı alan insanların ilk tepkisi, "Öyle bir ders var mı?" veya "Liselerde astronomi mi öğretiyorsun?” oluyor. 
Evet, Türkiye'de lise müfredatında seçmeli astronomi ve uzay bilimleri dersi var ve bu ders, bazı eğitim-öğretim kurumlarında hakkıyla veriliyor. 
Hakkıyla diyorum çünkü, astronomi ve uzay bilimleri dersi uygulanan bazı kurumlarda bu ders geçiştiriliyor veya konuda alakasız bir içerik ele alınıyor. 
Bu dersin lâyıkıyla işlendiği kurumlarda, dersi astronomlar veya astronomi alanında uzmanlaşmış fizik öğretmenleri veriyor. Türkiye'de özel veya resmi kurumlarda astronomi ve uzay bilimleri dersi veren onlarca astronom mevcut. Ben de Temmuz 
2021'e kadar, tam zamanlı olarak çeşitli kurumlarda bu dersi verdim. 
Son 1 yıldır ise kısmi zamanlı olarak birkaç okulda kulüp uygulamalarını yürütüyorum. 


TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Türkiye'de liselerde uygulanan astroпоті ve uzay bilimleri ders müfredatında 6 ünite var. Bu 6 ünite sırasıyla; astronominin tanımını, evreni, koordinat sistemlerini, Ay ve Güneş'in görünür hareketini, takvimi ve uzay çalışmalarını kapsıyor. 

Bu müfredattaki birçok konu aslında mevcut ortaokul fen bilgisi ve lise fizik müfredatındaki astronomi konularının biraz daha kapsamlı ve detaylandırılmış hali. Buraya kadar her şey güzel gibi görünüyor ancak Türkiye'de ele alınan astronomi ve 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uzay bilimleri ders içeriği, konuya ilgi duyan ortalama bir öğrencinin seviyesinin çok altında kalıyor. Müfredatın lise öğrencileri seviyesinde yetersiz olmasının arkasındaki en önemli faktör de modernize edilmemiş ve yıllardır elden geçirilmemiş olması. 

Problem aslında sadece bu dersin uygulanması değil, öğrencilere astronomi ve astrofizik konularının nasıl aktarıldığı. Öncelikle şu tabuyu yıkmak istiyorum: Öğrencilerin lisede astronomi ve uzay bilimleri dersi alması gerekmiyor. Yurtdışı ile bir kıyaslama yaptığımızda benzer bir ders içeriğinin Türkiye dışında yaygın olarak uygulanmadığını belirtmekte fayda var. Ancak yurtdışında lisede fizik ve kimya ders müfredatlarının içerisinde astronomi ve astrofizik konuları yer alıyor. Türkiye'de ise fizik dersi içeriği öğrenciye astronomi ve astrofizik konularını, uzaydaki örnekler açısından sunmak için yetersiz. 
Örneğin, 12. sınıf müfredatında açısal momentumu öğrenen bir öğrenci, açısal momentumun gündelik hayattaki uygulamalarını inceliyor ancak uzaydaki yörüngeler açısından incelemeyi yapmıyor. Aslında bu konu, öğrencinin açısal momentumu ve kütle çekimini bir arada değerlendirmesini sağlayabilecek bir içerik. 

Benzer bir şekilde yüzeysel olarak ele alınan veya hiç ele alınmayan temel fizik kavramları da mevcut. 
Örneğin ışığın temeli olan elektromanyetik dalgalar ele alınıyor ancak üstünkörü bir şekilde geçiliyor. Üstelik bu konu, 9. sınıf dalgalar konusu içerisinde yer almıyor ve 12. sınıfa kadar işlenmiyor. Yüzeysel olarak verildiği için de 151 enerjisi, karacisim ışıması, 


dalgaboyu-sıcaklık ilişkisi gibi kavramlar 
da (temel matematik hesaplamaları 4 
işlemden ibaret) ele alınmıyor. Ayrıca, hem kimya hem de fizik müfredatında astrofiziğin en temel konularından birisi olan tayf bilimi maalesef bulunmuyor. 
"Peki neden tüm bunlar önemli?” 
diye sorgulayabilir ve bu konuyu neden ele aldığımı merak ediyor olabilirsiniz. 
Buradaki en temel sıkıntı, astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri konularındaki ülke olarak geri kalmışlığımız. Dünya ülkeleri Ay'a koloni kurmaya hazırlanırken, biz bu sürece çok geriden yetişmeye 
çalışıyoruz. Dünya çapında ülkeler 30 
metre sınıfı teleskoplar inşa ediyorken biz Doğu Anadolu Gözlemevi ile 4 metre sınıfı bir teleskoba kavuşuyoruz. Ancak bu "geri kalmışlık" durumu "hadi daha iyilerini yapalım" diyerek bitmiyor. Bu sorun temelden eğitimle çözülmeli. 
Yani aslında söz konusu geri kalınmışlık eğitim sistemimiz ve güncel müfredatlarımızda da mevcut. 


YURTDIŞI ÖRNEĞİ 

15 bu noktaya geldiğinde bir kıyaslama 
yapmakta fayda var. Türkiye'de yapılan doğa ve bilim eğitimi kampları gibi yurtdışında da çeşitli kamplar var. Bunlardan 20'li yaşlarımda benim de tecrübe ettiğim Uluslararası Astronomi ve Gençlik 


Kampı, 16-24 yaş arası gençlerin 3 
haftalık bir süreçte astronomi ve astrofizik konularında bir araştırma projesi gerçekleştirmesini sağlıyor. Kamp tamamlandıktan sonra öğrencilerin çalışmaları derlenip kitaplaştırılıyor ve çok iyi düzeyde olan çalışmalar seçilerek birkaç aylık devam çalışmalarının ardından uluslararası hakemli dergilerde yayımlanıyor. Türkiye'de ise maalesef bu tarz kamplarda gençlere takımyıldızlarını öğretmekten ve gök atlası yapmaktan çok da öteye gidebilmiş değiliz. 

Türkiye'de astronomi eğitimleri vermenin yanı sıra, her yıl Johns Hopkins Üniversitesi Üstün Yetenekli Gençler Merkezi (CTY, Center for Talented Youth) kampında astrofizik dersleri veriyorum. Bu dersi New York, Saratoga Springs'te bulunan Skidmore Üniversitesinin kampüsünde veriyorum. Bu kamptaki öğrenciler, Amerika'da 
SAT testini (Amerika'daki üniversitelere giriş sınavı) erken yaşlarda almış ve lise son sınıf öğrencilerin ortalamasından daha yüksek puan almış çocuklardan oluşuyor (11 – 

16 yaş arası). Söz konusu durum 
böyle olunca, doğrudan Türkiye'deki 


liselerle kıyaslama yapmak haksızlık olabilir. BILSEM'lerdeki eğitimle kıyaslamak belki daha adil olabilir ancak ben bunu da yapmayacağım. 
Seviyeyi daha yüksek tutalım ve gözümüzü Türkiye'deki astronomi alanında lisans eğitimi alan öğrencilere çevirelim. 

CTY kapsamında, 3 haftalık bir eğitim sürecinde, astrofizik dersi almayı seçen öğrenciler üniversite seviyesi bir içerik alıyorlar. Hızlandırılmış olarak verilen bu derste, astronomi lisans programlarında yer alan astronomi, astrofizik, tayf bilimi, galaksiler ve kozmoloji derslerinin özet bir içeriği sunuluyor (tüm matematiksel hesaplamaları ile). Kamp süresince öğrenciler basit tayf çekerler ile baktıkları ışığın hangi elemente ait olduğunu tespit edebiliyor, gözlemini yaptıkları bir yıldızın en yoğun ışınım dalga boyu ve paralaks bilgisinden yola çıkarak sıcaklığını, yarıçapını, yaşam süresini, kütlesini, ışınım gücünü ve bize verdiği enerjiyi rahatlıkla hesaplayabiliyorlar. Bunlar, 3 haftalık eğitimin sadece ilk 4 günlük içeriğini oluşturuyor. 

Türkiye'de astronomi alanında lisans eğitimi sürecinde aynı konula- 


Okul öncesi ve ilkokul yaş gruplarında, astronomiyi maketler ve eğlenceli aktivitelerle öğretmek çok güzel ancak yaş grubu büyüdükçe 

bu eğitimin de öğrencinin seviyesi göre detaylandırılması gerekiyor. 


rın, tüm bir döneme yayılmış olmasına rağmen ne kadar yüzeysel olarak aktarıldığını bilmek ve öğrencilerin astrofiziksel süreçlerin arkaplanını oluşturan fiziğe hâkim olmadığını görmek üzücü. Beni bu konuda çok üzen bir nokta olmuştu: 2018 yılında, CTY bünyesinde vereceğim ders için kendi sınıf ve ders materyallerimi sipariş ettiğim zaman, hidrojen, helyum, argon, karbondioksit, su buharı gibi farklı gazlar içeren salma tüpleri ve her öğrencim için bir tayfçeker istemiştim. Ancak ben, astronomi ve uzay bilimlerinde lisans eğitimi aldığım süreçte, eğitim verdiğim öğrenciler kadar şanslı değildim. Öte yandan geçen 16 yıllık süreçte üniversitelerdeki uygulamalar ve içerik olarak çok bir farklılık olmadığını görmek daha da üzücü. 

Türkiye'de Türk Astronomi Derneğinin girişimleriyle bu yıl ilk defa astronomi ve astrofizik olimpiyatı sınavı düzenlendi. Hedef, bu sınavda yüksek derece yapan öğrencileri eğiterek, Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatları'nda başarı elde etmek. 
Ancak bunun için çok daha donanımlı gençlere ihtiyacımız var. Bu donanımı lise müfredatında öğrenmeye hazır gençlerimiz de var. Antalya'da gerçekleştirilen gökyüzü gözlem etkinliğinde, Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi'nden Erman adında pırlanta gibi bir öğrenci ile tanışma fırsatım oldu. Erman bir astrofizikçi olmak istiyor ve bilgiye çok aç. 4 
günlük etkinliği fırsata dönüştürüp, bizlerden aldığı muhteşem bilgilerle geri döndü. Erman sadece bir örnek ve Türkiye'de bu konuları derinlemesine öğrenmek isteyen, Erman gibi hevesli, heyecanlı ve istekli binlerce genç var. 

Gökyüzünü açık olsun... 
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WEBB'DEN GELENLER 
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Evreni kızılötesi görebilmek bize inanılmaz muhteşem bir derinlik sunuyor çünkü kızılötesi sayesinde evrenin gözlerimize sunduğundan çok daha fazlasını görebiliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Webb'in çok kısa süre önce çektiği Jüpiter fotoğrafında görülebiliyor. 

Bu fotoğraf, Jüpiter'in halkalarının bugüne kadar alınmış en iyi görüntülerinden birini gözler önüne seriyor. 1979 yılında Voyager І ile keşfedilmiş halkaları Dünya'dan (Webb uzayda olsa da kozmik ölçekte bu fotoğrafı Dünya'dan çekmiş sayılırız) bu detayda ve güzellikte görüntüleyebilmek muhteşem. Fotoğrafta Jüpter'in fırtına kuşaklarının yanı sıra kutup ışımaları ve iki adet uydusu da görülebiliyor. Halkanın ucundaki parlak nokta Adrastea uydusuyken, soldaki parlak nokta ise Amalthea uydusu. 

Bir diğer fotoğrafta ise Webb bize Araba Tekeri Galaksisi'nin güzelliklerini sunuyor (solda). 
Heykeltıraş Takımyıldızı doğrultusunda, 500 
milyon ışıkyılı mesafede bulunan bu halka galaksi, aşina olduğumuz galaksi şekline pek benzemiyor. Bu galaksi 200 ila 300 milyon yıl öncesine kadar sıradan bir sarmal galaksiydi ancak kafa kafaya geçirdiği bir çarpışma sonrası, diskteki gaz dışarıya doğru ilerleyerek galaksi etrafında bir halka oluşturdu. 
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MATEMATİK YAPMAK 


Dr. Burak Karabey Dokuz Eylül Üniversitesi Üstün/ Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı 


Düğmeleri bastan doğru iliklemek 


Eğitim, dikkatle ve akılcı bir şekilde tasarlandığında, ortaya çıkacak problemleri belirlemek ve bunlar için çözüm üretmek sandığımız kadar zor değil aslında. 


Eğitim sistemimiz içerisinde matematikte akademik olarak başarısız, davranış olarak isteksiz hatta matematik fobisi olan binlerce öğrencimiz olduğunu biliyoruz. Öğrencilerin müfredat kapsamında öğrendiklerinin benzer olmasına rağmen farklı şehirlerde farklı imkânlarla okuyor olmaları bir yana özel okullara gidenler için ayrılan bütçelerin yüksekliğine baktığınızda sorunun farklı kesimler ve değişkenlerde bile aynı olduğunu görüyorsunuz. Kısacası matematik öğretme konusunda hikayemizin sonu şimdilik toplu bir başarısızlık. 
Peki nedenleri neler olabilir? 

1983 yılında, “Ortaöğretim (Lise) 
Kurumlarında Matematik Öğretimi ve Sorunları" konulu konferansa Seyfettin Aydın, Timur Karaçay, 
Bedri Süer gibi o yıllarda (ve halen) matematik alanının önemli isimleri de katılmışlardır. Konferans kitapçığını okuduğumda ilk aklıma gelen, 
40 yılda sorunları çözme anlamında 
hemen hiç ilerlemiyor hatta geriliyor oluşumuz. Konferansta Prof. 
Dr. Bedri Süer, “ OSYM sınavları nedeni ile öğrencilerin okullarından kopmaları"nı önemli bir sorun olarak gördüğünü belirtmiştir. 40 yıllık bir süreci düşündüğünüzde sorunun hâlâ büyük bir şekilde ortada olduğunu görüyorsunuz. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı son sınıfta ikinci dönemde okula devam etmiyor; okullarındaki öğretmenleri ya da idarecileri ise bu durumu idare ediyorlar. Dolayısıyla lise eğitiminin 4 yıl olduğunu söylemek de pek mümkün değil zira öğrenci- 
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ÖSYM 2022-ТҮТ TEMEL MATEMATİK TESTİ 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ÖSYM піп 2022 TYT Sınavına dair açıkladığı bir istatistik. Adayların yaklaşık %32'si matematikten 40 soruda 0-2 arasında doğru yapabilmiş. 


ler son yıllarının çoğunu kurslarda ya da özel derslerde geçiriyorlar. 
Bedri hoca eklemeye devam ediyor, "Memleketimizde yaygın ve yanlış olan bir kanı, ÖSYM giriş sınavını kazanan bir öğrencinin, liselerimizde okutulan konuları da bilen bir öğrenci gibi göz önüne alınmasıdır.” ki ben de aynı sorunu üniversitede halen yaşamaktayım. Öğrencilerin ÖSYM sınavında başarılı olmaları, onların lise eğitiminde de başarılı oldukları yanılgısına hala yol açıyor. Üniversiteyi kazanan birçok öğrencimizin sadece sınavı kazanmaya odaklı 

bir eğitimden gelmeleri dolayısıyla kendilerini ifade etme becerileri hem yazılı hem de sözlü olarak genel anlamda oldukça düşük. Bu 


durumu özellikle üniversitede aldıkları derslerdeki sorulara verdikleri yanıtlar, sözel açıklamalar veya hazırlamaya çalıştıkları ödevler ya da projelerde de görebilirsiniz. Öylesine kopuk, ilgisiz 

ve bütün olarak fikre ulaştırmayan şeylerle karşılaşıyoruz ki bu durum, öğrencinin zihninin üniversite sınavına hazırlıkta nasıl bozulduğunu da gösteriyor. Birçok öğrencimiz liseyi tek bir proje hazırlamadan, ödev yazmadan ya da bir araştırma yapmadan bitiriyor. Bu mevcut dünyada gelişmiş ve eğitimde bizden iyi ülkelerin hiçbirinde mümkün değil. Sadece bununla da kalmıyor kendilerini ifade etmekte yetersizlik durumu, öğrencilerin yaşam becerilerini de çok etkiliyor. Gelecekte diplomadan ziyade becerilere odaklanan bir iş piyasası olduğu düşünüldüğünde negatif 


etkilerin öğrencilerimiz üzerinde yoğun olacağı maalesef kesin gibi. 
Bahsettiğim olgu sadece lisede değil sınava girmelerine yıllar olan ilkokul öğrencilerinde de etkisini göstermiş durumda. Şıklara sıkışmış bir eğitim, kendisini uluslararası sınavlarda farklı soru tiplerinde bile kendini belli ediyor. TIMSS uluslararası matematik yeterliklerini belirleyen 
4. ve 8. sınıf öğrencilerine 4 yılda bir yapılan bir değerlendirme sınavıdır. 
Sınavın 2011 yılı sorularından biri beni çok etkilemiş ilkokul 4. sınıf öğrencilerimize neler yaptığımızı açıkça göstermiştir. Soru şöyle: “12 elmam var. Bir kısmını yedim geriye 
9 tane kaldı' durumunu, matematiksel olarak ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?" Şıklar dört tane 


ancak ben iki tanesini paylaşacağım: 


A) 12 - 9 = 3 ve B) 12 - 3 = 9. Sizce çocuklarımız hangi şıkkı çoğunlukla işaretlemiştir? Tabii ki A. Bu çok ama çok kritik bir sorun çünkü biz onlara matematiksel bir durumu anlamak ya da anlamlandırmaktan ziyade çözmeyi öğrettiğimizden kaynaklı olarak, öğrencilerimiz hesaplamayı gerektiren matematiksel işlemi hemen yapmış. Ancak istenen matematiksel durumun karşılığı olduğundan yanıtın B olması gerekirdi ve maalesef tahmin edemeyeceğiniz sayıda öğrencimiz bu soruyu yanlış yapmıştı. Son yıllarda karşımıza çıkan "Yeni Nesil” soruları öğrencilerimizin yapamama sebeplerinin başında da aslında küçük yaşlardan itibaren matematiksel bir durumu bir metinden ya da olaydan ortaya çıkarma, gözlemleme becerilerinin düşük olması. Kısacası şıklara sıkışmış nesiller yetiştirmeye 40 yıldır devam ediyoruz. 

Eğitimimizdeki durumu Yaşar 
Baykul hocamız nicel ve nitel verim olarak iki başlıkta ele alındığında daha iyi özetleyebileceğimizi belirtmiştir. Nicel verim sisteme dahil olan öğrencilerin aldıkları notlar ile mezuniyetleri üzerine kurulu matematiksel bir yapı olarak düşünülebilir. Bu açıdan incelediğinizde ülkemizde okula devam eden herkesin hemen hemen mezun olduğunu ve ortalama notlarının oldukça yüksek okullarımız olduğunu görebilirsiniz. 
Nicel olarak yapılan faaliyetleri sosyal medya hesaplarında görebilir buna göre bir değerlendirme yaparsanız sistemin mükemmele 


yakın olduğunu görebilirsiniz. İşler kolaylaştıkça nicel verimi artırırsınız. 
Basit bir istatistik olarak üniversite sınavının ilk basamağı olan TYT'de geçen yıl tüm adayların matematik ortalaması 5,546 iken 2022 yılında 8,169 olmuş yani yaklaşık 9650'lik bir artış söz konusu olmuştur. Sizce bu bir başarı mıdır yoksa sınav soruları arasındaki kolaylık farkına mı dayalıdır? Sanırım bu soruya yanıt vermemize gerek yok. Kısacası nicel verim açısından en azından okul ortalamaları ve notlarının çoğunlukla öğrencinin başarısı ya da becerisine uygun düzeyde olmadığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. Tabii ki bu durum bize sadece nicel verimin bir önemi olmadığını da açıkça gösteriyor. 
Nitel verim, öğrencilerin matematik dersleri sonrasında kazandıkları, gerçek yaşama yansıtabildikleri veya bir durum içerisinde matematiksel çözümler üretebildikleri davranışlar olarak düşünülebilir. Bu davranışlara azim, sebat, isteklilik gibi öğrenmeyi çok etkileyen eğilimler ya da tavırlar da dahildir. Işte eğitim sistemimiz matematikte (ve diğer derslerde) 
tam olarak burada tıkanmış durumda. Matematiği sadece verilen(ezberletilen) soruları çözebilen bir yapıya indirgediğimiz için gerçek yaşamda becerisi gelişmiş birey yetiştirmenin çok uzağında olduğunu bizzat yaşıyoruz. Öğrencilerimizin birçoğu eğitimle ilgili her şeyi yapmakta isteksiz, öğrenmekten yılgın (öğrenmediklerinden bence) 
ve öğretmenler de ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Üniversite sınavlarını dünyada bir tek biz yapmıyoruz ama tüm eğitim kurgusunu şıklara sıkıştırmış ülkelerden olmamız, çıkışa varmamızı engelliyor. 
Matematik kelimesi, köken olarak yunanca "mathema" kelimesine dayanmakta ve bilgi, çalışma ve öğrenme anlamlarına gelmekte. 
Matematiği öğretebilmekten ziyade öğrenebilmeyi öğrenmek çok daha önemli. Çocuklarımızın ya da gençlerin çoğunlukla “çözülmesi” gereken bir ders olarak düşündükleri matematiği şıklardan oluşan bir test kitabı olarak görmeleri, aslında onların gelişimleri, matematiği değerli bulmaları daha da önemlisi gelecek yaşantılarında etkin kullanmaları da dahil birçok önemli durumu etkiliyor. 
Bir bilinçli gözlem olarak ülkemizde matematiği değerli bulma yaşının 


ortalama 30 olduğunu söyleyebilirim. Bu durum bize matematiği değerli bulan bireylerin çoğunlukla meslek sahip olduklarını, aile kurduklarını ya çocuk sahibi olduklarını ya da olacaklarını gösteriyor. 
Yani matematiği artık kendileri için bile değerli bulmuyor ama gelecek nesilleri için (kendileri başaramadıklarından) kıymetini anlatmaya çalışıyorlar. Bu durum ülkemizin matematikte nasıl bir kısır döngü- de olduğunu gösteriyor: Çocuklara ve gençlere matematik konusunda ulaşamıyoruz. Matematiğin liselerde formel bir dil yapısına sahip olması, mevcut sınavlar için sık tekrarlar içermesi ve sadece tek bir tip ile ölçülmesi (çoktan seçmeli) belki de matematiğe de yaptığımız bir haksızlık. Uluslararası birçok programda farklı değerlendirme türlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Örneğin; 
ІВ (uluslararası denkliği sağlamaya yönelik liselerde uygulanan bir program) öğrencilerin farklı görevlerle de değerlendirilmesini (performans, makale vs.) sağlayan bir sisteme sahip. Advanced Placement, üniversitelerde alınan derslerin lise düzeyinde alınmasını sağlayarak öğrencilere üniversite derslerinden geçme imkanı sağlayan bir sistem ile yapılan bir sınav. Ancak sınav uluslararası düzeyde yapılmasına rağmen yarısı çoktan seçmeli, yarısı açık uçlu sorulardan değerlendiriliyor. Yani bireylerin kendilerini ifade etmeleri uluslararası kabul sınavlarında da çok önemli bir yer tutuyor. 

Öğrencilerimizi yetiştirirken erken dönemdeki fikir tartışmaları çok kritik değere sahip. Kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmelerine yönelik ivedi şekilde önlemler almamız gerekiyor ki çocuklarımızın bir çoğu maalesef yazmayı sevmiyor hatta okumayı da. Öğrenmeyi öğrenebilmek zorlu bir yol ancak bu yoldan kolayca geçebilmenin en önemli kısmını okuma ve yazma becerileri sağlıyor. Çocuklarınıza notlar aldırın, okuduklarını özetlemelerini sağlayın, bir kitap içerisinde en beğendikleri cümleyi seçtirmeye çalışın ve onun üzerine konuşun ya da bir metin yazmasını isteyin. Edindiklerini değerlendirmeyen hiçbir sistemin gelişmesi mümkün değildir ve buna insan zihni de dahildir. 

Matematik yapmakla ve sevgiyle kalın. 
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KUNUK YAZAR 


Eric Rose 


Platon (weet atar пуфи? 


“Hiçbir şey öğrenemeden çok şey işitecekler; çok şey biliyor gibi görünecekler ancak çoğu hiçbir şey bilmedikleri gibi aslında bilge olmadıkları halde bilge görünerek 


dolaştıkları için mutsuz olacaklar.” 
(Phaedrus 275a Platon) 


Platon'a ait olan yukarıdaki alıntı, Sosyal Medya Çağı'nın açık bir eleştirisi gibi görünüyor: Arama motorları, anlık veri erişilebilirliği ve sosyal medya söyleminin anlaşılmaz özgüveni. Şu anda gerçekten de birçok bilginin arasında birçok kafa karışıklığına sahip değil miyiz? Öğrendiklerimizden hangisi doğru, hangi bilgiyi doğru olarak aktarmalıyız ve neye inanmalıyız? 

Bu alıntının milattan önce 5. yüzyılda yazıldığını hatırladığımızda şaşırmamız gereken en büyük kısım, nesnenin ve mekânın değişmesine rağmen sorunun sürekli olarak devam ediyor oluşu kuşkusuz. Bu söz neden hala günümüze uyuyor gibi görünüyor? 

Bu sorunu daha iyi anlamak için milattan önce Platon'un neden bunu bize söylediğine ve cevaplar karşısında bize ne önerdiğine bir bakalım. Platon, eserlerinde genellikle "diyalog" üslubunu kullanır. Bu üslubu seçme nedeni olarak da Sokrates'in sözlü iletişime verdiği önemi temel almıştır. Elimizde Sokrates'ten günümüze kalan hiçbir yazılı eser yok. Biz Platon'un da bir zamanlar hocalığını yaptığını düşündüğümüz Sokrates'in gerçekten yaşayıp yaşamadığı ve hangi tarzda felsefe teorisi geliştirdiğine, Platon ve birkaç öğrencisinin yazdığı metinler aracılığıyla ulaşıyoruz. 

Felsefenin yazılı biçimi başladığında Yunanca konuşulan dünyada yazı, hala çok yeniydi ve bu nedenle fikirler, önceki çağın epik şiirlerinden farklı olarak, genellikle kamusal alanlarda sözlü eylemlerle 


36 « POPULAR SCIENCE 


(halka sesleniş) olarak yayılıyordu. Bu kamusal toplu alanlar genelde "Agora" olarak adlandıran yerlerdi. Düşünürler, öğrencileriyle birlikte bu alanlara gelir ve halka konuşmalar yaparak onların sorularını etkili bir söylem ile çürütmeye çalışırlardı. Bu nedenle "Retorik" adlı bir yöntem geliştirildi. Во yönteme göre sözlem, temeline doğruluk ve yanlışlığı değil etki gücünü koymalıydı. Yani bir felsefeci, retorik ile doğru söylemeyi değil söylediği şeye karşısındakini inandırmasını hedeflerdi. 

Platon'un da takip ettiği ve bir biçimiyle onu değiştirip güçlendirdiği Sokrates düşüncesi, bu dünyada ve bu zorunluluklarla ortaya çıktı. Bilginin sözlerle yayılması gerekirdi çünkü yazı kalıcı değil geçici idi. Öte yandan ikna edilmiş bir insan kalabalığının, bilginin aktarılarak kalıcı olmasını sağlamak için yazıdan çok daha güçlü olduğu olduğuna inanılırdı. 


BİLGİ, İKNA ETMEK DEĞİL MİYDİ? 
Sokrates'in karşı çıktığı kısım tam olarak burasıydı. Ona göre bilginin bir koşulu olması gerekirdi. Neye bilgi ve neye yanılgı diyecektik? Bunun basit cevabı, bu bilginin iyiye, doğruya ve güzele yakın olarak gerçekleşmesi gerekliliğiydi. Burada dikkatinizi çekmek istediğim kısım, “hakikat” kavramının tek başına değil yanlızca bu üç temel kavram ile ilişkili olduğu sürece mümkün olmasıydı. Bu bakımdan bu felsefe 


için en önemli kavram doğruluktu. 
Platon, Sokrates'in her zaman öğrencilerine, kalabalıklara seslenen bu kişilerden uzak durulması gerektiğini, çünkü bu sophosların (öğretmenler) Agora'da retorik ile, doğru olmayan bilgiyi ikna etme yoluyla insanlara doğruymuş gibi kabul ettirmekten başka bir şey yapmadığını söylediğini belirtmiştir. 


DOĞRUYU SÖYLEMEK NASIL 
MÜMKÜN? 

Eğer kritiğimiz varsa elbette 

bu kritiğe karşı sunduğumuz bir çözüm yolumuzun da olması gerekir. Ve Platon'un bu öğretmenlere karşı kullandığı yol “Doğurtma yöntemi" (yun. Maieutike; fr. 
Maieutigue; alm. Maieutik) denen bir yöntemdir. Bir kişi, diyalog yöntemi ile bildiğini sandığı bilginin, yanlış olduğuna ikna olduğu gibi aynı zamanda doğru bilgiye de kendisi aracıyla ulaşır. Bunun imkânı, aslında aklımızda olan tüm kavramların saf hallerini hatırlamakla mümkündür. Doğru sorular ile, aklımızda önceden bulunan doğru bilgi hatırlanacaktır. Ancak günümüze geldiğimizde sosyal medyada okuduğumuz söylemleri gerçekten bu yöntem dahilinde kullanabilir miyiz? 


PLATON'UN DOĞRULUĞUNUN 
OLÇUSUZLUĞU 

Sosyal medya platformları üzerine Platon'u dinledikten sonra elbette hemen onların kötü ve engellenmesi gereken birer sophos olduğu kanısına varmayacağız. Çünkü bu söylemin de zayıf yanlarını fark etmek hiç de zor olmayacaktır. 

Platon'un doğruluğu, insanların hatırlama yöntemi ile elde edilir. Ancak bu yöntemin temelinde, insan aklının gerçeklere önceden sahip olduğu argümanı vardır. Eğer kişi öncelikle aklımızda bulunan ve önceden bilinen fakat hatırlanması gereken bir bilginin var olduğu inancına sahip değilse, bu yöntemle bilgi elde etmeye çalışmak imkânsızdır. Ancak aklımızda önceden var olması gereken bilgiye nasıl inanabiliriz ki? Aristoteles bu durumu fark ederek ilk eleştirisini hocasına karşı başlattı. Aristoteles'e göre bir bilginin olanaklılığı sorunu başka bir biçimde ele alınmalıdır. Bilinmesi gereken doğru bilgiyi nasıl fark edebiliriz? Bir bilgiyi hatırladığımız anda onun doğru olduğuna dair bir kanıya sahip olacak güçlü delillere gereksinim duyarız ve bunları elde etmeden, bir şeyi önceden bildiğimizi ve doğru olanın bu olduğunu anlayamayız. 

Bunun için insan aklının dış gerçeklik ile ilişkili olan bir tutarlılık derecesine sahip olması gerekir. Aristoteles'in önerisi, nesnelerin varlıklarının doğruluk ve gerçekliklerinin yine nesneler aracılığıyla belirlenmesi gerektiğidir. 
Insan mutlak, soyut bir bir ağacı aramak yerine, ağaç nesnesinin “ağaç” kavramı ile tutarlı olup olmadığına bakmalıdır. Her doğru kavram ve nesne uyumsaması zaten doğru olana götürecektir. Aklımızda bir ağaç kavramı var. Biz bunu bir şekilde öğrendik, ister çevremiz aracılığıyla isterse doğuştan, bu kavramda bize ağaç kavramı belirli tanımlamalarla verilir ve bu tanımlama bir kavramı meydana getirir. Ağaç kavramı, toprakla ilişki içinde canlılığını sürdüren, çoğunlukla yaprak, gövde ve kökler biçimde kategorileştirilen bir nesnedir. 
Bu nesne, tanımlanan bir kavramla uyuşuyorsa o zaman bu kavram doğru bir kavramdır. Bu bakımdan tüm felsefe teorisinin temeli olan bilgi, insanın tutarlılığı ile ilişkilidir. Sophosların yanıldığı kısım, tutarlılığı ortaya koyacak bir yöntemlerinin olmamasıdır: Yani “Mantık” eksiktir. 

Aristoteles, mantık yöntemini geliş- 


tirirken işte bu temel sorun üzerinde durmuştur. Böylece hem sophosların eleştirilerini sonlandıracak bir temel bilginin mümkün olduğunu hem de 

bu bilgiyi aktarmanın belli bir metotu olduğunu göstermeyi amaçlamıştır. 
Mantık, Aristoteles tarafından geliştirirken bir “bilim” olarak tasarlanmış ve araştırma nesnesine insanın sözsel çıkarımlarını (cümleleri) koymuştur. 
Insan mantık aracılıgıyla, sorduğu ve kuşku duyduğu şeyleri, tutarlılıkla denetleyebilir ve başkalarına aktarabilir. 


SOSYAL MEDYA BİR FELSEFE 
ARACIDIR 

Ister Platon ister Aristoteles gibi düşünün, sosyal medyanın doğrulukla ilişki sorunu, varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bunun nedeni ise aslında paylaşılan kişisel düşünceler- den değil henüz düşünceyi bir araya getiren kavramların nereden geldiğini, tam olarak nerede hakikat ile ilişki kuracağını belirleyemememizden kaynaklanır. Çünkü mantık yalnızca önceden kabul edilmiş bir kavramın denetlenmesi metodolojisidir. Ve bir tartışma sırasında ondan başka hangi metodolojiyi kabul edebileceğimize dair kesin bir bilgimiz henüz bulunmamakta. Bu yüzden mantıksal bir önerme daima "-dır, dur," eki (yükle- mi) ile biter. 

Bir kedi ölümlüdür. 

Thomas bir kedidir. 

Thomas bir ölümlüdür. 

Bu anlamsal doğruluk bağı yani bu cümleyi doğru olarak kabul etme nedenimiz, öncelikle kedi kavramının ölümlü olmasını önceden bilmemizle ve bu bilgiyi kullanarak tikel bir örneği düzenlememizle sonuçlanır. Peki ama biz kedi kavramımıza söyle deseydik: 

Bir kedi ölümsüzdür. 

Bu, mantıksal çıkarım açısından bir sorun değil, tutarlılık açısıdan bir sorundur. Çünkü bizler çoktan kedilerin ölümlü olduğunu tecrübe etmiş ve bu çıkarımın yanlışlığını kabul etmiş durumdayız. Demek ki aslında sosyal medyada yayılan bilgilerin sorunu, onların kullanılma veya aktarılma biçimlerinden ziyade henüz onları denetleme yöntemine sahip olamamızdan ileri gelir. Bu yüzden bir tweet gördüğümüzde, önceden bildiğimiz bir bilgi ile uyumlu olan her söylem bize doğru gelirken, diğerleri yanlış gelecektir. Ancak bu inandığımız bilginin fenomen olarak doğruluğuna tecrübe olarak sahip değilsek hem yanlış hem 


de doğru olma olasılığı sonsuza kadar sürecektir. 


BİLİM, ASLA SOSYAL MEDYADA GERÇEKLEŞEMEZ 

Bilimin metodolojisi bu bakımdan felsefeden ayrılır. Çünkü felsefenin aksine bilim, kendi kavramlarını deney ve mantıksal çıkarımla bir arada oluşturur. 
Immanuel Kant'tan beri bilimsel bir kavramın bir biçimde deneyden çıkan görüler (fenomenler) ve kavramlarla ilişkili olduğunu kabul etmekteyiz. Temel önem, kavramların tüm görüleri kapsayacak biçimde belirlenmesi gerekliliğidir. 
Bu nedenle kavram sürekli değişim halindeyken kavramı kullanan deney 

de bu nedenle değişim halindedir. Bilim tarihimizde bu yüzden bir kavramın birçok kez farklı biçimlerde tanımlandığını kolayca görebiliriz. 

Örneğin: Aristoteles'te, Newton'da ve son olarak Albert Einstein'da zaman ve uzay kavramları farklıdır. Buna rağmen bilimimiz, bu kavram her yenilendiğinde bu yeni kavramla kurulan yeni bilgiyi temel alarak başlayan yeni deneylerle ilerlemeye devam eder. Bu nedenle bilim, duran ve stabil bir doğruluk yargısı asla veremez. Yargı, yalnızca belirli bir andaki kavramsal biçimde doğru ve yanlış olabilir. Bilim, halihazırda gerçekleştiğinde, deney alanındaki temel bilgilerimizin her biri, deneylerle ilişkili olarak değişime açık olan kavramlarla hareket etmeye başlar. 

Deney, bu kavramlardan birini yanlışladığı anda, anlamın değişmesiyle deneyin sonucunun yine deneyi oluşturan ve üzerinde çalışılan kavramı değiştirmesi mümkündür. Bu nedenle tweetlerimizdeki verinin bilimselliğini tecrübe ile denetleyebiliriz. Böylece sosyal medyadaki söylemlerimiz belirli oranda doğruluk değeri ortaya koyabilir. 

Temelde sosyal medyanın sorunu, burada rastladığımız bilgileri kabul edebileceğimiz tartışılmaz akılsal bilgiyi bulamayacak ve bu nedenle asla kesin olarak inanamayacak olmamızdır. 

Sosyal medyadaki düşünceler, asla bilimsel bir değer kazanamayacağı gibi onlar hakkında istisnai kararlar verilip verilemeyeceği yalnızca felsefi yöntemin sorunudur. 

Peki başlığa dönersek, acaba Platon günümüzde yaşasaydı tweet atar mıydı? Cevap veriyorum: Muhtemelen hayır! 
Hatta büyük ihtimalle sosyal medya platformlarından hazzetmeyeceği gibi yasaklanmaları gerektiğini bile savunabilirdi. 
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KUNUK YAZAR 


Prof. Ishanu Chattopadhyay 


Akademisyen, yapay zekâ uzmanı 


Yeni algoritma, suçun ne zaman ve nerede gercekleseceğini tahmin edebiliyor! 


Yeni bir yapay zekâ modeli ABD'deki sekiz şehirde test edildi ve gelecekte gerçekleşecek olan suçları yüzde 80 ilâ 90 arasındaki doğrulukla tespit edebiliyor ve bunu yaparken ta- 


rafsız kalmayı başarıyor. 


ALGORİTMANIZ ABD ŞEHİRLERİNDEKİ 
SUÇLARI GERÇEKLEŞMEDEN BİR HAFTA 
ÖNCE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÖNGÖRDÜ. 
BU ALGORİTMAYI NASIL 
OLUŞTURDUNUZ? 
Chicago şehri ve incelediğimiz diğer yedi şehir, suç olaylarının kayıtlarını kamuya açmaya başlamıştı. Chicago'da bu kayıtlar bir hafta gecikmeyle günlük olarak güncelleniyor. 
Kayıtlarda ne olduğu, işlenen suçun ne tür bir suç olduğu, nerede gerçekleştiği, enlem, boylam ve zamanı hakkında bilgiler bulunuyor. Chicago'da ayrıca, polis memurlarıyla etkileşim olup olmadığı ve herhangi bir tutuklama olup olmadığı hakkında da bilgi alabiliyoruz. 
Çalışmaya bu kayıtlarla başladık ve sonra şehri yaklaşık iki bloğa iki blok (uçtan uca yaklaşık 300 metre) boyutunda alanlar halinde dijitalleştirdik. 
Her alanda, şiddet suçları, mülkiyet suçları, cinayetler vs. gibi farklı olayların zaman serilerini kaydettik. 
Ortaya, birlikte gelişen on binlerce zaman serisi çıktı. 
Algoritmamızın yaptığı şey, birlikte gelişen bu zaman serilerine bakmak, sonra bunların birbirlerine nasıl bağımlı olduklarını ve birbirlerini nasıl kısıtladıklarını, dolayısıyla birbirlerini nasıl şekillendirdiklerini bulmak. 
Sonuçta ortaya son derece karmaşık bir model çıkıyor. 
Bu modeli elde ettikten sonra, bir alanda diyelim ki bir hafta sonra ne 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olacağına dair tahminlerde bulunabiliyoruz. Örneğin bugün Chicago'da Çarşamba diyelim. Algoritmamızı kullanarak, gelecek Çarşamba günü 
37. Cadde ve Southwestern Bulvarı arasında bir cinayet gerçekleşme olasılığının olduğunu söyleyebiliyoruz. 


ALGORİTMANIZIN NERELERDE 

KULLANILABİLECEĞİNİ 

DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 
Insanlar bu algoritmanın insanları suç işlemeden hapse atmak için bir araç olarak kullanılacağından endişe duyuyor. Böyle bir şey olmayacak çünkü algoritmanın bunu yapacak bir yeteneği yok. Size suçu kimin işleyeceğini veya olayların tam dinamiklerini veya mekaniğini söyleyemiyor. Yani siz sormadan söyleyeyim, "Azınlık Raporu" filmindeki gibi kullanılması mümkün değil. 
Chicago'da şiddet içeren suçlarda hayatını kaybedenlerin çoğu, büyük ölçüde çete şiddetine kurban gidiyor. 
Ortada çözülmesi zor, karmaşık bir cinayetin işlendiği bir Sherlock Holmes filmi gibi bir durum yok. Bir hafta önceden bilmek, pek çok önlem alabilme imkânı tanıyor. Sonunda da anında müdahale edebiliyorsunuz. Bu müdahale sadece yaptırımı hızlandırmayı ve polis memurlarını oraya göndermeyi içermiyor, suçun meydana gelme ihtimalinin gerçekten azalması ve ideal olarak asla gerçekleşmemesi için sosyal olarak müdahale etmenin 


başka yolları da bulunuyor. 

Yapmak istediğimiz şey, bir tür yönetim optimizasyonu. Ekibim ve ben, bunun tamamen tahmine dayalı bir idare aracı olarak kullanılmasını istemediğimizi açıkça belirttik. Ana kullanım alanının yönetim optimizasyonu olmasını istiyoruz. Bunu sağlamak zorundayız, zira sadece bir makale yayınlamak ve bu algoritmaya sahip olmak yeterli değil. 
Belediye başkanının veya yöneticilerin, oluşturulan modeli kullanarak simülasyonlar yapmasını ve toplumu bilgilendirmesini istiyoruz. 


BU TÜR ALGORİTMALAR DAHA ÖNCEDEN DE ÜRETİLMİŞTİ VE ÖRNEĞİN IRK PROFİLLERİ AÇISINDAN TARAFLI OLDUKLARI GEREKÇESİ İLE AĞIR BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİLMİŞTİ. BUNU ÖNLEMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPTINIZ MI? 
Daha önce denenen yaklaşımlar, doğrudan makine öğrenimi ile dev bir veri kümesi alıp önemli özelliklerin ne olduğunu belirlediğiniz ve ardından bu özellikleri standart bir karmaşık sinir ağı kullanarak tahminler yapmaya çalıştığınız, kullanıma hazır araçlardan faydalanıyordu. 
Bu yaklaşımla ilgili sorun, bazı özelliklerin önemli olduğunu söylediğiniz an, bir şeyleri kaçırma ihtimalinin ortaya çıkması ve bu nedenle de hatalı sonuçlar elde etme riskiydi. Chicago Polis Merkezinde 2014-2016 arasında böyle bir sorun yaşandı. Tutuklama geçmişleri gibi özellikleri içeren bir denklem kullanarak, silahlı şiddetin faili veya mağduru 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"Size suçu kimin işleyeceğini ya da olayların tam dinamiklerini veya mekaniğini söyleyemiyor. 
Yani tam olarak 
“Azınlık Raporu' 
filmindeki gibi kullanılması mümkün değil." 


olması muhtemel kişilerin listelerini oluşturuyorlardı. Bu nedenle, siyah nüfusun büyük bir bölümü bu listede yer almıştı. 

Sadece olay kayıtlarından yola çıkarak çalışmaya gayret ediyoruz. Özelliklerin ne olduğunu veya hangi niteliklerin önemli olduğunu anlamaya çalışan insanlar kullanmıyoruz. Olay kayıtları dışında bir şey olmadığından, elle veri girişi hemen hemen hiç bulunmuyor. Bu şekilde, taraflı olma ihtimalini mümkün olduğunca azaltıyoruz. Modelimizin daha önceki modellerden en büyük farkı işte bu. 


YAPAY ZEKÂNIN KARAR VERME 
SÜRECİNDE ŞEFFAF OLMAMASI PEK 
ÇOK KİŞİYİ ENDİŞELENDİRİYOR. 
BUNUNLA İLGİLİ BİR SORUN MU VAR? 
Yapay zekâ gitgide daha karmaşık sistemleri modellemek için kullanılıyor, bu nedenle birçoğunun Кага kutu gibi görünme eğiliminde olması şaşırtıcı değil. Bunları daha önce kullanılan yöntemlerle karşılaştırın. 
O zamanlar elimizde bir sistem için kullanabileceğimiz küçük bir diferan- 


Yeni bir algoritma, bir 

suçun ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini tahmin etmeyi mümkün hale getirebilir. 


siyel denklemimiz vardı ve bize, onu anladığımız hissini veriyordu. Dev bir sinir ağımız varsa, neler olduğunu anlamamız mümkün değil. Bu yüzden evet, bu bir problem ve yapay zekâyı açıklamak için büyük çaba gösteriyoruz. 
Gerçekten çok karmaşık bir modelimiz var, bir bakışta tüm faktörleri okumanız mümkün değil. Ancak bunun hakkında düşünmenin yolu, tüm olay kayıtlarına bakmak olmalı. Sosyoekonomik faktörler, yaptırım faktörleri, demografi, ekonomi ve bunların hepsiyle etkileşime giren bu karmaşık sosyal sistem üzerine yapılmış gözlemler var. 
Tüm bunlar, modellediğiniz bu sosyal sistemi besliyor ve şekillendiriyor. Tüm bu verilerden basit bir kalıbın ortaya çıkmasını bekleyemezsiniz. 


PROF. ISHANU CHATTOPADHYAY 
Ishanu, Chicago Üniversitesinde algoritmalar 

ve veriler üzerinde çalışmalar yürüten ZeD Laboratuvarını yönetiyor. 
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İNSAN GİBİ DÜŞÜNEN BİR 
YAPAY ZEKA 


JAMES FODOR, THE CONVERSATION 


(YZ) modelleri, görüntüleri tanımak 

ve insan benzeri bir dil üretmek de dahil olmak üzere birçok etkileyici başarıya sahip. Ancak bu, yapay zekânın insan benzeri davranışları gerçekleştirebilmesi, insanlar gibi düşünebileceği veya bizim düşündüğümüz şekilde “anlayabileceği” anlamına gelmiyor. 

İnsanların dünyayı nasıl anladığını ve değerlendirdiğini inceleyen araştırmacılara baklılırsa, yapay zekâ sistemlerinin “düşünme” ve öğrenme biçimlerinin insanların yaptıklarından temel olarak farklı olduğunu vurgulamanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. 

Gerçek şu ki yapay zekânın gerçekten bizim gibi düşünebilmesi için daha çok uzun süre yol alması gerekiyor. Dahası bu alandaki çalışmaların çok hızlı ilerlediğini söylemek de mümkün değil. 


S on zamanlarda geliştirilen yapay zekâ 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YAN | 
Yapay zekâ alanındaki gelişmeler, insan benzeri davranışlar gerçekleştirebilen sistemlerin üretilmesini sağladı. 

Örneğin СРТ-3, genellikle insan konuşmasından ayırt edilemeyen metinler üretebiliyor. Başka bir model olan PaLM, yapay zekânın, daha önce hiç duymadığı şakalar içinaçıklamalar üretmesine imkân veriyor. 

Son zamanlarda, görüntülere alt yazı eklemek, soruları yanıtlamak, video oyunları oynamak hatta bloklar istiflemek için bir robot kolunu kontrol etmek de dahil olmak üzere yüzlerce görevi gerçekleştirebilen ve Gato olarak bilinen genel amaçlı bir yapay zekâ geliştirildi. 

Bir başka yapay zekâ sistemi olan DALL-E ise herhangi bir metin açıklamasından yararlanarak görüntüler ve çoğu kişinin sanat eseri olarak kabul ettiği çıktılar üretebiliyor. 
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Bu atılımlar, yapay zekânın yeteneği ve bizeinsan zekâsı hakkında neler söyleyebileceği hakkında bazı cesur iddiaların ortaya atılmasına rol açtı. 

Örneğin, Google'ın yapay zekâ şirketi DeepMind'da araştırmacı olan Nando de Freitas, mevcut modellerin ölçeğini büyütme- nin, insan düzeyinde yapay zekâ üretmek için yeterli olacağını savunuyor. Bu görüşü destekleyen başka uzmanlar da var. 

İnsan benzeri davranışın, insan benzerianlayış anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak yapay zekâ ile insanların düşünme ve öğrenme biçimleri arasında birkaç temel fark bulunuyor. 

Geliştirilen en son model yapay zekâlar, yapay sinir ağlarından veya kısaca “sinir ağlarından" inşa ediliyor. Burada “Sinir” terimi kullanılıyor çünkü bu ağlar, nöron adı verilen milyarlarca hücrenin birbirleriyle 


karmaşık bağlantı ağları oluşturduğu insan beyninden esinlenerek üretiliyor. Sinir ağları, biyolojik ağların oldukça basitleştirilmiş bir versiyonu. Gerçek bir nöron yerine, basit bir düğüm kullanılıyor ve düğümler arasındaki bağlantının gücü, “ağırlık” adı verilen tek bir sayıile temsil ediliyor. 


Sinir ağları, yeterli sayıda katmanlar halinde yığılmış, yeterli sayıda bağlantılı düğümle, kalıpları tanımak ve daha önce gördüklerine benzer (ancak aynı olmayan) uyarılara “genel bir tepki vermek için” eğitilebiliyor. Basit bir şekilde söylemek gerekirse, genelleştirme, bir yapay zekâ sisteminin o zamana kadar belirli verilerden öğrendiklerini, yeni verilere uygulama yeteneği anlamına geliyor. 

Sinir ağlarının başarısının temelinde özniteliklerin yanında kalıpları tanıyabilmek ve sonuçlardan genelleme yapabilmek yatıyor. Yapay zekâ, insanların bu türişlemler için kullandığı teknikleri taklit ediyor ancak yine de önemli farklılıklar bulunuyor. 
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Sinir ağları, “denetimli öğrenme" yöntemi ile eğitiliyor. Bu sistemde, onlara birçok girdi ve istenen çıktı örneği sunuluyor ve ardından ağ, istenen çıktıyı üretmeyi “Öğrenene”" kadar bağlantı ağırlıkları kademeli olarak ayarlanıyor. Bir sinir ağı, bir dil öğrenmek için önce cümleyi kelime kelime öğreniyor, ardından yavaş yavaş sırada gelecek olan bir sonraki kelimeyi tahmin etmeye başlıyor. Bu yöntem, insanların öğrenme yönteminde oldukça farklı. İnsanlar çoğu şeyi “denetimsiz” olarak öğre- 


niyor. Yani, bize bir uyarı karşısında hangi “doğru” tepkiyi vereceğimizi söyleyen bir sistem yok. Doğru yanıtın ne olduğunu kendimiz öğrenmek zorunda kalıyoruz. 

Örneğin, çocuklar nasıl konuşacaklarına dair talimatlar alarak konuşmayı öğrenmiyorlar. Büyüklerin konuşmalarını dinleyerek, taklit ederek ve geri bildirim alarak, oldukça karmaşık bir süreç çerçevesinde öğreniyorlar. 

Diğer bir fark, yapay zekâyı eğitmek için kullanılan inanılmaz miktarlarda veri. GPT-3 modelinin eğitimi için, çoğu internetten alınma 400 milyar kelime kullanıldı. Eğer söz konusu olan birinsan olsaydı, dakikada 150 kelime işleme hızı ile, bu kelimeleri okuması yaklaşık 4.000 
yıl sürerdi. 

Bu tür hesaplamalara bakarak, insanların yapay zekânın yaptığı gibi öğrenemeyeceği açıkça ortaya çıkıyor. Bizlerin öğrenirken daha az miktarda veriyi daha verimli kullanmamız gerekiyor. 

Başka bir temel fark, sinir ağlarının öğrenme şekliyle ilgili. Sinir ağları bir uyaranı istenen bir yanıtla eşleştirmek için, hataları ağ üzerinden iletip ağırlıkların tam ve doğru olarak ayarlanmasına izin veren, “geri yayılım” adı verilen bir algoritma kullanıyor. Nörobilimciler arasındaki yaygın kabul, var olmayan dış sinyaller gerektireceğinden, geri yayılımın insan beynine uygulanamayacağı yönünde. 

Bazı araştırmacılar, geri yayılımın farklı varyasyonlarının beyin tarafından kullanılabileceğini öne sürdüler, ancak şu ana kadar insan beyninin bu tür öğrenme yöntemlerini kullanabileceğine dair bir kanıt elde edilmiş değil. 
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İnsanlar, birçok farklı özelliğin ve çağrışımların birbirine bağlı olduğu yapılandırılmış zihinsel kavramlarla öğreniyorlar. Örneğin “muz” kavramımız, muzun şeklini, sarı rengini, meyve olduğu bilgisini, nasıl tutulacağını ve bunun gibi bilgileri içeriyor. 

Bildiğimiz kadarıyla yapay zekâ sistemleri, böyle kavramsal bilgiler oluşturmuyor. Eğitim verilerinden karmaşık istatistiksel ilişkiler çıkarıp ve bu ilişkileri benzer bağlamlara uygulayarak çalışıyorlar. Farklı girdi türlerini (görüntüler veya metinler gibi) birleştiren yapay zekâ sistemleri oluşturma çabaları devam ediyor. Ancak bu modellerin, yapay zekânın insanların dünyayı anlamak için kullandıkları aynı tür zengin zihinsel temsilleri öğrenmeleri için yeterli olup olmayacağı henüz bilinmiyor. 

İnsanların nasıl öğrendiği, anladığı ve akıl yürüttüğü hakkında bilmediğimiz hâla daha pek çok şey var. Ancak bildiklerimiz, insanların bu görevleri yapay zekâ sistemlerinden çok farklı şekillerde yerine getirdiğini gösteriyor. 
Bu nedenle birçok araştırmacı, insanlar gibi gerçekten düşünen ve öğrenen makineler üretmeden önce, yeni yaklaşımlara ve insan beyninin nasıl çalıştığına dair daha temel bir anlayışa ihtiyacımız olacağına inanıyor. 
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Modern bilgisayarda, yüksek kaliteli üretim teknikleri sayesinde bilgiyi işlerken veya depolarken ortaya çıkan hatalar neredeyse sıfıra indirildi. Ancak kuantum bilgisayarlarında durum biraz karışık. 


uantum bilgisayarlar doğaları gereği 
K bozulmalara karşı hassaslar vebu nedenle muhtemelen her zaman hata düzeltme mekanizmalar ile kullanılmaları gerekecek. Çünkü aksi takdirde hatalar sistemde kontrolsüz bir şekilde yayılıyor ve bilgi kayboluyor. Kuantum mekaniğinin temel yasaları, kuantum bilgilerinin kopyalanmasını yasakladığı için yedekleme; mantıksal kuantum bilgisini, örneğin çoklu bireysel atomlar gibi birkaç fiziksel sistemin dolanıklık durumuna dağıtarak sağlanıyor. 

Innsbruck Üniversitesi Deneysel Fizik Bölümünden Thomas Monz, RWTH Aachen Üniversitesinden Markus Müller ve Almanya'dan Forschungszentrum Jülich tarafından yönetilen bir bilim ekibi, ilk defa iki mantıksal kuantum biti üzerinde bir dizi hesaplama işlemi gerçekleştirmeyi başardı. Innsbruck'tan deneysel fizikçi Lukas Postler, "Gerçek dünyadaki bir kuantum bilgisayarı için, tüm algoritmaları programlayabileceğimiz evrensel bir kapılar setine ihtiyacımız var” diyor. 

Araştırmacılar, bu evrensel kapı setini, 16 
hapsolmuş atom içeren bir iyon tuzağı kuantum bilgisayarında kullandı. Kuantum bilgisi, 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herbiri yedi atom üzerine dağıtılmış iki mantıksal kuantum bitinde saklandı. 

Böylece ilk kez, bu hataya dayanıklı kuantum bitleri üzerinde iki hesaplama kapısı uygulamak mümkün oldu. Bu uygulama, evrensel bir kapı seti yani iki kuantum biti ve birmantıksal T kapısı üzerinde bir hesaplama işlemi (bir CNOT kapısı) oluşturmak için gerekli. Bu, hataya dayanıklı kuantum bitlerinde uygulanması özellikle zor olan bir işlem. 

Teorik fizikçi Markus Müller, “T kapıları çok temel işlemlerdir" diyor. “Özellikle ilginçler, çünkü T geçitleri olmayan kuantum algoritmaları, klasik bilgisayarlarda nispeten kolay bir şekilde simüle edilebiliyor. Ancak bu durumda, ortada herhangi bir hızlanma söz konusu olmuyor”. Fizikçiler, mantıksal bir kuantum bitinde özel bir durum hazırlayarak ve onu bir dolanık kapı işlemi aracılığıyla başka bir kuantum bitine ışınlayarak T kapılarının nasıl çalıştığını gösterdiler. 

Kodlanmış mantıksal kuantum bitlerinde saklanan kuantum bilgisi, hatalardan da korunuyor. Ancak bu, hesaplama işlemleri olmadan işe yaramıyor ve bu hesaplama işlemlerinin kendileri de hataya açık. 


Araştırmacılar bu işlemleri mantıksal kübitler üzerinde, altta yatan fiziksel işlemlerin neden olduğu hataların da tespit edilip düzeltilebileceği şekilde uyguladılar. Böylece, kodlanmış mantıksal kuantum bitleri üzerinde ilk defa hataya dayanıklı evrensel bir kapı seti kurmuşoldular. 

Thomas Monz, “Hataya dayanıklı uygulama, hataya dayanıklı olmayan işlemlerden daha fazla işlem gerektiriyor. Bu, tek atom ölçeğinde daha fazla hataya neden oluyor, ancak yine de mantıksal kübitler üzerindeki deneysel işlemler, hataya dayanıklı olmayan mantıksal işlemlerden daha iyi sonuç veriyor" diyor. “Harcanan çaba ve karmaşıklık artıyor fakat ortaya çıkan sonuç daha iyi oluyor”. Araştırmacılar elde ettikleri deneysel sonuçları ayrıca klasik bilgisayarlarda sayısal simülasyonları kullanarak da kontrol ettiler ve onayladılar. 

Fizikçiler artık bir kuantum bilgisayarında hataya dayanıklı hesaplamaiçintüm yapı taşlarını ortaya koymuş oldu. Şimdi yapılacakiş, bu yöntemleri daha büyük ve daha kullanışlı kuantum bilgisayarlarında uygulamak olacak. 
Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı. 


UNI INNSBRUCK/HARALD RITSCH 
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ASELSAN'a Çevre ve İklim Ödülü 


Sıfır Atık Projesini kararlılıkla yürüten ASELSAN, Çevre ve İklim Değişikliği Yönetimi faaliyetleri ile ödüle layık görüldü. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kuruluş olan The Stevie tarafından her yıl sekiz ana ödül programı altında dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği bir yarışma düzenleniyor. ASELSAN, 

bu sene 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İşletme Ödülleri (International Business Awards) kapsamında “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde “Green Climate for the Future - 
Gelecek İçin Yeşil İklim” konu başlığı ile2022 yılında “Çevre ve İklim 5. ASELSAN YK Bakanı veli Değişimi Yönetimi” faaliyetleri ile gümüş ödül almaya hak kazandı. 
Ödül için 65 farklı ülkeden çeşitli 


= Genel Müdürü зау | 
“e Prof. Dr. Haluk Görgü 


sektörlerde faaliyet göstermekte olan kanıtlar dikkate alındı. stratejik ortaklar ile iklim değişikliği firmalardan 3700'den fazla başvuru ASELSAN, 2050 yılı net sıfır emisyon üzerine yapılan çalışmalar ile yapıldı. Başvuruların değerlendirmesi taahhüdü kapsamında; Sıfır Atık sadece kendi emisyonunu değil sırasında; 260 jüri üyesi tarafından, Projesi, CDP İklim Değişikliği ülkemizin emisyonunu azaltmaya firmaların ne gibi taahhütlerde Raporlaması, CDP Su Raporlaması, yönelik ürünlerini de detaylı olarak bulunduğu ve bu taahhütlerin hayata çevreyi korumaya yönelik proje belgelendirerek Çevre ve İklim geçirilmesi için hangi uygulamaların ve çalışmalar, tedarik zinciri Değişimi Yönetimi faaliyetleriyle bu gerçekleştirildiğine dair açıklama ve yönetimi kapsamında iştirak ve ödülü almaya hak kazandı. 
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Yeni boyutlara yolculuk 


Michio Kaku Hiperuzay'da, okura 10. boyutta kadar esneyebilmesi olasılığını ele alarak 


bilimsel bir arayış yolculuğu vadediyor devam ediyor. Kaku özellikle, hiperuzay ve hepimize evrene bakışımızı tamamen kuramının bilinen tüm doğa yasalarını tek değiştirecek büyüleyici birpanorama bir kuramda birleştirebileceğine vurgu sunuyor. Geçmişi değiştirmek mümkün mü? yapıyor. Geleceğin Fiziği ve Olanaksızın Paralel evrenlere geçitler varmı? Solucan Fiziği gibi çoksatar kitapların yazarı, bu delikleri, zaman makineleri, bebek evrenler kitabında hayal gücünün ötesinde bir 

ve daha fazlası... Yazar, hiperuzayın erken dünyayı tanımada okura rehberlik ediyor. 


tarihiyle başladığı anlatımına, olağanüstü ODTÜ Yayınlarından çıkan kitabı Ayşe koşullar altında uzayın yırtılıp parçalanana Cankız Çevik dilimize çevirmiş. 
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Tüm dünyaya AloT çözümleri sunan ASUS IoT, uç bilişim uygulamalarında yapay zekâ çıkarımları için geliştirdiği ultra kompakt bilgisayar modeli PE100ON'i duyurdu. Yeni model, güçlü NVIDIA Jetson platformu üzerine kuruldu. Fansız tasarımıyla sessiz çalışan bu model, zengin endüstriyel bağlantı seçenekleriyle üst düzey esneklik sağlıyor. PE1000N birçok farklı güç girişini destekliyor ve geniş çalışma sıcaklık 

aralığı sayesinde çok yönlü olanaklar ve dayanıklılık sunuyor. PEL000N, verimli ARM işlemcisiyle enerjiden tasarruf ederek güçlü bilgi işlem performansı sergiliyor. 


ASUS ve nVIDIA’ dan YZ sistemi 


Hızlı yapay zekâ çıkarım becerileri sayesinde trafik analizi, insan takibi ve sayımı, maske algılama ve sosyal mesafe kontrolü gibi farklı, ölçeklenebilir ve akıllı IoT uygulamaları için ideal denebilecek bir çözüm sunuyor. Kompakt boyutları ve titreşimi önleyen tasarımı sayesinde PE1000N, otomatik yönlendirilen araçlar (AGC) 

ve otomatik mobil robotlar 
(AMR) gibi tümleşik otomasyon çözümleri ve akıllı fabrika uygulamaları için de son derece uygun. 


Wilo'nun sürdürülebilirlik hedefleri 


Su teknolojileri alanında dünya genelinde her yıl 10 milyon pompa üreten Wilo, küresel iklim hedeflerine ulaşma amacıyla imza attığı iş birlikleriyle, 2021 yılında çok sayıda başarılı projeye ve faaliyete imza attı. İklim dönüşümü alanında Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi ve dünya çapındaki “50 İklim ve Sürdürülebilirlik Liderinden” biri olan marka, küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilirliğe etkin biçimde 
katkıda bulunmayı yükümlülüğü olarak gören Wilo, 2025 
yılına kadar dünyanın dört bir yanındaki üretim tesislerinde 


Akıl mı yoksa duygular mı? 


Descartes'ın, çok iyi bilinen “Düşünüyorum, öyleyse varım" söylemini dile getirdiği yüzyıldan bu yana bilim, bireyin gerçek varlığının kaynağı olarak duyguları çoğunlukla göz ardı etmiştir. 
Modern sinirbilim bile yakın bir zamana kadar duygular yerine beyin fonksiyonlarının bilişsel tarafına odaklanma eğilimi göstermiştir. 
Ancak, Descartes'ın Yanılgısı eserinin yayınlanmasıyla birlikte bu tutum değişmeye başladı. “Dünyanın önde gelen nörologlarından biri olan" (New York Times) Antonio Damasio, duygular ile rasyonalite arasındaki bağlantıya ilişkin geleneksel düşüncelere bu eserinde karşı çıkıyor. 
Oldukça sürükleyici olan bu kitabında Damasio, hepimizin uzun zamandır şüphe ettiği şeyi -yani duygular bir lüks değildir, aksine rasyonel düşünce ve normal sosyal davranışlar için gereklidir- söylemini vaka çalışmaları yoluyla sergilerken okuru bilimsel 

bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. ODTÜ Yayınlarından çıkan kitabı Uz. Dr. 
Fatma Ece Çetin ve Prof. Dr. Emre Kumral dilimize kazandırmış. 


karbonsuz operasyonlar gerçekleştirmek ve referans alınan 
2018 yılına kıyasla emisyonları en az yüzde 60 azaltmak için 
faaliyetlerini yürütüyor. 

Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, Wilo olarak hedeflerini; Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak 2025 yılına kadar karbon emisyonlarını 50 milyon ton azaltmak, iklimden bağımsız üretim sağlamak, yüksek verimlilikle yılda 1,8 terawatt saat enerji tasarrufu sağlamak ve akıllı ürün portföylerini yılda yüzde 15 genişletmek şeklinde ifade etti. 


Wi-Fi gücünü artırmak isteyenlere 


Bilgisayarının Wi-Fi performansından memnun olmayan; hem sinyal erişimini hem de bağlantı hızını artırmak isteyenler için tasarlanan çözümlerden biride Wi-Fiadaptörler. Bütçe dostu ağ markası Mercusys'in USB'den bilgisayara takılarak kullanılan MU6H model Wi-Fi adaptörü, ülkemizde satışa sunuldu. Kullanıcılara hem 5GHz hem de 2.4 GHz bantlarını kullanma olanağı sunarak mevcut Wi-Fi bağlantısından maksimum performans almalarını sağlıyor. Yüksek hız gerektiren online oyun gibi uygulamalar 5 GHZ bandına, e-posta gönderme gibi daha düşük hızla yapılabilecek uygulamalar ise 2.4 
GHz bandına yönlendiriliyor. Böylece ağda tıkanıklık sorunu engelleniyor. 
256-OAM teknolojisini kullanan adaptör, toplam 650 Mbps'lik kablosuz 

hıza ulaşabiliyor. 
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CANLI ELEKTRONİK 


SENSÖRLERE DOĞRU 


Benzersiz bir bakteri türü, moleküler dansla elektron aktarıyor. 


ir cihazı duvardaki elektrik prizine ВБ: istediğiniz ancak kablonun yetişmediğini düşünün. Eliniz- de küçük kablo parçaları var fakat uç uca eklendiklerinde dahi cihaz ve duvar arasındaki mesafeye yetişemiyorlar. Şimdi onları birbirine değmeyecek şekilde dizip duvara ulaşan noktalı çizgi benzeri bir hat oluşturduğunuzu hayal edin. Buraya kadar iyi güzel ama elektriğin bu aralardaki boşluklardan geçmesini nasıl sağlayacaksınız? 

Bilim insanı Mohamed Y. El-Naggar'a göre, bu sorun Shewanella oneidensis bakterilerinin sürekli karşılaştığı bir problem. 
El-Naggar уе USC Dornsife Edebiyat, Sanat ve Bilim Üniversitesindeki ekibi, bakterilerin bu problemin üstesinden nasıl geldiklerini keşfettiklerini düşünüyor. 
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М ІСІМ ELEKTR RIMI 

Bu tek hücreli organizmalar “elektrikli bakteriler” olarak biliniyor. Çünkü hayatta kalmak için elektronları hücrelerinin içinden, üzerinde yaşadıkları dış yüzeylere (Dünya yüzeyinin derinlerindeki kayalara) aktarmaları gerekiyor. İnsanların akciğerlerine soludukları oksijene elektron aktarmasına benzer şekilde, bakterilerin “nefes alabilmek” için elektronlarını dış dünyaya göndermesi gerekiyor. 

El-Naggar ve ekibi, geçtiğimiz on yıl boyunca, bakterilerin dış ortama nasıl ulaşabildiklerini ve uzun mesafeler boyunca (tabii uzunluğu bir saç telinin kalınlığından yüzlerce kat daha küçük olan mikroplar için “uzun” kabul edilebilecek mesafelerden bahsediyoruz) elektrik yükünü nasıl akta- 


rabildiklerini araştırıyordu. 

Ekip, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayınlanan makalelerinde, bakterilerin bu aktarımı arada kesintisiz bir “tel” olmadan yapmalarını sağlayan “moleküler dansı" anlatıyor. 

El-Naggar, elektrik bakterileri ile ilgilenmeye, yeni sürdürülebilir teknolojiler için kullanılabilme potansiyelleri nedeniyle başladı. Elektrotlar üzerindeki bakterilerden elektronlar yakalamak, temiz enerji üreten mikrobiyal yakıt hücreleri gibi yeni gelişen teknolojilerin temelini oluşturuyor. 

Fizik, astronomi ve kimya profesörü El-Naggar, bu karmaşık uygulamaları geliştirmek ve rafine etmek için, “elektronların hücrelerde nasıl hareket ettiğinin temel fiziğinin anlaşılmasının gerektiğini” söylüyor. 


YEKATERINAKADYSHEVSKAYA 


KOPUK KABLOLAR NASIL BİRLEŞİYOR? 
PNAS 2018 tarafından yayımlanan önceki bir çalışmada, El-Naggar ve ekibi, sitokromlar olarak bilinen küçük, demir içeren proteinlerin, hücre yüzeyinde ve hücre zarının bakteriyel nanotelleri olarak bilinen uzantıları boyunca elektronlar taşıdığını gösterdi. Ancak bu proteinlerin birbirine elektron aktarabilmeleri için oldukça yakın durmaları gerekiyor olsa da ekip, bunun her zaman böyle olmadığını keşfetti. Bu da şu soruyu gündeme getirdi: Elektrik, yazımızın başında anlattığımız kablo parçaları gibi, birbirine doğrudan temas halinde olmayan teller- den nasıl oluyor da akabiliyor? 

El-Naggar, proteinlerin birbirleriyle çarpışacak ve elektronları transfer edecek kadar hareket edebileceklerini varsaymıştı ancak bu tahminin doğrulanması için bu mikroskobik moleküllerin yörüngelerini gerçek zamanlı olarak görmek gerekiyordu. Bu, daha önce hiç yapılmamış bir şeydi. 

2017'de USC Dornsife Moleküler ve Hesaplamalı Biyoloji Konferansında bir konuşma yapan El-Naggar meslektaşlarına, minik proteinlerin nasıl gözlemleneceği sorusunu yöneltti. Bu sorunun muhatabı olan özel biri de konferanstaydı: Laboratuvarı, molekülleri görüntüleme konusunda uzmanlığa sahip, biyoloji bilimleri, fizik ve astronomi doçenti Fabien Pinaud. 


AYAKÜSTÜ VERİLEN FİKİR 

El-Naggar, “Doğrudan Fabien'e bakarak, bunun nasıl gerçekleştiğini görüntülemek güzel olmaz mıydı diye sordum” diyor. Pinaud mesajı aldı ve El-Naggar'ın ekibinin minyatür ampuller gibi mikroskop altında ışık yayan kristaller olan kuantum noktalarını, proteinlere tutturmanın bir yolunu bulmasını önerdi. 
El-Naggar, “Bize о anda verdiği bu içgörü, tüm bu projeyi mümkün kıldı" diyor. 

O sırada Eİ-Naggar'ın laboratuvarında moleküler ve hesaplamalı biyoloji dokto-Ta öğrencisi olan doktora sonrası araştırmacı Grace Chong, kuantum noktalarını proteinlere tutturmak için El-Naggar'ın dâhiyane olarak nitelendirdiği bir çözüm buldu. Proteinleri bir ampul duyu gibi girişlere sahip olacak şekilde yapılandırdı. 

Chong, Pinaud'un laboratuvarındaki güçlü bir mikroskopla modifiye edilmiş 


hücreleri inceledi. İncelemede, çeşitli zaman noktalarında üzerlerine bir lazer tutulduğunda kırmızı renkte parlayan ve her proteinin izini takip etmeye imkân veren “Tek parçacık izleme” yazılımını kullandı. 

El-Naggar'a göre, Chong'un kaydettiбі, hücre zarının yüzeyinde gezinen bu kırmızı noktaların ve bakteriyel nanotellerin hızlandırılmış “filmleri” inanılmaz bir sinema eseri! “Bu, akıllara durgunluk veren bir şey” diyor. “Gözlemleme yeteneğimizin mutlak sınırında gerçekleşen bu sürece, yani milyonlarca molekül arasında tek bir molekülün hareketine bakabilmek, gerçek bir ayrıcalık.” 


BÖYLECE HİPOTEZ DOĞRULANIYOR Görüntüleri yakalanan protein dansı, El-Naggar'ın orijinal hipotezini doğruluyor. Chong, “İlk kez proteinlerin hareket ettiğini, çarpıştıklarını, rotalarının birbiriyle örtüştüğünü ve hücreler ve zar nanotelleri boyunca uzun mesafeli elektron taşınması için bir yol oluştuğunu görebiliyoruz.” 

El-Naggar'ın ekibi, Chong'un topladığı verileri kullanarak, elektronların tek bir hücre veya hücre zarı nanotelinin yüzeyiboyunca ne kadar hızlı hareket ettiğini hesaplamak için simülasyonlar hazırladı. 
Bu hız, iletilebilecek maksimum yükü gösterdiği için, elektrik bakterilerini içeren yeni teknolojilerin geliştirilmesinde önem taşıyor. 

El-Naggar, son birkaç yılda, insan vücudunun içinde çalışan veya çevredeki 


kirliliği algılayan bakteri tabanlı sensörler gibi “canlı” elektronikler üretme olasılığının ortaya çıkışının onu çok heyecanlandırdığını belirtiyor. “Gelecekteki uygulamalarda, abiyotik dünyanın en iyilerini, yani metaller ve yarı iletkenler dünyasını, biyolojinin çok iyi olduğu şeylerle birleştirmenin mümkün olacağını düşünüyorum." Bakterilerin, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için düşündüğümüzden çok daha az “kablo” kullandığını ekleyerek, “Biyoloji, verimli olmak konusunda çok iyi" diyor. 


Buluşu yapan ekibin lideri Prof. 
MohEl-Naggar 
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VENÜS'E YOLCULUK 


NASA'nın DAVINCI görevi, Dünya'nın zehirli ikizinin atmosferine dalmayı amaçlıyor. 


NANCY NEAL JONES 


he Planetary Science Journal dergi- 
| sinde yakın zamanda yayımlanan 
bir makalede NASA bilim insanları, ajansın 2031'in ortalarında katmanlı Venüs atmosferini geçip gezegenin yüzeyineinmesi planlanan Derin Atmosfer Venüs Soy gazları, Kimya ve Görüntüleme Araştırması (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging - DAVINCI) görevi haklanda yeni ayrıntılar açıkladı. 

Uçan bir analitik kimya laboratuvarı olan DAVINCI, 1980'lerin başından beri hedeflenen Venüs'ün devasa atmosfer-iklim sisteminin kritik yönlerini ilk kez ölçecek. Ayrıcainiş sırasında dağlık yaylaları görüntüleyecek ve Venüs'teki kaya oluşumlarını ve yüzey şekillerini, yörüngeden mümkün olmayan ölçeklerde haritalayacak. Görev, büyük önem taşıyan hidrojenizotoplarının oranı da dahil olmak üzere atmosferin derinliklerinde küçük miktarlarda bulunan keşfedilmemiş gazların ölçümlerini deyapabilecek. Bu gazlar, gezegendeki suyun tarihini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak su bileşenleri. 

Görevin taşıyıcı, iletim ve görüntüleme aracı CRIS, Venüs'ün yanından geçerken gezegenin bulutlarını inceleyecek, yayla bölgelerini haritalayacak ve aynı zamanda yeni ölçümler sağlayacak iki cihaz taşıyor. Bunun yanında, 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gezegenin cehenneme benzeyen yüzeyine indirilecek olan sondada beş çok hassas ölçüm cihazı bulunuyor. 

DAVINCI baş araştırmacısı ve makalenin başyazarı Jim Garvin, “Alman kimya, çevre ve iniş görüntüleme verileri, katmanlı Venüs atmosferini ve bu atmosferin devasa Alpha Regiodağlarındaki yüzeylenasıl etkileşime girdiğini gösteren birresim çizmemizi sağlayacak” diyor. “Bu ölçümler bize ayrıca erozyon veya diğer oluşum süreçleri hakkındabilgi verecek, atmosferin tarihini öğrenmemizi sağlayacak ve yüzeydeki granit gibi özel kaya türlerini tespitetmemize imkân verecek." 

DAVINCI görevinde, CRIS uçuş sisteminin hızını ve/veya yönünü değiştirmek için gezegenin kütle çekimini kullanarak yakıt tasarrufu sağlayan üç Venüs kütle çekimi yardımcı uçuşu gerçekleşecek. İlkiki kütleçekimi destekli geçiş sırasında CRIS, atmosfer ve yüzey hakkında 60 gigabitten fazla yeni veri elde etmemizi sağlayacak ultraviyole ve yakın kızılötesi ışıkla uzaktan algılamaanalizi yapacak. 
Üçüncü geçişte, gezegene inecek olan sonda, serbest bırakılacak ve yörünge aracı bundan sonra Dünyaile iletişim için kullanılacak. 

İlk yakın geçiş, görevin fırlatılmasından altı buçuk ay sonra gerçekleşecek ve sondanın Alpha Regio bölgesi üzerinden atmosfere gi- 


DAVINCI'nin 2029'un Haziran ayında fırlatılması ve 2037'in Haziran ayında Venüs atmosferine girmesi planlanıyor. 


rişpozisyonuna getirilmesi içiniki yıl geçecek. 
Amaç, ideal ışık koşullarında Venüs yeryüzü şekillerini 100 metre ile bir metre arasında de-Şişen ölçeklerde görüntülemek. CRIS sistemi Venüs'ten yaklaşık iki gün uzakta olduğunda, içinde güvenli bir şekilde yerleştirilmiş bir metre çapındaki titanyum sonda olan uçuş sistemi serbest bırakılacak. Sonda, Venüs yüzeyinin yaklaşık 120 kilometre üstündeyken, Venüs'ün üstatmosferiyle etkileşime girmeye başlayacak. Sonda, yüzeyden 67 kilometre yüksekteyken, ısı kalkanı fırlatılacak. Kalkan ana gövdeden ayrıldığında, sondanın giriş noktalarından atmosfer gazı örnekleri içeri alınacak ve bu gazlar, Mars'ta Curiosity yüzey araştırma aracının yaptığı gibi kimyasal analizetabitutulacak. Sonda, yüzeye kadar olan bir saatlik iniş yolculuğu sırasında bulut tabakası- nın altına indiği andan (yaklaşık 30.500 metre yükseklikte) başlayarak yüzlerce fotoğraf çekecek. 

Goddard'dan Stephanie Getty, “Sonda Alpha Regio dağlarına inecek, ancakindikten sonra çalışması gerekmeyecek, çünkü gerekli tüm bilimsel veriler yüzeye ulaşmadan önce alınmış olacak” diyor. “Saniyede 12 metre hızlagerçekleşecek olan inişten sağ çıkarsa, ideal şartlar söz konusu ise yüzeyde yaklaşık 17-18 dakika çalışabileceğini düşünüyoruz. 


HISTORY 


DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN SAVAŞ 
TARİHİ DERGİSİ HISTORY OF WAR ŞİMDİ TÜRKİYE'DE! 
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Hitler'in en iyi generalinin savaş alanlarındaki 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Online satın almak için: www.dergiburda.com 


YÜKLÜ EVRENLER 


“Evren” kelimesi bir zamanlar, var olan her şeyi tanımlıyordu. 
Ancak ufuklarımız genişledikçe, birçok bilim insanı, evrenin ötesinde ne olduğunu veya gözden kaçırdığımız, karanlıklarda 


saklanan başka evrenler olup olmadığını sorgulamaya başladı. 
ROBERT LEA 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gerbuyılvizyona giren filmlere bir göz atttıysanız, Hollywood'un son zamanlarda çoklu evrene aşık olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Marvel, DC ve Disney, alternatifevrenlervezamanakışlarının yer aldığı senaryolarla izleyicilerin hayal dünyasında muhteşem yolculuklar yapmalarını sağlıyor. 
Bu konuyailgiduyanlarsadecebüyük stüdyolar da değil. Eğlenceli filmlerden Everything Everywhere All At Once (Her Şey Aynı Anda Her Yerde) senaryosunda, “her şey her yerde aynı anda oluyorsa, herhangi bir şeyin önemi var m1?” sorusunu soruyor. 
Benzer şekilde, Rick And Morty, Dark and Man In The High Castle gibi komedi dizilerinde de alternatif evrenler hakkındaki ciddi sorulara eğlenceli yanıtlar veriliyor. Bu fikrin aslında yeni olmadığını da söylememiz gerekli. 
Uzay Yolu dizisinin takipçileri Spock'ın alternatif bir evrenden gelen kötü kalpli ikizini hatırlıyor olmalılar. 
Açıkça, çoklu evren fikrinin kültürümüzün dokusunun 


içine işlediğini söyleyebiliriz. Peki bilim insanları çoklu evrenler hakkında ne düşünüyor? Bu fikri destekleyecek bilimsel veriler var mı? 

Pek çok fizikçi, kara deliklerin olay ufkunun arkasında gizlenen evrenlerden sabun köpüğündeki baloncuklar gibi genişleyen ve büyüyen evrenlere kadar birçok farklı formda, çoklu evrenlerin var olabileceğine inanıyor. 

İsveç'teki Uppsala Üniversitesinde teorik fizik profesörü Ulf Danielsson, “Çoklu evren, bilim tarihi açısından düşünürsek, aslında o kadar da garip olmayan bir şey” diyor. “Bir zamanlar Dünya'nın tek gezegen olduğunu ve olabilecek her şeyin burada olduğunu düşünürdük. Artık başka gezegenlerle dolu bir evren olduğunu biliyoruz. 
Yeni bir adım atarak, evrenimizin de tek olmadığını söylememiz, oldukça doğal.” 

Ozaman, şu anda çoklu evren hakkında öne sürülen, önde gelen teorilere bakalım ve hangisinin kötü ruhlu ikizlerimizi barındırıyor olabileceğini bulmaya çalışalım! 
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Kozmolojik şişen çoklu evren 


Bu, özellikle evrenimizin genişlediği keşfedildikten sonra, kozmoloji alanında gelişen bir teori. Bu çoklu evren kavramı, evrenimizin 13,8 milyar yıl önce yaşadığı hızlı şişme olayının, uzay-zamanın bizim evrenimizle bağlantısı olmayan uzak bölgelerinde de gerçekleşmiş olup olamayacağı sorusunu ortaya atıyor. 
Michigan Üniversitesinden astrofizik profesörü Fred Adams, “Ви teorinin temelinde evrenimizin, iyitanımlanmış bir varlık olarak gelişen belirli bir uzay- zaman bölgesi olması yatıyor" diyor. “Bu bölge homojen, izotropik (her yönde aynı) veiyitanımlanmış bir şekilde genişliyor. 
Evrimi zamanda geriye doğru izlersek, bizim evrenimizin bu ilk genişlemeden itibaren yaklaşık 13,8 milyar yıldır var olduğunu buluyoruz." 

Our Living Multiverse kitabını yazan ve Physics Report dergisinde konuyla ilgili bir makale yayımlayan Adams, aynı zamanda çoklu evrenin diğer bölgelerinin kendi Büyük Patlama'ları olabileceğini ve dolayısıyla kendi genişlemelerini yaşayabileceklerini düşünüyor. Bu, onların bizim evrenimizi etkileyemeyeceği anlamına geliyor. 
Adams, "Ви yüzden, onlar başka evrenlerdir ve bu tür tüm evrenlerin toplamına çoklu evren diyoruz” diye açıklıyor. 

Bu çoklu evren fikri, mükemmel bir hikaye anlatımı aracı olduğu için bilimkurgu dünyasında sık sık kullanılıyor. Konsept kozmolojide de popüler oldu çünkü hem mevcut fiziğe uygun hem de diğer gizemleri ele almamıza imkân veriyor. 

Arizona Üniversitesinde kozmoloji, parçacık fiziği ve astrofizik alanında doktora sonrası araştırmacı olan 
Heling Deng, “Çoklu evren kavramının popüler hale gelmesinin bir nedeni, şişme teorisinden doğal olarak ortaya çıkabiliyor olması” diyor. “Fizikçiler Andrei Linde ve Alex Vilenkin tarafından, ayrı çalışmalarda, şişme gerçekten olduysa, ortaya sonsuz sayıda bağlantısız 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bölgenin çıkabileceği gösterildi.” 


şişme, günümüzden 13,8 milyar yıl önce sona ermiş olsa da Deng, kuantum etkilerinin, uzay-zamanın başka bir bölgesinde tekrar oluşmasına neden olabileceğini söylüyor. Bu, hiç bitmeyen bir şişme döngüsü fikrini ortaya atıyor. “Sonsuz 


ALTTA: Evrenimiz, 
Büyük Patlama'dan kısa süre sonra bir hızlı şişme dönemi geçirdi. 


şişme” olarak adlandırılan bu konsept, sonsuz sayıda “farklı 


evrenin" ortaya çıkmasına neden olabilir. 


Rus kökenli Amerikalı teorik fizikçi Andre Linde, bu tür bir çoklu evrenindüzenlenmesi için biröneri öne sürüyor. Evrenleri, kozmik bir tuvale benzeyen birşey üzerinde genişleyen, sonsuz ve kaotik şişme döngüleri içinde birbirlerinden uzaklaşan 


“kabarcıklar” olarak görüyor. 

Bir çoklu evren içindeki bu evrenlerin nasıl farklılaşacağı konusunda şu anda birçok spekülasyon var ancak Adams, bu ayrı bölgelerde fizik yasalarının aynı olacağına inanmak için hiçbir neden olmadığını söylüyor. 

“Bu diğer evrenlerin ilgi çekici olmasının bir nedeni, buralarda fizik yasalarının başka versiyonlarının geçerli olma olasılığı” diyor. Bu farklılaşma, kütle çekimi ve evrenin genişleme hızı gibi bir dizi fiziksel parametreye de uygulanabilir. 

Bu durumda, bu evrenlerden bazıları galaksiler veya yıldızlar gibi büyük ölçekli yapıların oluşumuna uygun olmayan fizik yasalarına sahip olabilir, hattaaynıtemel parçacıklara bile sahip olmayabilirler. Sonuç olarak bu evrenler, evrenimizin varyasyonları değiller ve bu nedenle bizlerin farklı bir versiyonuna, hatta belki de herhangi bir yaşam türüne ev sahipliği yapamazlar. 


“GÜNLÜ EVREN 
KAVRAMININ POPULER 
HALE GELMESİNİN BIR 
NEDENI, SSME 
TEORISINDEN DOGAL 
OLARAK ORTAYA 
GIKABILIYOR OLMASI. 
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Sicim teorisinde çoklu evren 


Sicim teorisi, fizikçiler tarafından, sonsuz derecede küçük ve anlaşılmaz derecede büyük olanın elimizdeki eniyitanımı olan kuantum mekaniği ile 
Genel Görelilik kuramını birbirine bağlamak için öne sürülen bir öneri. 
Sicim teorisinin altında yatan fikir, kuarklar ve elektronlar gibi temel parçacıkların aslında farklı frekanslarda titreşen tek boyutlu sicimlerdeki tek tek noktalar olması. 

Bu “sicim alanı”, sicim teorisinin dayandığıtemel unsurlardan biri sayesinde çoklu evren için popüler bir ortam sağlıyor. 
Matematiksel olarak 


sağlam olması için, sicim teorisinde “ekstra boyutlara” ihtiyaç duyuluyor. 

Bu ekstra boyutlar, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz paralel boyutlar değil. Bunun yerine, sicim teorisyenleri bu ekstra boyutların uzayın üç geleneksel boyutu içinde katlanmış olduğuna inanıyor. Biz sadece üç boyutta görmek için evrimleştiğimizden, bu katlanmış boyutları göremiyoruz. Bu ekstra boyutlar, sicim teorisi çoklu evrenine giden bir 
“yol” sunabilir. 
Danielsson, “Bu ekstra boyutlara sahip olmanız gerekiyor ve toplamda 


gereken boyut sayısı 10 
veya 11” diyor. “Bu diğer evrenlere ulaşabilmek için bazı ekstra boyutların içine girebilmeniz gerekli olabilir.” 

Durum böyleyse ve uzayın bu boyutları aracılığıyla diğer evrenlerle bağlantı kurmak mümkün olsa bile evrenin şişmesi bizim görebileceğimiz alanı sınırlayan kozmik bir ufuk oluşturduğundan, bu evrenlere kalıcı olarak erişmek imkânsız ve bu evrenler sonsuza dek gözden uzak kalabilirler. 
Bir çoklu evrendeki evrenler arasında 
“bağlantı” yoksa, kozmolojik çoklu evren kavramını deneysel olarak 


Sicim teorisi, doğadaki tüm temel parçacikları çok küçük sicimler olarak modelleyerek açıklamaya çalışıyor. 


test etmek neredeyse imkânsız hale geliyor. 
Adams, “Bugüne kadar elde edilen 'kanıtlar' 
deneysel değil, teorik. Ve ne yazık ki diğer evrenlerde olup bitenleri doğrulamak veya yanlışlamak için doğrudan deneyler yapamıyoruz” diyor. 

Bu fikirleri test edemiyor olmamız, elimizde iki ucu keskin bir kılıç olduğu anlamına geliyor. 

Bir çoklu evreni test etmenin bir yolunun olmaması, onun varlığını kanıtlayamayacağımız anlamına gelse de aynı zamanda bu teoriyi çürütemeyeceğimiz anlamına da geliyor. 
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Kara delik çoklu evreni 


Devasa bir yıldız, ömrünün sonuna doğru nükleer füzyoniçin kullanabileceği yakıtını bitirdiğinde, kendi üzerine çöküyor ve bir kara delik oluşturuyor. Bir kara delik, olay ufku adı verilen ve hiçbir şeyin, hatta ışığın bile kaçamayacağı bir yüzeyle sınırlandırılmış bir uzay-zaman bölgesidir. 
Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı, bize büyük bir kütlenin uzay-zamanı bükebileceğini söylüyor. Teori ayrıca bir kara deliğin kalbinde, kütlenin çok büyük olduğu ve uzay-zaman eğriliğinin sonsuz hale geldiği ve alıştığımız fizik yasalarının geçersiz olduğu bir tekilliğin var olduğunu söylüyor. Bu, fizikçileri rahatsız eden bir kavram, ancak bir hipotez, tekilliği ortadan kaldırabiliyor ve onun yerine, tüm bir evreni ve dolayısıyla bir çoklu evreni koyabiliyor. 

Connecticut'taki New Haven Üniversitesinden teorik fizikçi Dr. Nikodem Poplawski, “Tekillikler ölçülemedikleri için, fiziksel değildirler. Bu da onların varlıklarının, bir teorinin eksik olduğunu gösterdiği anlamına geliyor” diyor. “Benim hipotezimde, her kara delik kendi içinde; (olay ufkunun ötesinde) yeni, bebek bir evren üretiyor ve bu bebek evreni kara deliğin var olduğu ana evrene bağlayan, solucan deliği olarak da bilinen bir Einstein-Rosen köprüsü haline geliyor." 

Bu teoride, yeni evrenden bakıldığında ana evren, bir kara deliğin tersi olarak düşünülebilecek, dışarıdan girilemeyen biruzay bölgesi olan bir beyaz deliğin diğer tarafı olarak görünüyor. 

Poplawski, “Bir maddenin bir kara deliğe girip yeni bir evrene çıkmasını, bir dairenin içinden sabun köpüğü üflemeye benzetebiliriz” diyor. “Daire, olay ufkudur. 
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BIR EVREN, 
MILVARLARGA KARA 
DELIK ÜRETEBİLİR VE 
BUNLARIN HER 
BIRINDEN BIR BEBER 
EVREN DOGABILIR. 
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ÜSTTE: Bir kara delik, bebek bir evren yaratabilir. 


Sabunlu su, olay ufkunu geçen madde olarak düşünülebilir. Oluşan sabun köpüğünün yüzeyi ise, yeni evrendir.” 

Poplawski'nin öne sürdüğü hipotezde, birevren milyarlarca kara delik üretebilir ve bunların her biri bir bebek evren oluşturabilir. 


evrendeki uzayda büyük ölçekli birasimetri 

olarak kendini göstereceğini de ekliyor. 
Eğer evrenimizde tercih edilen bir yön 

(örneğin enerjinin ve maddenin arttığı bir 


SOLDA: , Bu yılın Ocak ayında, İtalya'daki Uluslararası İleri Araştırmalar | yön) keşfedersek, bunun nedeni olarak т If Genel Okulundan (International School of Advanced Studies - SISSA) | evrenimizin bebek bir evrenle etkileşime 


Kuramı'na göre, büyük nesneler uzay-zamanın bükülmesine neden oluyor. 


araştırmacılar, şu ana kadar sadece bizim evrenimizin içinde 
40 trilyon bebek evren doğmuş olabileceğini tahmin ettiler. Bu, 
korkunç büyük bir rakam! 

Bu bebekevrenler, olayufkununışığı hapseden yüzeyitarafından ana evrenlerinin sakinlerinden gizleniyor ve olay ufku bir kez aşıldığında, geri dönüş olmuyor. Bu ve hiçbir şeyin bir beyaz deliğe giremeyeceği gerçeği (beyaz delikler tamamen teorik olarak var, ancak Genel Görelilik, olabileceklerini söylüyor), anne ve bebek evren arasında hiçbir etkileşim olmadığı anlamına geliyor. 

Poplawski, “Bununla birlikte, aynı evrende iki kara delik varsa ve bu kara deliklerin her biri yeni bir evren yarattıysa, tıpkı iki kara deliğin bir kara delik oluşturmak için birleşmesi gibi, bu iki bebek evrenin de birleşme olasılığı bulunuyor" diyor. 

Poplawski bu birleşmenin, birleşme sonucu ortaya çıkan bebek 


girmekte olduğunu öne sürebiliriz. 

Bir kara deliğin olay ufkunun ötesinde alternatif bir versiyonunuzun var olma olasılığına gelince, Poplawski, bunun pek mümkün olmadığını söylüyor. “Alternatif bir 'siz' olmayacak. Bir nesne, belirli bir zamanda, yalnızca belirli bir evrende var olabilir” diyor. Ancak popüler kültürün dayanaknoktalarındanbiri,onun kavramını yansıtıyor: “Bence en yakın şey, Doctor Who dizisindeki TARDIS olabilir. Bir polis kulübesine giriyorsunuz ve içine girince, kutudan daha büyük bir şeyin içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz.” 
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kuantum mekaniğinin çok dünyalı çoklu 


bunlar, radikal olarak parçası. Çünkü bunlar, dc daha önce incelediğimiz с̧ок! 
gibi coğrafi değiller. 
Çoklu dünya hipotezi, ilk olarak 


Amerikalı fizikçi Hugh Everett Ш tara- | 


fından, bir kuantum sisteminin görünüşte çelişkili bir şekilde, aynı anda nasıl var olabileceğini ('süperpozisyon' olarak adlandırılıyor) ve bu paradoksal durumların nasıl yok oluyor gibi göründüğünü açıklamak için önerildi. 

Çoklu dünyanın süperpozisyon durumununüzerindekietkisi, Erwin Schrödinger'in meşhur düşünce deneyi, “Schrödinger'in kedisi” düşünülerek hayal edilebilir. 

Bu düşünce deneyinde, bahtsız bir kedi, içinde sadece kutudaki atom çekirdeği bozunursa öldürücü bir zehir salan bir şişe bulunan bir cihazla beraber bir kutuya yerleştirilir. Kutuyu, kediyi ve cihazı tek bir kuantum sistemi olarak ele alırsak, her durum, (kedinin canlı veya ölü olması) bir dalga ile tanımlanıyor. Dalgalar, tek bir dalga fonksiyonu oluşturacak şekilde üstüste binebildiğinden kedi, durumların süperpozisyonunda var olabilir. Bu, kuantum mekaniğinde kedininaynıanda hem ölü hem de diri olduğu anlamına geliyor. 

Bu görünüşte çelişkili durum, yalnızca kutu açılıncaya kadar devam ediyor. 
Kutuyu açmayı, sistem üzerinde bir ölçüm yapmaya benzetebiliriz. Kutu açılınca dalga fonksiyonu çöküyor, yani süperpozisyon ortadan kalkıyor ve kedinin hangi durumda olduğu belli oluyor. Kedi ya ölüdür ya da diridir. Yine de ölçümün, neden “eşevresizlik” olarak da bilinen bu süperpozisyon çöküşüne neden olduğu hâlâ bir sır. 

Çoklu dünya hipotezi, eşevresizlikliği tamamen ortadan kaldırıyor. Bunun yerine, kutunun açılmasının dalgafonksiyonunu 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çökertmek yerine, ölçümün fonksiyonun katlanarak büyümesine ve önce deneyi yapanı, sonrasında tüm evreni “yutmasına” neden olduğunu öne sürüyor. 

California Irvine Üniversitesinden bilim felsefesi profesörü Jeffrey Barrett, “Kuantum mekaniğinin çok dünyalı formülasyonunda, bir sistemin her durumu, fiziksel olarak ayrı bir dünyadır” diyor. 

Bu, bir ışık düğmesinin her hareketinin neredeyse sonsuz sayıda dünya yaratacağı anlamına geliyor. Sadece düğmeye hiç basmadığınız tek bir dünya değil, lamba yanıp odayı aydınlatırken salınan her fotonun olası her yolu için bir tane dünya oluşuyor. 

Bu, Schrödinger'in kedisi düşünce deneyi açısından, gözlemcinin kedinin ölü mü diri mi olduğunu keşfetmek için kutuyu açmaması anlamına geliyor. Gözlemci, kedinin öldüğü dünyada mı yoksa yaşadığı bir dünyada mı yaşadığını anlamak için o kutuyu açıyor. 

İlk başta, bu kuantum çoklu evrenini oluşturan dünyalar birbirine benziyor ancak sonsuz derecede küçük farklılıklar içeriyor. Fakat bu değişikliklerevrenden evrene büyüyor yani daha önce küçük farklarla ayrılan dünyalar, birbirinden çarpıcı biçimde farklı olabiliyor. 

Barrett, “Gözlemcilerin nesneleri, olayları ve fiziksel kayıtları, farklı dünyalarda, farklı şekildedir. Eyfel Kulesi'nin Los Angeles'ta olduğu bir dünya var" diyor. “Tüm dünyalar (evrenler) tek bir küresel evrenin parçası. Tam da bizim dünyamızdan algıladığımız evren gibi görünüyor." Barrett, bu “çok sayıda dünya"dan birinin alternatif bir “siz” içermesinin ne kadar olası olduğu sorusunu ele alıyor. Bunun 


ÜSTTE: Schrödinger'in kedisi hem süperpozisyonu, hem de kuantum çoklu evrenleri açıklamaya yardımcı olabilir. 
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LOS ANGELES ЇЇ 


sadece mümkün olmadığını, aslında mutlaka olması gerektiğini ortaya koyuyor. “Kesinlikle benim pek çok alternatif kopyamı içerecektir” diyor. “Teorinin kuantum ölçüm problemini ele alma temeli, bu şekilde.” 

Tüm bunlar, çoklu evrenin kuantum versiyonunu, en azından prensipte, popüler kültürde kullanılan çoklu evren tanımına en çok benzeyen teori haline getiriyor. Bunun nedeni, sadece sizin sonsuz versiyonlarınızı içerme olasılığının var olması değil, bunun şart olması. Kafanız karıştıysa sıkı durun! 
İlerleyen sayfalarda bu konuda daha fazla bilgi sizi bekliyor. 


ROBERT LEA ((©sciencefirst) 
Robert uzay, fizik ve astronomi konusunda uzmanlaşmış serbest çalışan bir bilim gazetecisidir. 


TERS KÖŞE 


Çoklu evreni temel alan her hikâye, bu tuhaf dünyalara erişim sağlayan bir cihaza ihtiyaç duyuyor. İşte favorilerimizden bazıları... 


1.FLASH'IN İP OYUNU 


1960'larda yayınlanmış olan bir çizgi romanda süper kahraman Flash, alternatif bir dünyayı ziyaret eder. Bunu, büyücünün bir ipe tırmanıp kaybolduğu Hint ip illüzyonunu kendi versiyonunu kullanarak yapar. Ellerini süper hızda hareket ettirerek ipin havaya yükselmesine neden olur. Daha sonra ipe tırmanır ve farklı bir evrene ışınlanır. Sicim teorisi ОС evrenindeki bu titreşen iplerden ilham almış olabilir mi? 


2. ЕСІОМ'ОМ ВАВАЅІМІ ÖLDÜRMESİ 


X-Men süper kahraman ekibinin akıl hocası Profesör X, Legion olarak bilinen oğlu David Haller'la tartışmalı bir ilişkiye sahip. 1995'te yayınlanan bir macerada Legion, zamanda geriye gidip babasının düşmanı Magneto'yu öldürmeye çalışır ancak bu sırada Profesör X'in ölümüne neden olur. Durum böyle olunca, ortaya X-Men ekibinin can düşmanı Apocalypse ekibi tarafından yönetilen bir Dünya ortaya çıkar. 
Magneto, çok farklı bir X-Men ekibi oluşturur. Çoklu dünya teorisi, Legion'un zamanda geriye yolculuk yaparak yeni bir 'dünya' yarattığını öne sürüyor. Bu, bir zaman yolcusunun zamanda geri gidip babası daha doğmadan büyükbabasını öldürmesi ile ortaya çıkan “büyükbaba paradoksu” için bir çıkış yolu sağlıyor. Çoklu dünya teorisine göre ölüm, zaman yolcusunun yok olmasından ziyade, dünyaların ayrılmasına neden oluyor, bu yüzden de zaman yolcusunun ayrıldığı birinci dünyada hala hayatta kalması garanti altına alınıyor. 


3. TARDIS 


Doctor Who'nun zaman yolculuğu için kullandığı polis kulübesinin paralel dünyalara seyahat etmesi şart olmasa da David Tennant tarafından canlandırılan Doktor, Doctor Who'nun bir bölümünde tam olarak bunu yapıyor. Doktor, Субегтеп olarak adlandırılan düşmanlarının yükselişini ve Dünya'yı ele geçirmesini izlemek zorunda kalıyor. 

Doktor Who dizisi, evrenler arasında, belki de kozmolojik bir çoklu evrende kabarcık evrenleri ayıran boşluklara benzer bir boşluk olduğunu öne sürüyor. 
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Cybermen'in başka bir evrende yeniden yükseldiğini görmek Doctor 
Who için son derece üzücüydü. 
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KUANTUM GÜKLÜ EVREN 


Kozmoloji ve kuantum mekaniği arasında keşfedilen şaşırtıcı bir bağlantı, 


uzay ve zamanın sırlarının ortaya çıkmasını sağlayabilir. 
YASUNORI NOMURA 


Fizik profesörü Yasunori Nomura, Berkeley'deki California Üniversitesinde bulunan Berkeley Teorik Fizik Merkezinin direktörüdür. Aynızamanda Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarında kıdemli öğretim üyesi ve Tokyo Üniversitesindeki Kavli Evren Fiziği ve Matematiği Enstitüsünde baş araştırmacıdır. 


ünümüzde pek çok kozmolog, evrenimizinaslında çoklu evren adı verilen çok daha büyük bir yapının yalnızca küçük bir parçası olabileceği fikrini kabul ediyor. Bu çerçevede, birden fazla evren var oluyor her evrende doğanın temelini oluşturduğunu düşündüğümüz fizik yasaları, farklı birformalıyor. Örneğin, temel parçacıkların türleri ve özellikleri, evrenden evrene değişiklik gösteriyor. 
Çoklu evren fikri, evrenin başlangıçta üstel bir şekilde büyüdüğünü söyleyen bir teoriyi temel alıyor. “Şişme” olarak adlandırılanbu dönemde, bazı bölgelerdeki gelişme, diğerlerine göre daha erken zamanda durdu ve ortaya, kaynayan suyun üzerinde oluşan kabarcıklara benzetilen, kabarcık evrenler çıktı. 
Bizim evrenimiz de bu kabarcıklardan biri ve onun ötesinde sonsuz sayıda başka kabarcık evrenler bulunuyor. 
Evrenimizin çok daha büyük bir yapının yalnızca bir parçası olduğu fikri, aslında göründüğü kadar tuhaf değil. Tarih boyunca biliminsanları, görünür Dünya'nın ötesinde aslında çok fazla şey olduğunu tekrar tekrar öğrendiler. Yine de, sınırsız sayıda baloncuk evreniçeren bir çoklu evren kavramı, büyükbirteoriksorun teşkil ediyor: Herfaydalı teoride olması gereken, tahmin yapmaimkânını ortadan kaldırıyor. Massachusetts Institute of Technology'den Alan Guth, “Sonsuza kadar genişleyen bir evrende, olabilecek her şey olacaktır, hatta sonsuz defa gerçekleşecektir” diyor. 
Olayların sonlu bir sayıda gerçekleştiği tek bir evrende, bilim insanları bir olayın diğerine göre oluşma olasılığını, bu olayların Кас̧ Кете gerçekleştiğine bağlı olarak hesaplayabilir. Oysa her şeyin sonsuz sayıda tekrar tekrar gerçekleştiği bir çoklu evrende, böyle 


| ÖZETLE | 


bir hesaplama yapmak mümkün değil, yani herhangi bir şeyin olma olasılığı diğerlerinden daha yüksek değil. 

Bu yüzden, istediğiniz herhangi birtahminde bulunabilirsiniz ve bu tahminin bazı evrenlerde gerçekleşmesi kaçınılmazdır, ancak bu, size bizim dünyamızda neler olacağı hakkında hiçbir şey söylemez. 

Tahminimkânını kaybetmek, fizikçileri uzun süredir rahatsız ediyor. Ben de dahil olmak üzere bazı araştırmacılar, çoklu evren anlayışının aksine, varoluştaki en küçük parçacıklarla ilgilenen kuantum teorisinin, ironik bir şekilde bu konuda bir çözüm üretebileceğinifarkettik. Sonsuza kadarşişecekolan çokluevrenin kozmolojik resmi, parçacıkların nasıl olup da aynı anda birçok yerde görünebileceğiniaçıklamaya çalışan kuantum mekaniğinin “çoklu dünya” yorumuna matematiksel olarak eşdeğer olabilir. 
Birazdan göreceğimiz gibi, teoriler arasında böyle bir bağlantı, sadece tahmin problemini çözmekle kalmıyor, aynı zamanda uzay ve zaman hakkında şaşırtıcı gerçekleri de ortaya çıkarma potansiyeline sahip. 


KUANTUM ÇOKLU DÜNYALAR 

Kuantum mekaniğinin çoklu dünya yorumunun ilkelerini tekrar gözden geçirdikten sonra iki teori arasında bir benzerlik olduğunu düşündüm. Bu kavram, kuantum fiziğinin bazı garip noktalarımanlamlandırmakiçin kullanılıyor. Sezgisel olmayan bir yer olan kuantum dünyasında, sebep ve sonuç, makro dünyada olduğundan farklı çalışıyor ve burada herhangi bir sürecin sonucu her zaman olasılıklıdır. 

Makrodünyamızda birtopufırlattığımızda nereye düşeceğini, başlangıçnoktasına, hızına ve diğer faktörlere dayanaraktahmin edebiliriz. Ancak o top bir kuantum parçacığı olsaydı, sadece şuraya veya başka bir yere düşme olasılığının kesin olduğunu söyleyebiliriz. Bu olasılıklı doğa, kuantum aleminin içsel bir özelliği olduğu için top, hava akımları veya bu tür ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakla öngörülemiyor. Aynı 


Evrenin erken dönemde katlanarak genişlediğini öne süren kozmik şişme teorisi tek bir evrende değil, çoklu evrende yaşadığımızı söylüyor. Ancak çoklu evren ile ilgili problem, tüm olayların sonsuz kere aynı şekilde tekrar tekrar oluşabilmesi. 
Bu, teorinin tahmin yürütme imkânını ortadan kaldırıyor. 

Fizikçiler bu problemi; çoklu evrene, kuantum mekaniğinde çoklu dünyalar yorumu adı verilen bir perspektiften bakarak çözebileceklerini fark ettiler. Bu yorum, evrenimizin tek bir uzayda değil, “olasılıklar uzayında” yer alan birçok evrenden biri olduğunu öne sürüyor. 
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kesin koşullar altında atılan aynı top, bazen A noktasına, bazen Bnoktasınainiyor. Busonuçtuhaf görünebilir, ancak kuantum mekaniğinin yasaları sayısız deneyle doğrulandı ve doğanın atom altı parçacıklar ve kuvvetler ölçeğinde nasıl çalıştığını gerçekten açıklayabiliyor. 

Kuantum dünyasında, top atıldıktan sonra, ancak iniş noktasına varmadan önce, A ve B sonuçlarının süperpozisyon durumunda olduğunu söylüyoruz, yanitop neAnoktasındanede Bnoktasında, aslında hem A hemde B noktalarının (ve aynı zamanda diğer birçok konumun) olasılıklarından oluşan puslu bir durumda bulunuyor. 

Ancakbir keregözlemlediğimizdevetopu bellibirnoktada gördüğümüzde (diyelim ki A noktasında), bu durumda topu gözlemleyen herkes, topun A noktasında olduğunu doğrulayacaktır. Bir başka deyişle, bir kuantum sistem ölçümlenmeden önce, ortaya ne çıkacağı belli değildir, ancak ölçümlendikten sonra yapılan tüm gözlemler, birbirini doğrular nitelikte olmak zorundadır. 

Kopenhag yorumu olarak adlandırılan geleneksel kuantum mekaniği anlayışında, biliminsanlarıbu değişimi, ilk ölçümün sistemin durumunu bir süperpozisyon durumundan A durumuna değiştirdiğini söyleyerek 


açıklıyor. Ancak Kopenhag yorumu, laboratuvar deneylerinin sonuçlarını öngörse de kavramsal düzeyde ciddi zorluklara yol açıyor. “Ölçme”, gerçekte ne anlama geliyor veneden sistemin durumunu, olasılıkların üstüste bindirilmesinden çıkarıp tek bir kesinliğe dönüştürüyor? 
Bu durum değişimi, bir köpek ya da bir sinek, sistemi gözlemlediğinde de gerçekleşiyor mu? Peki, havadaki bir molekül sistemle etkileşimle girerse ne olur? Normalde bu hep yaşanıyor ancak bir ölçümün değerini değiştirecek birşey olarak kabul edilmiyor fakat kuantum dünyasında bu, farklı olabilir. Yoksa birinsanın bilinçli olarak sistemin durumunu öğrenmesinde özel bir fiziksel anlam mı var? 

1957'de Princeton Üniversitesinde yükseklisans öğrencisi olan Hugh Everett, kuantum mekaniğinin bu konuyu güzel bir şekilde ele alan çok dünyalı yorumunu geliştirdi. 
Teorisi, o sırada birçok kişi tarafından alaya alındı ve günümüzde de bu fikir hâlâ Kopenhag yorumundan daha fazla destek görmüyor. Everett'in temel görüşüne göre, bir kuantum sisteminin durumu, etrafındaki tüm evrenin durumunu yansıtıyor. Bu nedenle ölçümün tam tanımına, gözlemciyi de dahil etmemiz gerekiyor. 
Bir başka deyişle topu, rüzgârı ve topu fırlatan eli farklı 


ÜSTTE: Hubble Uzay 
Teleskobunun Ultra 
Deep Field görüntüleme aracı 
13 milyar ışık yılı 
uzaktaki galaksileri görüntüleyebiliyor. 
Çok daha uzaktaki nesneleri hiçbir zaman göremeyeceğiz, çünkü evrenin genişlemesi, onların ışık hızından daha yüksek bir hızla bizden uzaklaşmalarına neden oluyor. 
Kozmolojik ufuk olarak adlandırılan bu kavramın çoklu evren teorisi üzerinde önemli etkileri bulunuyor. 
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GIME VE ÇOKLU DÜNYALAR 


Şişmeteorisi evrenimizin katlanarak büyüdüğü dönemde ortaya çıkmış olan sonsuz sayıda evrenden biri olduğunu öne sürüyor. Bu çoklu evren resmi, teorinin tahmin yapma yeteneğini imkânsız hale getiriyor çünkü sonsuz bir çoklu evrende olabilecek her şey, sonsuza dek, defalarca oluşuyor olabilir. Bu problem, şişen çoklu evrene, kuantum mekaniğinin “çoklu dünya” yorumuyla bakılırsa çözülüyor. Bu yorumdatüm bu sonsuz sayıda evrenin tek bir gerçek uzayda, ancak “olasılıklar uzayında” yer aldığı düşünülüyor. 


Н GOKLU EVREN 


Buteori, şişme sırasında uzayın bazı bölgelerinde genişlemenin diğer bölgelere göre daha çabuk yavaşladığını öne sürüyor. 
Bunun sonucunda evren haline gelen kabarcıklar ortaya çıkıyor. Zaman ilerledikçe, daha fazla bölgede yavaşlama gerçekleşiyor ve sonsuza dek genişleyecek olan uzayın içinde daha fazla kabarcık ortaya çıkıyor. 
Bizim evrenimiz de bu kabarcıklardan birisi. 


Kabarcık evrenler 


Sonsuza dek genişleyen uzay 


Bu çizim, konunun anlaşılabilmesi için büyük ölçüde basitleştirilmiştir. 
Çoklu evren teorisine göre kabarcıkların içinde daha küçük kabarcıklar oluşabilir. 
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Kozmolojik ufuk 
(gözlem yapılabilecek en uzak sınır) 


ÇOKLU DÜNYALAR 


Kuantum mekaniğine göre, bir 
Ў parçacık A veya В bardağının 

$ $ altında olmaktan ziyade, iki bardağın da altında, sarı dalga ile gösterilen belli bir bulunma olasılığı ile duruyor. Bir 

ЕЎ gözlemci bardakları çevirip gözlem yaptığında, parçacık bu iki konumdan birinde olmayı “seçiyor”xÇoklu dünyalar 
Yorumu, bir gözlemcinin yaptığı her gözlemde, ikiiyeni evrenin ortaya çıktığını öne sürüyor. bu evrenlerden birinde parçacık A bardağının, diğerinde B bardağının altında. 
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MAKRO VE MİKRO DÜNYALARIN KARŞILAŞMASI 


Durumların Е süperpozisyonu: Aynı [5 Yeni kabarcık evrenlerin oluşumu, tek bir varsayımsal gözlemci anda birçok kabarcık Е tarafından görüldüğü şekliyle kuantum-mekanik dallanmanın basit evren bulunuyor. g bir örneğiyse, şişen çoklu evren teorisi, kuantum mekaniğinin çoklu dünya yorumuyla aynı olabilir: Yeni bir kabarcığın oluşması, bir deneyin sonucunu gözlemlemeye denktir. Bu resim, teorinin tahmin edilememezlik problemini çözüyor. Çünkü bu durumda sonsuz sayıdaki kabarcık evrenin hepsi uzayda yer almak yerine, bir . “olasılıklar uzayında” aynı anda bulunuyorlar. Bu kapsamda, şişen EvrenA „ет Bi ` bir çoklu evrende gözlemci, bir olayın gerçekleşme olasılığına dair са ^ tahminler yapabilir. Tahmin, tüm bilimsel teorilerde olması gereken O 5 bir özelliktir. 
EvrenB ©. EvrenC 


Cevreninde yapılan bir deneyin sonucunda ortaya çıkabilecek farklı sonuçlar. 
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farklı şeyler olarak düşünmememiz gerekli. Ayrıca, inişnoktasını gözlemlemekiçin gelen kişiyi ve o sırada evrendeki diğer her şeyi de temel açıklamaya dahil etmeliyiz. Bu çerçevede, ölçümden sonraki kuantum hali, hâlâ bir süperpozisyon oluyor. Sadece iki iniş noktasının değil, iki dünyanın bir süperpozisyonu! Birinci dünyada gözlemci, sistemin durumunun A haline dönüştüğünü görüyor, bu nedenle o dünyadaki diğer tüm gözlemciler sisteme baktıklarında A sonucunu elde ediyorlar. Ancak ölçüm yapıldığında birinci evrenden başka bir evren doğup ayrılıyor. Bu evrendeki gözlemci ise topu B noktasında ölçümlüyor. 

Bu özellik, gözlemcinin neden ölçümünün sistemin durumunu değiştirdiğini düşündüğünü açıklıyor. Gerçekte olan şey, gözlemci birölçüm yaptığında (sistemle etkileşime girdiğinde) kendisinin A ve В olmak üzere iki ayrı sonuca karşılık gelen iki farklı paralel dünyada yaşayan iki farklı kişiye bölünüyor olması. 

Bu çerçeveye göre, ölçüm yapan insanların özel bir önemi bulunmuyor. Tüm dünyanın durumu, sürekli olarak bir süperpozisyon olarak bir arada var olan birçok olası paralel dünyaya dallanıyor. Doğanın bir parçası olan bir insan gözlemci, bu döngüden kaçamaz. Gözlemci de paralel dünyalarda yaşayan gözlemcilere ayrılıyor ve hepsi eşit ölçüde “gerçek” Bu düşüncenin belirginancak çokönemlibir çıkarımı, isterbüyükister küçük olsun, doğadaki her şeyin kuantum mekaniği yasalarına uyuyor olması. 

Kuantum mekaniğinin bu yorumunun, paralel gerçeklikler yerine, daha önce tartışılan, sürekli bir gerçek uzayda var gibi görünen çoklu evrenle ne ilgisi var? 2011'de, sonsuza kadar şişen çoklu evren ve kuantum mekaniğindeki Everett'in tanımıyla “çoklu dünyaların”, belirli bir anlamda aynı kavram olduğunu önesürdüm. Bu anlayışta, sonsuz şişmeileilişkilendirilen sonsuz büyüklükteki uzay, birtür “yanılsama” olarak kabul ediliyor. Şişme sonucu ortaya çıkan birçok baloncukevrenintümü, tek bir gerçek uzayda bulunmuyor; bunun yerine, olasılık ağacı üzerindeki olası farklı dalları temsil ediyorlar. 

Bu teoriyi öne sürdüğüm sıralarda, California Üniversitesinden Raphael Bousso ve Stanford Üniversitesinden Leonard Susskind de ortaya benzer birfikirattı. Eğer doğruysa, çoklu evrenin çol-dünyalı yorumu, kuantum mekaniği yasalarının yalnızca mikroskobik alanda işlemediğini gösteriyor. Kuantum mekaniği yasaları aynı zamanda, en geniş mesafe ölçeklerinde bile çoklu evrenin küresel yapısını belirlemede çok önemli bir rol oynuyorlar. 


KARA DELİK İKİLEMİ 

Kuantum mekaniğinin çok dünyalı yorumunun, şişen çoklu evreni nasıl tanımlayabileceğini daha iyi açıklamak için, kara delikler hakkında konuşmam gerekiyor. Kara delikler, uzay-zamanda güçlü kütle çekimleri, içlerine düşen hiçbir şeyin dışarı çıkmasına izin vermediği ekstrem bükülmelerdir. Bu yüzden de güçlü kuantum ve kütle çekimi etkilerinin söz konusu olduğu fiziği test etmek için ideal bir ortam oluştururlar. Bu varlıklar hakkında bir düşünce deneyi, çoklu evren hakkındaki geleneksel düşüncenin nerede yoldan çıktığını vetahmin yapmanın nasıl imkânsız hale geldiğini bize gösteriyor. 

Diyelim ki bir kitabı kara deliğe atıp dışarıdan neler olduğunu gözlemliyoruz. Kitabın kendisi kara delikten asla kaçamazken, teoriye göre kitaptaki bilgilerin kaybolması mümkün değil. Kitap kara deliğin yüksek kütle çekimi tarafından parçalandıktan ve kara delik hafif bir radyasyon yaydıktan sonra (Cambridge Üniversitesinden ünlü Fizikçi Stephen Hawking tarafından keşfedildiği için buna Hawking radyasyonu deniyor) dışarıdaki gözlemciler, kitabın içindeki tüm bilgileri dışarı salınan bu 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radyasyonu inceleyip bilgi toplayarak tekrar oluşturabilirler. 

Aynı durumu kitapla birlikte kara deliğe düşen birinin bakış açısından düşünürsek, kafa karıştıran bir şey ortaya çıkıyor. Bu durumda, kitap kara deliğin olay ufkundan geçip içinde kalmış gibi görünüyor. Bu yüzden de, içerideki gözlemci için, kitabın içindeki bilgiler de kara deliğin içinde sonsuza kadar hapsolmuş durumda. Diğer taraftan, dışarıdaki gözlemcinin bakış açısından baktığımızda, bilgilerin dışarı çıktığını söylemiştik. Peki, bu durumda, hangi iddia doğru? 

İlk cevap olarak, bilginin kopyalandığını düşünebilirsiniz: bir Коруа іс̧епіае, diğeri dışarıda. Maalesef böyle bir çözüm mümkün değil. Kuantum mekaniğindeki “kopyalanamazlık teoremi"ne göre bilginin tam bir kopyasının oluşturulması mümkün değil. 
Bunedenle, iki farklı gözlemci tarafından görülen iki farklı resmin ikisi de doğru olamaz. Utrecht Üniversitesinden Fizikçi Gerard 't Hooft ve arkadaşları, bu ikilem için, şu çözümü önerdiler: 

İkiresim de doğru ve geçerli olabilir, sadece аут! апда olamazlar. 
Eğer uzaktaki gözlemciyseniz, bilgi dışarıdadır. Kara deliğin içini tanımlamak zorunda değilsiniz, çünkü zaten prensipte bile içerisine erişmeniz mümkün değildi. Aslında, bilginin kopyalanmasını önlemek için, kara deliğin içinde uzay-zaman olmadığını düşünmeniz gerekli. Diğer taraftan, kara deliğin içine düşen gözlemciyseniz, sahip olduğunuz tek şey kara deliğin içidir ve burada hem kitap, hem de içerdiği bilgiler bulunuyor. Bu bakış açısının geçerli olabilmesi için kara delikten sızan Hawking radyasyonunu dikkate almamamız gerekiyor. Aslında bu da mümkün, zira kara deliğin içinde olduğunuz için dışarısı ile olan bütün bağlantınız kesilmiştir. Sınırdan dışarı sızan radyasyonun varlığını fark etmeniz mümkün değildir. 

Bu iki bakış açısında da herhangi bir tutarsızlık bulunmuyor. 
Ancak buikisini yapay olarak birbirine bağlarsanız (fiziksel olarak bunu yapmak mümkün değildir, hem dışarıdaki hem deiçerideki gözlemci olamazsınız) kopyalanamamazlıkteorimine karşı çıkan bir tutarsızlık oluşur. 


KOZMOLOJİK UFUKLAR 

Bu kara delik bilmecesi, kuantum mekaniği ve çoklu evrene ilişkin çok-dünya kavramının birbirine nasıl bağlanabileceği sorunuyla ilgisiz görünebilirse de bir kara deliğin sınırının birçok yönden kozmolojik ufka, yani derin uzaydan sinyaller alabileceğimiz uzay-zaman bölgesine benzer olduğunu gösteriyor. Bu ufkun var olmasının nedeni uzayın katlanarak genişlemesi ve bu sınırın ötesindeki nesnelerin bizden ışık hızından daha hızlı bir şekilde uzaklaşıyor olması. Bu yüzden, onlardan gönderilen mesajlar bize hiçbir zaman ulaşmayacak. Bu durum, bir gözlemcinin bir kara deliği dışarıdan gözlemlemesine benziyor. 

Ayrıca, karadelik söz konusu olduğunda, kuantum mekaniğine göre olay ufkunun içinde olan gözlemciye göre sınırın ötesindeki uzay-zamanın, yani bu durumda kozmolojik ufkun ötesinin var olmaması gerekiyor. Eğer bu uzay-zaman ve sonradan ufuktan elde edilebilecek bilgileri beraber düşünürsek (kara delikler için Hawkingradyasyonu) bilgiyifazladan saymış oluruz. Bu problem, evrenin kuantum durumunun herhangi bir tanımının yalnızca ufuktaki (ve üzerindeki) bölgeyi içermesi gerektiğini gösteriyor. 
Bu durumda da evrenin herhangi bir tek ve tutarlı tanımında sonsuz uzay diye bir şey olamaz. 

Bir kuantum hali sadece ufuktaki bölgeyi yansıtıyorsa, sonsuz bir şekilde şişen sonsuz uzayda var olduğunu düşündüğümüz çoklu evren nerede? Bu sorunun yanıtı, kabarcık evrenlerin yaratılmasının, kuantum mekaniğindeki diğer herhangi bir süreç 


gibi, olasılıklı olduğudur. Tıpkı bir kuantum ölçümünün, meydana gelme olasılıklarıiletespit edilen birçok farklı sonuç doğurabilmesi gibi, şişme de her biri farklı bir ortaya çıkma olasılığına sahip birçok farklı evren üretebilir. Bir başka deyişle, sonsuza dek şişen uzayı simgeleyen kuantum durumu, her biri farklı evrenleri temsil eden dünyaların (veya dalların) süperpozisyonudur. Bu dalların herbiri sadece kendi ufku içindeki bölgeyi içeriyor. 

Bu evrenlerin her biri sonlu olduğundan, mümkün olan tüm sonuçları içeren sonsuz büyüklükteki bir uzay problemi ortadan kalkıyor. Çoklu evrenler bu durumda uzayda aynı anda var olmuyorlar. Sadece “olasılıklaruzayında” yani herdünyanıniçinde yaşayaninsanlar tarafından yapılan gözlemlerin olası sonuçlarında, bir arada bulunuyorlar. Böylece her evren, yani her olası sonuç, belirli bir var olma olasılığına sahip. 

Buresim, kozmolojininebediyenşişençokluevrenini ve Everett'in çoklu dünyalarını birleştiriyor. Bu durumda, kozmiktarihşu şekilde gelişmiş oluyor: Çoklu evren bir tür başlangıç durumundan başlıyor ve birçok kabarcık evreninin bir süperpozisyonuna dönüşüyor. 
Zaman geçtikçe, bu kabarcıkların her birini simgeleyen durumlar dallanarakbuevrenleriniçinde yapılan "deneylerin" olasısonuçlarını içeren yeni süperpozisyonlar oluşturuyor (bunların bilimsel deneyler olması şart değil, herhangi bir fiziksel süreç olabilirler). 
Sonunda,tüm çoklu evreni temsileden durum, böylece her biri ilk durumdan doğabilecek olası birdünyayıtemsil eden çok sayıda dal içeriyor. Bu nedenle, kozmolojideki ve mikroskobik süreçlerdeki sonuçları kuantum mekaniği olasılıkları belirliyor. 

Çoklu evren ve kuantum çoklu dünyaları aslında gerçekte aynı şey. Onlar sadece çok farklı ölçeklerde meydana gelen aynı fenomene (süperpozisyona) atıfta bulunuyorlar. 

Bu yeniresimde dünyamız, kuantum fiziğinin temelilkelerinin izin verdiği ve aynı anda olasılık uzayında var olan tüm olası dünyalardan yalnızca biri! 


SINIRIN ÖTESİNDEKİ DÜNYA 
Bufikrin doğru olup olmadığını kontrol emekiçin, deneysel olarak test etmemiz gerekiyor. Peki bu test, yapılabilir mi? 

Belli bir fenomenin keşfinin, bu yeni düşünceye destek verebileceği ortaya çıktı. Çoklu evren, evrenimizde az miktarda negatif uzaysal eğriliğe yol açabilir, başka bir deyişle, nesneler uzayda düz bir evrende olduğu gibi düz çizgiler boyunca değil, kütle çekimi olmasa bile eğriler boyunca ilerlerler. Böyle bir eğrilik olabilir, çünkü kabarcık evrenler, çoklu evrenin perspektifinden görüldüğü gibi sonlu olsa da bir kabarcığın içindeki gözlemciler, evrenlerini sonsuz büyük olarak algılayacak ve bu da uzayın negatif olarak kavisli görünmesine neden olacaktır (bir negatif eğrilik örneği olarak bireyerin yüzeyini verebiliriz, oysa bir kürenin yüzeyi pozitif kavislidir). Böyle bir kabarcığın içinde olsaydık, uzay da bize aynı şekilde bükülmüş gibi görünürdü. 

Şimdiye kadar elde edilen kanıtların, evrenin düz olduğunu gösteriyor. Fakat uzaktan gelen ışığın evrende geçerken nasıl büküldüğünü inceleyen deneyler, önümüzdeki birkaç on yılda evrenimizin eğrilik ölçümlerini yaklaşıkiki büyüklük mertebesinde iyileştirebilir. Bu deneylerde herhangi bir negatifeğrilik bulunursa, bu buluş, çoklu evren kavramını destekleyecek, çünkü böyle bir eğrilik tek bir evrende teknik olarak mümkün olsa da genel olarak olması mantıksızdır. Böyle bir keşif, burada tanımlanan kuantum çoklu evren resmini de destekleyecek, çünkü doğal olarak tespit edilebilecek kadarbüyük bireğriliğe yol açabilir. Oysa,çoklu evrenin geleneksel şişen modeli, ölçmeyi umabileceğimizden çok daha küçükbüyüklük derecelerinde negatifeğrilik üretme eğilimindedir. 


“FALİKGİLER OLARAK 
KUANTUM ÇOKLU EVREN 
FIKRINI TEORIK DÜZEYDE DAKA 
İLERİ TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ. 
TUM EVRENİN KUANTUM 
DURUMUNU NASIL BELİRLERİZ? 
LAMAN NEDIR VE NASIL 
ORTAYA ÇIKIYOR?” 


İlginç bir şekilde, pozitif eğriliğin keşfi, burada tartışılan çoklu evren kavramını yanlışlayacaktır. Çünkü şişme teorileri, kabarcık evrenlerin yalnızca negatif eğrilik üretebileceğini öne sürüyor. Diğer taraftaneğerşanslıysak, kuantum çoklu evrenin dallarından birinde gerçekleşmiş olan ve kabarcık evrenler arasındaki bir çarpışmadan geriye kalanlar gibi, çoklu evrenin çeşitli dramatik işaretlerini de görebiliriz. Ancak bilim insanları kanıt oluşturabilecek bu tür sinyalleri tespit edebilme konusunda çok fazla ümit taşımıyor. 

Bende dahil olmak üzere fizikçiler olarak, kuantum çoklu evren fikrini teorik düzeyde daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Bunun için, tümevrenin kuantum durumunu nasıl belirleriz? Zaman nedir ve nasıl ortaya çıkıyor? gibi temel sorular soruyoruz. 

Kuantum çoklu evren resmi, bu soruları elbette hemen yanıtlamıyor, ancak bu soruların üzerinde düşünebilmemiz için birçerçevesunuyor. Örneğinson zamanlarda, teorimizin kesin olarak tanımlanmış olasılıkları içermesi gerektiğine dair matematiksel gereksinimin dayattığı kısıtlamaların,tüm çoklu evrenin benzersiz kuantum durumunu belirlememizi sağlayabileceğini buldum. 
Bu kısıtlamalar ayrıca, çoklu evrenin bir parçası olan fiziksel bir gözlemcinin sürekli olarak yeni baloncukların oluştuğunu görmesine rağmen, genel kuantum durumunun sabit kaldığını gösteriyor. Bu, zaman içinde değişen evren algımızın ve aslında zaman kavramının kendisinin bir yanılsama olabileceğini ima ediyor. Buanlayışa göre zaman, dahatemel bir gerçeklikten doğan ve yalnızca çoklu evrenin yerel dallarında var gibi görünerek ortaya çıkan bir kavram. 

Şu ana kadar ortaya koyduğum fikirlerin çoğu hâlâ oldukça spekülatif, ancakfizikçilerin teorikilerlemeye dayalı bu kadar büyük ve derin sorular hakkında konuşabilmeleri kesinlikle çok heyecan verici. Bu keşiflerin, sonunda bizi nereye götüreceğini kim bilebilir? 
Yine de şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; bilimsel keşiflerimizin tümfizikseldünyamızı, yanievrenimizi aşıp dahasınırsız bir alana ulaştığı heyecan verici bir çağda yaşadığımız açıkça görünüyor. 
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İLLÜSTRASYON: MAGIC TORCH 


IAN EVENDEN 


ünya'nın şehirleri 

değişiyor. Dünya'nın 

en kalabalık ve en 

bilinencaddelerinden 

biri olan Paris'teki 
Champs-Élysées, yakında devasa bir bahçe olacak. Barcelona, şehrin en eski bölgelerini araç trafiğine kapattı. Milano, Dünya'nın ilk 
“15 dakikalık şehri” olmaya hazırlanıyor (bunun ne olduğunu birazdan anlatacağız). 

Görünüşe göre pandemi, bazıları için en eski şehirlerin gelecekte nasıl şekilleneceğinin düşünülmesine yol açtı. Neden? 
Pandemi sırasında kentsel alanlardan kırsal alanlara küçük birçıkışoldu. Normalde hepbunun tersi oluyordu. Kırsal alanlardan kentselalanlara onlarcayıldırsüren göçte ufak bir duraksama yaşandı. 
Şehirden gitmeyi göze alabilenler gitti. Kalanlar için, karantinalar ve hareket kısıtlamaları, çoğu şehrin en büyük kusurlarının apaçık ortaya çıkmasına neden oldu: Tıkanmış yollar, kirli hava ve insanların nefes alabileceği yeşil alanların kıtlığı. 

Pandemi nedeniyle olan duraklama, Dünya'nın dört bir yanındaki şehir planlamacılarına şehirlerin farklı bir yol izleyerek nasıl gelişebileceğini yeniden düşünmeleri için ilham vermiş gibi görünüyor. Bu yol ayrımında, şehirlerinpandemiden sonra nasıl yön değiştirebileceğini mercek altına alıyoruz. 
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Paris'in “15 dakikalık şehir” versiyonu, yayalar ve bisikletçilerin daha rahat hareket etmesini hedefliyor. 
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15 dakikalık şehir konsepti, Dünya'nın dört bir yanındaki 
başkentlerde yaygınlaşıyor. Bu konsept, çevrede banliyöler ve ortada yoğun bir merkez şeklinde olan şehir yapısını, içinde alışveriş ve eğlence tesislerinin bulunduğu farklı bir dizi merkezlere bölerek değiştiriyor. Ancak bu merkezlerin hiçbiri, insanların yaşadığı yerlerden 15 dakikalık bir yürüyüş veya bisiklet mesafesinden daha fazla olmuyor ve birçokinsan birden fazla merkeze yakın mesafede yaşayabiliyor. 

15 dakikalık şehir fikri, Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde 
profesör olan Kolombiyalıakademisyen Carlos Morenotarafından ortayaatıldı ve Paris belediye başkanı Anne Hidalgo'nun dikkatini 
çekti. Fransa'nın başkentinde, pandemi sırasında açılan 60 
kilometrelik geçici bisiklet şeritleri, kalıcı hale getiriliyor ve gelecek için daha fazla bisiklet şeridi planlanıyor. 

15 dakikalık şehirleri yaratmak için yeni altyapılar gerekiyor, 
zira insanların hedeflerine yürüyerek veya bisikletle güvenli bir şekilde gitmeleri gerekli. Bu da, problem yaratabilir. Surrey Üniversitesinden çevre psikolojisi profesörü Dr. Тап Walker, “70 milyoninsanınaynıanda kuralları anladığı, kabul ettiği ve kabul 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ettiği karmaşık, hızlı hareket eden bir sistem oluşturmak mümkün değil” diyor. “Kuralları kabul edip etmemenin önemli olmadığı, ancak her durumda güvenli olan bir sisteme sahip olmak çok daha iyi. Uç bir örnek, yayaların otoyola girmelerinin yasak olması. Böylece sürücüler onlara çarpmıyorlar. Aynı şekilde, özel olarak ayrılmış bir bisiklet altyapınız varsa ya da daha iyisi, araçları diğer herkesin yolundan uzak tutan ayrılmış bir yol altyapısı varsa, şehirlerde böyle değişimleri güvenli bir şekilde yapmaya başlayabilirsiniz.” 

Paris planının gelecekteki hedefleri, Walker'ın düşüncelerini yansıtıyor. Bir kilometrelik bisiklet yolculuklarının çoğunda kullanılabilecek şekilde ayrılmış bisiklet şeritleri oluşturulurken, trafiği çevre bulvarlardan merkeze besleyen ana kavşaklar, banliyölerden gelen bisikletçiler için daha güvenli hale getiriliyor. Caddelere 


“(E DAKIKALIK SEHIR, SEZEİŞEL 
BR KAVRAM VE İNSANLARI 
YAŞAMLARINDA SOMUT BIA 
DEĞİŞİKLİK YAPMA 
KAPASİTESİNE SANIP” 


gün boyunca bisikletleri zincirlemek için çok sayıda metal kemer yerleştiriliyor, otoparklarda ve bina dışlarında 50.000 ek bisiklet park yerinin inşa edilmesi bekleniyor. 

Moreno'nun 15 dakikalık şehir konsepti, insan gelişimine olağanüstü mimari katkıları onurlandırmak için verilen uluslararası bir ödül olan 2021 Obel Ödülü'nü kazandı. Ödül jürisi, 15 dakikalık konseptin faydalarını kabul etti ve şöyle biraçıklama yaptı: “15 dakikalık şehir, sezgisel bir kavram ve insanların yaşamlarında somut bir değişiklik yapma kapasitesine sahip. Bu nedenlerle, şehirleri dönüştüren politik programlara ve politikalara dönüştürülmesinin kolay olduğu görülüyor." 

Paris bu alanda tek örnek değil. 15 dakikalık şehir konsepti Latin Amerika'da dailgi görüyor ve Moreno, Çin'de fikirlerini anlattığı konferanslar veriyor. Houston, Milano, Brüksel, Valensiya, Chengdu ve Melbourne gibi şehirlerde desınırlıdenemeler başladı. İklim değişikliği ilemücadele etmeyi taahhüt eden küresel bir büyük şehirler ağı olan C40 Cities, 2020'de 15 dakikalık şehir konseptini bir Yeşil ve Adil İyileşme Gündeminin bir parçası olarak benimsedi. 


SOLDA: 
Paris'teki Rue de Rivoli'nin bir kısmı, şehir 
COVID önlemlerinden sonra yeniden açılmaya başladığında bisiklet şeridine dönüştürüldü. 


ALTTA:15 dakikalık şehir konseptini ortaya atan 
Profesör Carlos 
Moreno. 
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= —4 COVIDsalgını birçokinsanıaçık havada herzamankinden daha fazla zaman geçirmeye yönlendirdi. İnsanlar, doğada geçirilen zamanın onlarırahatlattığını ve zihinsel sağlıklarını iyileştirdiğini fark ettiler. Uzun mesafelere seyahat edemedikleri için, bahçeler ve park alanları gibi evlerine yakın yeşil alanlar aradılar. O zamandan beri, ни ип 


gelecek yıllarda doğa ile daha fazla bağ kurabilmek için 


şehirlerimizi yeniden yeşillendirmeye yönelik çağrılar artıyor. 

Doğanın içinde olmanın faydaları bilim tarafından da destekleniyor. Çalışmalar, zihin sağlığındaki gelişmelerile yakınlardaki yeşil alanlar arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. ABD'de 2018'de 342 katılımcıyla yapılan bir araştırmaya göre, “yeşillendirilmiş" boş şehir arazilerinin 


yakınında yaşayanların depresyon hisleri, kontrol grubuna 

göre yüzde 41,5 azalıyor. 
Şehirler, Dünya'daki sera gazı emisyonlarının э yüzde 80'inden sorumlu ve iklim değişikliğine büyük рь. ölçüde katkıda bulunuyorlar. Bu şehirlerin birçoğu deniz >. seviyesinde inşa edildiğinden, iklim değişikliğinin 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etkilerini orantısız bir şekilde hissedecekler. Kentsel alanları yeşillendirmek, karbon emilimine yardımcı olabilir, hava kalitesini iyileştirir ve taşkınları azaltır. Singapur'daki yüksek binalar bu amaca yönelik olarak, yanlarında dikey bahçelerle inşa ediliyor. Zimbabwe'de termit yuvalarından ilham alan, klima olmadan serin kalabilen binalar tasarlanıyor. 

Kötü hava kalitesinin sindirim sistemimizdeki mikrobiyomu etkileyerek bağırsak iltihabına, Crohn hastalığı veya apandisit gibi hastalıklara yol açabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Calgary Üniversitesinden Profesör Gilaad Kaplan'ın çalışması, hava kirliliğinin bağırsak duvarlarındaki koruyucu bariyerleri bozduğunu öne sürüyor. 

The Lancet dergisinde 2017'de yayınlanan bir makale, iltihaplı bağırsak hastalığının sanayileşmiş, kentsel toplumlarda daha yaygın olduğunu gösterirken, Ohio State Üniversitesinde fareleri hava kirliliğine maruz bırakarak yapılan araştırmalar, farelerin filtrelenmiş temiz hava soluyan bir kontrol grubuna göre daha endişeli ve depresif hale geldiklerini, vücut yağının daha fazla arttığını ve insüline daha az duyarlı hale geldiklerini gösterdi. Belçika'da 


“ШШШ, 
ÇOBUKLARIN GELİŞİMİ 
AÇISINDAN 
ТЇШЇЇ OLDUĞU 
ACIK ARAZILERDEN 
DAHA FAYDALI OLDUĞU 
BULUNDU. 


600'den fazla çocuk üzerinde yapılan bir araştırma, çevrelerindeki yeşilliği yüzde 3 artırarak, IQ puanlarına fazladan 2,6 puan eklenebileceğini ortaya koydu. Üstelik bu artış, spektrumun alt ucunda daha büyük oranda gerçekleşiyordu. Verileri inceleyen bilim insanları ağaçların, çocukların gelişimi açısından çiftliklerin olduğu açıkarazilerden daha faydalı olduğunu buldu. Bu arada, London School of Economics tarafından yapılan bir araştırma, ağaçların olduğu bölgelerde suç oranının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, ağaçlarda yüzde 10 artış, şiddet suçlarında yüzde 
15 azalmayı beraberinde getiriyor. İngiltere'de yeşil 
alanları artırmakiçinadımlaratılıyor. İngiltere hükümeti tarafından 2019'da başlatılan Kentsel Ağaç Mücadelesi Fonu, 2025'e kadar 30.000 hektarlık ağaç dikmek amacıyla topluluklara bütçe desteği sağlıyor. 


EN SOLDA: 
Singapur'daki 
ParkRoyal Hotel 
Pickering'in dış cephesinde yemyeşil dikey bahçeler bulunuyor. 


SOLDA: Şu anda St 
Helens'de büyüyen bu fidanlar için mali destek, İngiltere'nin 
Kentsel Ağaç 
Mücadelesi 
Fonundan geldi. 


ALTTA: Harare'deki 
East Gate Mall'un iç kısmına dikey 

bahçeler kuruluyor. 
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ANA GADDELERİ BAŞTAN 
YAPILANDIRMAK 


Pandemi sırasında evde kalmaya zorlanan birçok insan, uzaktan çalışmayı oldukça sevdiklerini ve tam zamanlı olarak şehir merkezindeki ofislerine dönmek istemediklerini söylüyor. Bunun ticaret üzerinde negatif etkileri var. Dükkanlara artık daha az müşteri uğruyor ve işverenler, şehir merkezindeki ofisalanlarına neden bu kadar yüksek kiralar ödemekte olduklarını sorguluyorlar. 

Şehir merkezleri, nasıl değişebilir? Bir fikir, onları sadece alışverişe ayırma yerine farklı aktiviteler yapmaya adanmış daha aktif alanlara dönüştürmek. 
Bu, kafelerin, barların, restoranların ve sinemaların sayısının artacağı anlamına geliyor. COVID sonrası, açık hava pazarları giderek kapalı mekânlardaki dükkânlardan daha güvenli alışveriş yerleri olarak görülüyor. Alışveriş caddelerinde halka açık yüksek hızlı internet erişimi sağlamak, alışveriş yapanları ihtiyaç duydukları şeyi satınaldıktan sonra eve gitmek yerine bir kafede oyalanmaya ve belki de orada çalışmaya teşvik edebilir. 

Kalabalığa girmek istemeyen insanlar için en iyi zamanların ne zaman olduğunu öğrenmelerineimkân veren, trafiği ve yaya seviyelerini izleyen sensörlerle donatılmış dijital ana caddeler de öneriler arasında yer alıyor. Şehirlerin geleceğinden bahsederken, “yerel” kelimesi sık sık karşımıza çıkıyor. Şehir merkezlerini zincir marketler yerine yerel kaynaklı ürünler satan gıda dükkanlarıyla donatarak “daha yerel” hale getirme fikri ilgi görüyor. Deloitte'un rakamlarına göre zincir marketler, pandemi vurmadan önce zaten düşüşteydi ve 2017'den bu yana yüzde 6'lık bir düşüş gözlemleniyor. 

Tüm bunlar bir yana, insan doğası, bu tür değişikliklerinönündeki engellerden biri. Şehirlerimizin şu anki haline o kadar alışkınız ki onların daha farklı veya daha iyi olduğunu hayal etmekte zorlanıyoruz. 
Walker, “Bazı insanlar buna ters nedensellik hipotezi diyor" diye açıklıyor. “Bu teoriye göre, çevremiz nasıl olursa olsun, iyi olduğunu düşünmeye meyilli oluyoruz. 
Davranışlarımız çevreyi değil, çevre davranışlarımızı etkiliyor. Eğer etraftaki mağazalara yürümek, otomobil ile gitmekten daha kolay hale gelirse, belki değişimi sevmediğiniz içinilk başta homurdanabilirsiniz, ancak birkaç ay içinde muhtemelen bu yakınlık ve ulaşım kolaylığı hoşunuza gitmeye başlayacak.” 
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“BİRİKİR, ŞEHİR MERKEZLERİNİ SADECE ALIŞVERİŞE AYIRMAK VERINE FARKLI AKTİVİTELER YAPMAYA ADANMIŞ DAHA 
AKTİF ALANLARA DÖNÜŞTÜRMEK 


SON ETAP IGIN GÖZÜMLER 


Şehirlerdeki yaşamı iyileştirmek için yapılması gereken en önemli değişikliklerden biri, insanları otomobillerinden ayırmak. İnsanların kalabalık merkezler arasında gidip gelmelerini sağlayan güçlü bir toplu taşıma sistemine sahip olsanız bile son etap, yani toplu taşımadan inip eve yürüdüğünüz о son yol çok uzunsa, insanlar yürümenin uzun veya tehlikeli olduğu düşünerek otomobil kullanmayı tercih edebilirler. 

İngiltere'nin bazı bölgelerinde, otomobilleri ana caddelerde tutup ara sokaklara girmelerinin engellendiği, düşüktrafikli mahalle fikri uygulanıyor. 
Düşük trafikli mahalleleri oluşturmakiçin yayaların, bisikletlilerin veyaacildurumaraçlarının geçebildiği, ancak geriye kalan araçların geçemediği, otomatik direkler, kamera kontrollü kapılar ve çiçek saksıları kullanarakdüzenlemeler yapılıyor. Londra'da2021'de bu uygulamanın yapıldığı neredeyse 3.700 nokta vardı. Tüm İngiltere'deise bu türtrafikfiltrelerinden 25.000 civarında bulunuyor. 

Aktifulaşım derneği Sustransiçin gerçekleştirilen bir araştırmada, küçük bir kentteki bir yolda bir kilometre otomobil kullanmanın bir otoyola kıyasla; bir yaya çocuğu öldürme veya ciddi şekilde yaralama olasılığını iki, bisikletli bir çocuğa zarar verme olasılığınıise üç katına çıkardığı ortaya çıktı. 
Yerleşim bölgelerindeki yoğun araçtrafiğinin sosyal izolasyondabirartışa yol açabileceği de ortaya kondu. 
Düşük trafikli mahalle konsepti, yaralanmaları üç kat azaltıyor ve yerel dükkanlara gelen ziyaretçi sayısını artırıyor. 

Middlesbrough, Bristol ve Chelmsford dahilolmak üzere kasaba ve şehirlerde gerçekleştirilen e-scooter kiralama denemeleri de oldukça başarılı oluyor. 
Denemelerde, sokak köşelerinden alınabilecek elektrikli scooter'lar kullanılıyor. Scooter'lar bir uygulama kullanılarak kiralanıyor ve ardından, işleri bittiğinde, işletmeci şirket tarafından kullanıcıların bunları park ettikleri yerden toplanıyor, şarj ediliyor vedenemealanıiçinde Á başka bir yere park ediliyor ve kullanıma hazır Д bir şekilde bekliyorlar. 


Ulaştırma Bakanlığı'nın e-scooter kullanımıyla ilgili bir raporu, bunların “çevre ve rahatlık açısından faydaları olduğunu" ancak çocuk oyuncağı olarak görüldüklerindenilginin düşük olduğunu ortaya koydu. Denemelerin Kasımayına kadardevam etmesi planlanıyor. Toplanan verilerinanalizi, bize şehirlerimizdeki ulaşımı ve emisyonları iyileştirmenin uygun bir yolu olup olmadığı konusunda daha iyi bir fikir verecek. 

Hepsi bu kadar değil. Dünya'nın ilk elektrikli hava taksisi ve dron merkezi bu yılın başında Coventıy'de açıldı. Tüm taksi ve dronlar, helikopterler gibi dikey kalkış ve iniş yapıyorlar ve kısa yolculuklarda veya kargo gönderilerinde kullanılıyorlar. Merkezin işletmecisi Urban-Air Port şirketi, önümüzdeki beş yıliçinde Dünya'nın farklı yerlerinde böyle 200 yeni merkez açmayı planlıyor. 
Urban-Air Port kurucusu Ricky Sandhu projeyi, “Yeni bir taşımacılık çağının işaretfişeği” olarak nitelendiriyor. “Emisyonların sıfıra indiği, trafik tıkanıklığının yaşanmadığı bu ortam, insanların daha sağlıklı, daha mutlu ve birbirilerine her zamankinden daha bağlı yaşamalarını sağlayacak” diyor. 

Sağlıklı bir şehre giden yolda, önümüzdeki enbüyükengel, otomobil bağımlılığı. 
Otomobillerin modern şehir yaşamının bir numaralı sorunu olup olmadığı sorusuna Walker, “Bence öyleler, çünkü diğer problemlerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına neden oluyorlar” yanıtını veriyor. Otomobiller, örneğin iş yerinden uzakta yaşamamızaimkân veriyor, bu dainsanların birlikte çalıştıkları insanlarla sosyalleşme olasılığını düşürüyor. Otomobiller ayrıca yerel yetkililerin şehir dışında, başka bir şekilde gidilemeyecek büyük, korkunç alışveriş merkezleri inşa etmesine izin veriyor... 

Kısacası, şehirlerimizde değişim mümkün ancak bu IAN EVENDEN değişimin gerçekleşmesi için siyasi iradenin yanı sıra o Oo (©ievenden) şehirlerde yaşayan insanların da desteği gerekli. Şurası kesin kiatılması gerekenilkadım, otomobilin hakimiyetini kırmak olmalı... 


ve teknoloji yazarıdır. 


lan, serbest çalışan bir bilim 


IL GRANDE ASTRONOMO SCHIAPARELLI NELL’ OSSERVATORIO DI BRERA. 
(Disegno di A. Beltrame, daq rero), 


Giovanni Schiaparelli, sadece Mars'taki kanalları keşfetmedi. 
Merkür'de de tuhaf işaretler tespit etti. WILLIAM SHEEHAN 


Güneş doğmadan önce veya güneş battıktan sonra, sadece kısa bir 

süre görülebilen Merkür, Güneş Sistemi'nin en küçük ve en az göze çarpan gezegeni. Bununla birlikte, yüzeyi teleskopla en kolay izlenebilen ikinci gezegen (birincisi Mars). Adını Olimpos tanrılarının hızlı koşan habercisinden alan Merkür, son zamanlarda ilgiyi üzerine çekmeye başladı. I Ekim 2021'de fırlatılan Avrupa-Japonya ortak yapımı BepiColombo uzay aracı, 2025'te Merkür'ün yörüngesine yerleşmeden önce yapacağı altı yakın uçuşun birincisini gerçekleştirdi. 


Merkür araştırmalarının geleceği parlak görünüyor. Ancak uzun zaman boyunca, bu gezegen hakkında çok az şey biliyorduk. Üstelik sonradan öğrendik ki, bildiklerimizin ne yazık ki çoğu 


yanlışmış! 

Yaklaşık 140 yıl önce, İtalyan astronom Giovanni Virginio Schiaparelli, günümüzde hâlâ en kahramanca yapılmış teleskop 
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ÜSTTE: 19. yüzyıldan kalma bu görüntüde, 
Schiaparelli, Merkür çalışmalarının sonraki 
aşamalarında kullandığı 49 
cm'lik Merz-Repsold refraktör teleskobu ile görülüyor. 
ACHILLE BELTRAME/LA DOMENICA DEL CORRIER (OCT. 1900) 


SAĞDA: MESSENGER uzay aracının dar ve geniş açılı kameraları tarafından çekilmiş görüntüleri ile oluşturulan bu birleştirilmiş 
görüntüde, 0 derece kuzey ve 90 
derece doğu koordinatlarını merkez alan küresel bir mozaik görünüyor. 
Görüntünün kuzey batısında 
Rachmaninoff havzası, güneyinde Rembrandt havzası var. Doğu kenar boyunca Caloris havzası hafifçe görülüyor. NASA/JHUAPL/CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON 


SCHIAPARELLİI NE GÖRDÜ? 


Bu yazıda, Schiaparelli'nin Merkür gözlemlerini, çizimlerini CCD görüntüleri ve WinJUPOS simülasyonları ile karşılaştırarak mercek altına aldık. Beklenildiği gibi, birçok 5 şekli görülebiliyor. Schiaparelli'nin bazı çizimleri oldukça doğru. Ancak diğerlerine baktığımızda, modern görüntülerle Schiaparelli'nin tanımları arasında büyük farklar var. Bu da Schiaparelli'nin aslında ne gördüğünü düşündüğünü merak etmemize neden oluyor. — WS. 


Aynı tarih ve 85,6 derece merkez meridyende görüntülenen bir WinJUPOS simülasyonu (solda), aynı simülasyonun teleskobu simüle etmek için hazırlanmış daha bulanık bir görüntüsü (sağda) ve Schiaparelli'nin 6 Şubat 1882'deki Merkür gözlemi (ortada). Büyük İtalyan astronomu etkileyen 5 şekli, ssmülasyonda açıkça görülüyor. 

MIDDLE: BRERA OBSERVATORY, MILAN. LEFT AND RIGHT: JOHN BOUDREAU 


gözlemlerinden biri olarak kabul edilen Merkür araştırmalarını başlattı. Bu öncü araştırma, bu yıl Nisan ayında Merkür'ün gökyüzündeki en uzun geçişi sırasında anıldı. Üstelik bu dönem, Merkür gözlemleri için eşsiz bir fırsat sağlıyordu. Merkür buyıl onu gözlemleyenlere bir de sürpriz yaptı. 

Schiaparelli, Merkür gözlemlerine 1880'lerin başında başladı. 
Daha önce, Mars üzerine yaptığı araştırmalarla ünlenmişti. 
Milano'daki Brera Astronomik Gözlemevindeki 9 inçlik Merz refraktör teleskobunu kullanarak, gezegenlerle ilgili araştırmasını içlere doğru genişletmeye karar verdi. 
Venüs, sadece özelliksiz bir disk gibi göründüğünden pek ilgi çekici değildi. Ama Merkür, merak uyandırıcı görünüyordu. 

Ozamanlar, Merkür konusunda, büyük bir reflektör teleskop kullanarak gözlemler yapan 19. yüzyıl Alman astroпоши J. Н. Schröter'in elde ettiği bilgiler hüküm 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sürüyordu. Merkür'ün güney zirvesinin birkaç gece köreldiğini fark eden Schröter, gezegenin kendi çevresinde Dünya benzeri bir şekilde 24 saatte bir döndüğünü söyledi. Ancak gözlemleri, Dünya atmosferinin en yoğun katmanlarından baktığı kısa alacakaranlık dönemlerinde yapılmıştı. Schiaparelli'nin teleskobu, nesneleri doğru yükseliş ve eğimlerini kullanarak 


Büyüleyici şekil 5 geri mi döndü? Schiaparelli'nin çizimini (solda), gezegeninin aynı dönem için (22 Mayıs 1882) hazırlanmış merkezi meridyen 264.8 derecede gösteren bulanık bir WinJUPOS görüntüsüyle karşılaştıralım. 5 şeklini görmek için oldukça dikkatli bakmak gerekli. Schiaparelli de böyle yapmış olmalı. Çünkü Merkür'ün 170 derecelik bir boylamdaki bölgelerine bakıyordu. 
BRERA OBSERVATORY, MILAN. RIGHT: JOHN BOUDREAU 


tam olarak belirlemeye imkân veren ayar daireleri ve Merkür'ü saatlerce takip etmesine izin veren bir Saat sürücüsü ile donatılmıştı. Gezegeni gün ışığında gözlemlemeye karar verdi. Merkür o zamanlar gökyüzünde daha yüksek olduğu için, sürekli gözlemleme mümkün oluyordu. 

Schiaparelli'nin 1881'in Haziran ayında bu tekniği kullanarak yaptığı ilk testler, umut vericiydi. Daha sonra, 1882 Ocak ayının sonunda sürekli bir çalışma başlatıldı. Schiaparelli yedi yıl boyunca, yüzlerce Merkür gözlemi gerçekleştirdi, 150 
çizim yaptı. Bu gözlemler ve çizimler halen Brera Gözlemevi arşivlerinde bulunuyor. 

Milano'nun üzerindeki hava yaz aylarında çalkantılıdır ancak kış aylarında genellikle “saf ve sakindir." Bu da, günün herhangi bir saatinde gözlem yapmanın mümkün olduğu anlamına geliyordu. 
Schiaparelli, her zaman kullandığı 200х büyütme ile, Merkür'ün, Ay'ın çıplak gözle göründüğü halinden biraz daha küçük görünen, soluk küresini dikkatle inceledi. 
Merkür üzerinde neredeyse her zaman “son derece ince çizgiler" bulunuyor. 
Ancak bunlar o kadar düşük kontrastlıydı ki gökyüzünde ne zaman pus olsa veya bir sirrus bulut tabakası araya girse, kayboluyorlardı. 

Schiaparelli Merkür'ü, gezegenin bir akşam yıldızı olarak göründüğü, 6 Şubat 1882'de Güneş'in doğusundaki en büyük uzaması sırasında gözlemlemeye başladı. 
O tarihte, neredeyse ikiye bölünmüş bir disk üzerinde 
“büyük bir noktalar sistemi” 
tespit etmeyi başardı. Bu noktalar birleştirildiğinde, 5 rakamının ortaya çıktığını not etti. 
Sayının her bir parçasını уу, a, b, k ve i harfleriyle gösterdi. Bu 
5 şekli, Schiaparelli üzerinde 
derin bir etki bırakmıştı. 
Merkür ne zaman Güneş'in doğusunda belirse, karşısına çıkacaktı (Örneğin 5 Mayıs'ta olduğu gibi) Diğer taraftan, 
Merkür ne zaman Güneş'in batısına geçse (sabah yıldızı olsa) Schiaparelli, g olarak adlandırdığı aynı belirgin karanlık yamayı görüyor gibiydi. 


Schiaparelli'nin Merkür gününün gezegen yılı ile aynı (88 gün) olduğu inancına dayanan ünlü planisferi, 1889'da yayımlandı. 
GIOVANNI SCHIAPARELLİ 


Schiaparelli en cesur gözlemlerini Ağustos ayında, gezegenin küçük diskinin Güneş'in sadece 3,5 derece batısında göründüğünde yaptı. Bu cüretkar gözlem, kendisinin de daha sonra kabul ettiği gibi, gözlerine aşırı derecede zarar verdi. 
Gezegenin neredeyse mükemmel bir şekilde yuvarlak göründüğünü, ışığın neredeyse tüm yüzeyde aynı şiddette olduğunu; ancak görünen çapın 4" veya 5" civarında azalmasına rağmen, gözlemlenebilir işaretlerin konumlarının diğer zamanlardan daha kesin olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Bu sefer, q adlı karanlık yamayı görüyor gibiydi. Eylül ayında, Merkür Güneş'in batısına geçtiğinde, 5 şeklini bir kere daha gözlemledi. 
Schiaparelli'nin fikirleri şimdi vücut bulmaya başlıyordu ve sonunda, gözlemlenen işaretlerin zamanında ortaya çıkması, Merkür'ün yörünge periyodunun ve dönme periyodunun aynı olduğunu doğruladı: 88 Dünya günü. 

Schiaparelli, 20 Ekim 1882'de Belçika, Louvain'den yakın arkadaşı ve sırdaşı amatör astronom François Terby'ye bir mektup yazdı. Bu mektupta, eğer gözlem sonuçlarını yayımlayamadan ölürse, Terby'den çalışmayı yayımlamasını ve “bilim dünyasının bu harika sonuçları mutlak öğrenmesini” istiyordu. Hevesli bir Klasikçi olan Schiaparelli, sonuçları Terby'ye Latince mısralarla iletti (çevirisi): Cyllenius [Merkür], 

Ekseninin etrafinda dönüyor 


Aynen 

Cynthia [Ay] gibi, 

Sonsuz gece ve sonsuz gündüz yaşanıyor: Bir yüzü amansız bir sıcakla kavruluyor, Gizlenen diğer yüzü, Güneş'i hiç göremiyor... 

Teknik olarak ifade etmek gerekirse, Merkür ile Güneş arasında, Dünya ile Ay arasında olana benzer bir ilişki var. Bir tarafı sürekli Güneş'e dönük, diğer tarafı ise hiç Güneş ışığı almıyor. Ayrıca, aynen Ay gibi, Merkür de yalpalıyor. Merkür'ün 


Schiaparelli 1882'de, Merkür Güneş'in 3,5 derece batısındayken, gezegen üstün bir kavuşuma geldiğinde gözlemlemek gibi kahramanca bir mücadele gerçekleştirdi. Bu nedenle de gözlerinin retina tabakaları zarar gördü. Sol altta görülen çizimi (merkez meridyeni 351,9 derece) 12 Ağustos'ta yaptı. Bu çizimde g olarak adlandırdığı karanlık bir bölge görülüyor. Schiaparelli Güneş'in batısındaki önceki uzanımları gözlemlediğini düşünüyordu. Bulanıklaştırılmış WinJUPOS görüntüsü (sağ altta) gezegenin aynı yüzünü gösteriyor. Görüntüde üç parlak nokta var ve bunlar Ellington, Debussy ve Kuiper kraterleri. 
ALTTA SOLDA: BRERA OBSERVATORY, MILAN. ÜSTTE VE SAĞDA: JOHN BOUDREAU 


yörüngesinin garipliği göz önüne alınırsa, bunun gerçekleşmesi mantıklı görünüyordu ve Schiaparelli'ye, noktaların konumlarının neden zaman içinde değiştiğini açıklaması için bir zemin oluşturdu. 
Yine de yalpalama, gözlemlenen değişimleri tam olarak açıklayamıyordu. Sonunda Schiaparelli, minik gezegenin çevresinde bir atmosferin varlığını ve hatta bazen parlak beyaz bulutların ortaya çıktığını kabul etmek zorunda kaldı. 

Schiaparelli, Merkür'ün 88 günlük 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BepiColombo, Merkür'ün 


bu görüntüsünü ilk uçuşu sırasında çekti. Uzay aracı, görevi boyunca 
Güneş Sistemi'nin en küçük dünyasının çevresinde yaklaşık 3.800 
kez dönecek ve çok değerli veriler toplayacak. 
JAXA/ESA 


dönüşü ve periyodu hakkında kendinden emin olmasına rağmen bu sonuçları daha büyük bir teleskop ile doğrulamadan yayımlamak istemedi. Daha sonra, 1886'da Brera'ya kurulan 19 inçlik Merz-Repshold refraktör teleskobunu kullanmaya başladı. 
Ancak daha büyük olan bu teleskop ile yaptığı gözlemler, daha küçük teleskop ile yaptıkları gözlemlerden net bir şekilde daha iyi sonuçlar üretmedi. Sonunda, 1889'un sonlarında, gözlemlerini özetlediği ve ünlü planisferini yayınladığı bir yayın yaptı. Aralık ayında, Milano dışına çıkıp Roma'daki Ouirinal Sarayı'nda, içinde İtalya Kralı ve Kraliçesi'nin de olduğu bir topluluğa bir konferans verdi. Konferans sırasında, Schiaparelli kışkırtıcı bir şekilde, Merkür'ün sürekli gündüz ve sürekli gece olan sınır alanındaki “alacakaranlık 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kuşağında” sıvı suyun (ve yaşamın) olabileceğini öne sürdü. 

Schiaparelli, sonuçlarından her zaman emin kalarak 1910'a kadar yaşadı. Daha sonraki birçok gözlemci de onun sonuçlarını doğruladı. Paris yakınlarındaki Meudon Gözlemevindeki 33 inçlik refraktörle çalışan Fransız astronom E. M. 
Antoniadi, Schiaparelli'nin haritasını, bulduğu Merkür'ün rotasyon periyodunu ve bulutları onaylayan sonuçlar elde etti. 
Araştırmacılar Merkür'ün 88 günlük rotasyon periyodunu gezegen bilimi alanında en güvenilir şekilde ortaya konmuş bulgu olarak değerlendirdiler. Oysa daha sonra, herkesin yanıldığı ortaya çıkacaktı. 


ZAMANI GERİYE SARALIM 
Radyo astronomları 1965'te Merkür'ün 
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Bu silindirik projeksiyonlar, Merkür'deki yansıtılmış işaretleri gösteriyor: Üstteki görüntü Schiaparelli'nin çizimlerini temel alıp 58,65 gün olan doğru dönüş periyodu kullanılarak hazırlandı. Alttaki görüntü ise John Boudreau'nun 2007 ile 2009 arasında CC-11 ile aldığı 


CCD görüntüleriyle oluşturuldu. зонм воооведо 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dönüş süresinin gerçekte 58,65 gün, yani yörünge süresinin üçte ikisi olduğunu belirleyince, büyük bir sürpriz yaşandı. 
Hemen, Schiaparelli ve takipçilerinin bu kadar büyük bir hatayı nasıl yapmış olabilecekleri sorgulanmaya başlandı. 
Astronomlar Dale P.Cruikshank ve Clark R.Chapman, bu hatanın “stroboskopik etki” olarak adlandırdıkları bir faktörden dolayı yapıldığını öne sürdüler. Bu etkinin, birkaç yılart arda, gezegenin ilkbaharda akşam gözlemleri ve sonbaharda sabah gözlemleri için en uygun olduğu dönemlerde Merkür'ün aynı tarafında kendini gösterme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. 
Bu etki nedeniyle Merkür'ün yüzey özellikleri oldukça statik görünüyor ve bu da gözlemcilerin işaretlerin dönüş nedeniyle nasıl değiştiğini anlamasını zorlaştırıyor. 
Ancak Schiaparelli, ilkbahar ve sonbahar dışındaki dönemlerde de gözlem yaptığı için, bu açıklama tamamen yeterli olmadı. 
Bunun yerine, öyle görünüyor ki, Merkür'deki bu işaretlerin ana hatları çok silik ve belirsiz olduğundan, gözlemlerde öznel faktörler devreye girmiş olmalıydı. 
Bir gözlemci kesin bir beklentiye sahip olduğunda, beklenen sonucu görmeye daha yatkın oluyor. 

Böyle olunca, kesin ve ayrıntılı (ama sonuçta hayali) bir görüntü görene kadar beklentiler güçleniyor ve gelişiyor. 
Görünüşe göre Schiaparelli, kendi önyargılarının büyüsüne kapılarak ve Merkür'de gördüğünü düşündüğü 5 rakamına odaklanmaktan başka bir şey yapamayarak bu tür bir algı yanılması yaşadı. 

Schiaparelli'yi bu tuzağa düşüren şey, 6 
Şubat 1882'de yaptığı ilk 5 rakamı çizimi oldu. Şimdi sırada yazımızın başında belirttiğimiz Merkür sürprizi var. 
Geçtiğimiz 23 Nisan'da şartlar, Schiaparelli'nin 6 Şubat 1882'de yaşadığı koşullarla neredeyse aynı oldu ve neredeyse tamamen aynı yüz, gözlemlendi. Siz de bir bakın. Bakalım ne göreceksiniz? 


William Sheehan, Mercury'nin (Londra: Reaction Books, 2018) yazarıdır. Frank Melillo ve John Boudreau, Ay ve 
Gezegen Gözlemcileri Derneği için Merkür'ü izliyor. Merkür'ün simüle edilmiş görünümlerini oluşturmak için kullanılan WinJUPOS programı Grischa Hahn tarafından yazılmıştır. 


ALL ABOUT 


HİSTORY 


TAM 11 ÜLKEDE YAYIMLANAN VE DÜNYANIN 
EN ÇOK OKUNAN TARİH DERGİSİ TÜRKİYE'DE 


DA үүн! © _Ї 
> MICHELANGELO 


eN ко Çi Үү: gil 


İydutlarının bir korsa ni ae Këndi Sa 


E kurma serüveni 
$i 4 | 


3 


ч ا‎ S А) ы: 
р ARE |. 

Terrakotta , Çir 

Seddi ve daha fazlası! 


Anti k ulasmak rden с: 


üne) 


o 
—— ч 
ڪڪ‎ 


adı cılarına kadar her şey 


FİYATI: 
24,00TL сна Savaşçı çim arın aee dünyasın: м keşfedin 


Sürükleyici hikâye anlatımı, muhteşem fotoğraflar ve illüstrasyonlarla GEÇMİŞİ KEŞFEDİN! | 
Online satın almak için: www.dergiburda.com ОВ 


EVDEN 
ÇALIŞMAK MI 
OFİSTE 
ÇALIŞMAK MI? 
BİLİMSEL BİR 


ANALİZ 


İki yıldan uzun bir zamandır pek çoğumuz artık evde çalışıyoruz. En azından çalışma hayatımızın büyük kısmı evde geçmeye başladı. Üzerinden bu kadar zaman geçtiğine göre, artık hibrit çalışma modelinin insanları bir ofiste tam zamanlı çalışmaktan daha üretken ve daha mutlu kılıp kılmadığını analiz etmenin zamanı geldi, değil mi? 


Pandemi sonrası tam zamanlı ofis rasyonel olmaktan ziyade duygusal çalışanlarının artık daha fazla evde hatta ideolojik görünüyor. Buna paralel çalışmaya başlaması, başka bir deyişle, olarak, çalışanlar da uzaktan çalışma uzaktan çalışma modeli, beraberinde imkânlarını azaltma planlarına birçok endişe ve itiraz getirdi, hatta tutkuyla direniyor. 
çalışanları korkutan bir hal aldı bile Peki, tembel çalışanların veya diyebiliriz. açgözlü işverenlerin ve yöneticilerin 

Bununla birlikte, uzaktan çalışmaya iddialarını bir kenara bırakırsak, bilim karşı öne sürülen argümanların çoğu, bu konuda bize ne söylüyor? 
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UZAKTAN ÇALIŞANLAR 
DAHA A7 ÜRETKEN Mİ? 


Verimlilik konusu uzun zamandan beri iş dünyasının odak noktası. Zira firma, verdiği ücretin karşılığında mümkün olduğunca çok iş yapılmasını talep ediyor. İşdünyasında pek çok kalıcı (ve sinir bozucu) üretkenlik efsanesi dolaşıyor. Hatta modern yönetim anlayışının “çalışanların mutluluğu” konusundaki takıntısının, aslında çalışanlar ve onların refahı için endişe duymaktan değil, üretkenliği artırma isteğinden kaynaklandığını bile iddia edebilirsiniz. 

Tahmin edilebileceği gibi, evden çalışma ile ilgili tartışmalar hızla üretkenlikle ilgili çekinceleri içermeye başladı. Çalışanların, ofiste sahip oldukları kaynaklar ellerinin altında değilken, gerekli yönetim yapısından uzakken, diğer çalışanlar ile etkileşim kuramazken daha az iş yapacakları düşünüldü. Ancak daha sonra bunun doğru 


olmadığı da ortaya çıktı. Çalışanlar üzerinde yapılan anketlerde, genelde üretkenliklerinin düşmediği hatta arttığı sonucu çıkıyor. Bunun arkasında birçok faktör olabilir. Örneğin daha iyi beslenme, daha iyi uyuma, daha fazla egzersiz yapma, daha yeşil bir ortamda çalışma ve hoşa giden arka plan müziği gibi faktörler söz konusu. Tüm bunlar ve daha fazlası, daha üretken bir çalışma ile bağlantılı ve bir çalışan sabah-akşam işe giderken veya dönerken vakit kaybetmeyerek, katı kurallara uygun hareket etmeyerek veya işyerindeki hiyerarşiden uzak kalarak,tüm bu faktörlere daha kolay erişebiliyor. 

Bir tarafta da, uzaktan çalışmanın daha az üretken hale getirdiği çalışanlar var. Bunun da arkasında birçok faktör olabilir. Ev ortamının uygun olmaması veya yapılacak işin uzaktan çalışmaya uygun olmaması gibi. 


Üretkenliklerinin düştüğünü söyleyen çalışanlar, aynı zamanda zihinsel sağlıklarının da kötüleştiğini belirtiyor. Bu durumda, zihin sağlığında yaşanan sorunlar, üretkenliğin düşmesinin ana nedeni olabilir mi? Bu konu hakkında elimizde olan verilerin çoğunun pandeminin ortasında toplandığını unutmayın. Pandemi, zihin sağlığını geniş ölçüde kötü etkiliyordu. Belki de birçok çalışan için evde verimli çalışamamak, kariyerleri ve maaşları hakkındaki tedirginliklerini körükledi, dolayısıyla kaygılarını artırıp zihinsel sağlıklarını azalttı. 
Öte yandan üretkenliklerinin arttığını söyleyen uzaktan çalışanlar da aynı senaryoyu yaşıyorlardı. Belki de böyle zor zamanlarda hâlâ bir işlerinin olması ve iş arkadaşlarıyla beraber olmak zorunda kalmamanın rahatlığı, stresin azalmasına ve üretkenliklerinin artmasına neden oldu. 
Herkesin durumu kendine özgü olduğundan bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Pek çok kişi evden çalışmanın “kalıcı olacağını” söylese de üretkenliği gelecekte nasıl etkileyeceğini görmek, ilginç olacak. 
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UZAKTAN ÇALIŞANLAR ETKİLİ 
İLETİŞİM KURABİLİYOR MU? 


Pandemi ve karantinalar bu kadar çok insanın ruh sağlığını neden olumsuz etkiledi? Sebeplerden biri artan yalnızlık ve izolasyondu. İnsanlar, başkalarıyla etkileşime girerek gelişen sosyal yaratıklar. 
Bu etkileşimler kesildiğinde (örneğin, sosyal mesafe kuralları ile) zihinsel sağlığımız zarar görüyor. 

Benzer şekilde, diğer insanlarla etkileşim, birçok modern işin önemli bir parçası. İster projeler üzerinde işbirliği yapmak, ister stratejileri tartışmak, yapıları planlamak, bilgi sunmak, tıbbi acil durumlarla ilgilenmek veya ister gelişiminizin bir parçası olarak yapıcı geri bildirim almak olsun, bir çalışanın kimsenin katılımı olmadan işini tamamlayabildiği alanlar yok denecek kadar az. 

Uzaktan çalışmaya karşı çıkanlar, bunun çalışanlar arasında etkin iletişimi ve iş birliğini engellediğini savunuyor. Ve verilere göre, haklı oldukları bir nokta var. 

Eylül 2021'de Nature Human Behavior dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, 60.000'den fazla Microsoft çalışanının pandemi sırasında uzaktan çalışmaya geçtiğinde, çalışanlar ve gruplar arasındaki iletişimin yavaşladığını ve çalışanların daha kalıplaşmış ve kendi kendine yeterli hale geldiğini ortaya koydu. 
Diğer çalışmalarda da bazı üyelerin veya ekibin tamamı uzaktan çalıştığında ekip performansının düştüğü görülüyor. 

İnsanlar milyonlarca yıldır yüz yüze iletişim kuruyor ve beynimiz söz konusu olduğunda, modern teknoloji ne kadar gelişmiş ve sofistike olursa olsun, yüz yüze iletişimin içerdiği tüm zengin ve ince ipuçlarını hâlâtam olarak veremiyor. Sosyal medya gibi şeyler, yalnızlığın giderilmesine yardımcı olabilse detamamen ortadan kaldıramıyor. 

Alıştığımız beden dili ipuçlarının yokluğu, Zoom toplantılarında, yüz yüze toplantılara göre neden daha fazla katılımcı olmadığını veya ilgisiz kalındığına dair raporları da açıklayabilir. 

Sheffield Üniversitesinden zihin sağlığı uzmanı Dr. Chris Blackmore, “Birçok kişi Microsoft Teams'de geçirilen bir günün sonunda kendilerini bitkin hissettiğini bildirdi” diyor. “Bunun nedeni, çevrimiçi toplantılara gerçekten katılmak için gereken dikkat düzeyi mi? Dinleme ve birden fazla 


sesi takip etmenin zor olması mi? Ya da hem pandemiden hem de yeni çalışma düzeninden kaynaklanan artan bir kaygı mı? Bazı insanlar için fiziksel varlığın olmaması ve vücut dilinin azalması engel teşkil ediyor. İş yerinde olan bir şey, uzaktan çalışmada yok. İnsanlarla karşı karşıya gelmek, doğaçlama konuşmalar, kısa sohbetler ve diğer insanların sohbetlerinin vızıltısı. Buna bir değer biçmek zor olabilir ancak aidiyet duygusuna katkıda bulunduklarını düşünüyorum.” 

Yüz yüze iletişim ideal olsa da özellikle video görüşmeleri gibi birden fazla duyuya 


“Modern teknoloji, yüz yüze iletişimin içerdiği tiim zengin ve ince ipuçlarını hâlâ tam olarak veremiyor.” 


hitap edebilen teknolojik iletişim yöntemleri, insanların sosyal bağlantılar oluşturmasına ve iyi geri bildirim vermelerini sağlayabiliyor. Bu konu, daha geniş bir bağlamda ele alınmalı. Evet, uzaktan çalışanların daha az katkıda bulunduğundan şikayet edilebilir, ancak bu kişilerin işleri acaba katılımı ne kadar gerektiriyor? Üst düzey yönetim ve icra kurulları, uzun süren toplantılarda kendilerini rahat hissediyor olabilir ancak çalışanların önemli kısmı, bir e-posta ile halledilebilecek bir konu için uzun süreli bir çevrimiçi toplantı yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyor. İşleri gereği iş birliği yaparak çalışmaları gerekiyor olsa bile uzaktan çalışma, yine de performansın artmasını sağlayabilir. 

2021 Mart ayında PLOS One dergisinde 
yayımlanan bir araştırma, işbirlikçi performanstaki düşüşün, daha odaklı, bireysel bir yaklaşım gerektiren görevlerde, artan verim ile dengelendiğini öne sürüyor. 

Sonuç olarak, uzaktan çalışmanın çalışan iletişimi ve iş birliği üzerinde olumsuz bir etkisi var gibi görünüyor. Ancak bu “iletişimin” bir kısmının gereksiz hatta verimsiz olarak kabul edileceğini düşünüyorsak, bunun mutlaka kötü bir şey olmadığı sonucu da ortaya çıkıyor. 
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UZAKTAN ÇALIŞMA, İŞ VE 


ÖZEL HAYAT ARASINDA DAHA 


İYİBİR DENGE KURULMASINI 
SAĞLIYOR MU? 


Modern dünya bize sürekli olarak sağlıklı bir iş-özel hayat dengesi kurmamızın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bunun tanımı hâlâtam olarak belirlenebilmiş değil. Ancak genel olarak, iş yapmak için harcanan zaman ve enerji ile ev hayatı, aile, ilişkiler ve geriye kalan her şey için harcanan enerji arasındaki dengeden söz ediliyor. 

İş ve özel hayatında doğru bir denge kurmak genelde pek mümkün olmuyor. Bunun nedeni de işyerlerinde “verimlilik” konusunun çok fazla ön planda olması. Bu açıdan, uzaktan çalışmanın etkisini belirlemek için büyük çaba harcanıyor. 
İkisi de aynı mekândaysa, iş ve özel hayat arasında denge kurmak nasıl olacak? 

Bu sadece retorik bir soru değil. İnsan psikolojisi ve nöroloji hakkında bildiklerimiz düşünüldüğünde, bilimsel bir anlam da ifade ediyor. Beynimiz, dünyada gezinmek için 


mekanda sürdürmek, daha zorlayıcı oluyor. 
Beynimiz, anında “vites değiştirmekte” zorlanıyor. 
Bu yüzden uygun olmayan bir ortamda iş yapmak için daha fazla bilişsel çaba harcamak gerekiyor. 

Evde, ev ve iş yeri arasında fiziksel bir ayrım yapmak, daha avantajlı görünüyor. 

"Aşırı Yüklenme: Hayatınızın Her Yönü Beyin Kimyasallarınız Tarafından Nasıl Etkileniyor?" 
(Overloaded: How Every Aspect Of Your Life Is Influenced By Your Brain Chemicals) kitabının yazarı, sinirbilimci Ginny Smith, “İnsanların evden çalışırken yaşayabileceği en büyük sorunlardan biri, çalışma modundan, ev moduna geçebilmek” diyor. “Bazı insanlar bulaşık makinesinin gürültüsü veya TV'nin çekiciliği nedeniyle dikkatleri dağıldığından, işlerine konsantre olmakta zorlanıyor. Bazıları isetam tersi bir sorun yaşıyor. 
Günün sonunda yatağa girerken kafalarında hala 


өө Н kullandığımız bilgileri ve Bazı insanlar işle ilgili sorunlarla yaşadığımız olayları bula ık boğuşuyorlar.” 
“şemalar” olarak $ Smith'e göre, bu adlandırılan bilişsel makinesinin konuda yapabileceğiniz 


çerçeveler aracılığıyla düzenliyor. Farklı durumlarda ve bağlamlarda nasıl davranacağımızı ve tepki vereceğini bu şemalarla belirliyoruz ve sonunda ortaya "sosyal şemalar” 
çıkıyor. Bu yüzden en yakın akrabalarımızın etrafındayken belirli bir 


gürültüsü veya 
TV nin çekiciliği nedeniyle dikkatleri dağıldığından, işlerine konsantre © önemiolan,hergünaynı 


bir şey, evinizde özel 
“çalışma alanları” 
oluşturmak. “Boş bir odanız varsa, ofis olarak kullanabilirsiniz. Yoksa, enazından mutfak masasının sadece bir köşesi, iş alanı olarak düzenlenebilir. Burada 


yerde çalışmak ve bu 


şekilde, eski okul olmakta yerin genellikle arkadaşlarımızın 7 ۹9 rahatladığınız veya etrafındayken başka bir zorlanıy or. uyuduğunuz bir yer 


şekilde, üniversite arkadaşlarımızlayken başka bir şekilde davranıyoruz. 

Bu şemalar özellikle iş yerinde, belirli kurallar, beklentiler ve normlara sahip iş yeri ortamında daha da belirgin olarak ortaya çıkıyor. Beynimiz, yerler arasındaki sınırlara duyarlıdır, bu nedenle mantıksal olarak tam olarak bu amaç için tasarlanmış bir ortama girerken “çalışma moduna” daha kolay geçebiliyoruz. 

Bunun tersine, hem iş hem de ev hayatını aynı 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olmaması” diyor. 
Çalışma zamanının 

geldiğini kendinize söylemek için yapabileceğiniz başka şeyler de var. Örneğin, işe başlamadan önce ve iş bittikten sonra kısa yürüyüşler yaparak “işe gitme” ve “işten dönme” ritüellerini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bazı insanlar, çalışırken ayakkabı giyip iş bittiğinde ayakkabılarını çıkarıyor. 

Bununlar birlikte, her zaman olduğu gibi, bu konuda da madalyonun diğer yüzü var. Evet, iş için 


сж 


Z 


özel olarak ayrılmış bir ortam “iş moduna” girmeyi ر‎ yaşamınızı sürdürme yeteneğinizi kaybettiğiniz noktaya kadar kolaylaştırabilir ancak bu, iş yerinin ihtiyaçları için harcadığınız varabilen stres ve zihinsel yorgunluklara neden oluyor. 
çabanın yerini tutmuyor. Özetle, düzenli olarak ofise gitmek aktan çalışma, bu zihinsel boşalmayı önemli ölçüde bilişsel olarak yorucu olabilir. Uzun yolculuklar, sizin azaltıyor. Bu, bazı araştırmalarda neden evden çalışmanın oluşturmadığınız, önceden hazırlanmış katı bir program, ~ çalışma talebini şiddetlendirmek yerine azalttığını normalde tercih etmeyeceğiniz insanlarla etkileşim kurmak açlklayabilir. 

zorunda kalmak, çok az mahremiyet veya kişisel alan ме би . Evden çalışmak, zihinsel çaba gerektirmiyor diye bir şey yok çabanın somut bir sonucunu görememek, iş yerinde olağan çünkü gerektiriyor. Ancak zihinsel olarak baktığımızda haftada 


olaylar. Bunlar, gi zihinsel sağlığınızın zarar gördüğü ve ev beş gün aynı ofiste çalışmaktan daha az yorucu olabilir. 
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EVDEN ÇALIŞMA İMKÂNI 
OLMAYANLARA NE OLACAK? 


Sonuç olarak, şu ana kadar uzaktan çalışmanın göreceli artıları ve eksileri hakkında söylediğimiz her şeyin bağlandığı bir başka büyük soru daha var: Ne tür bir işten bahsediyoruz? 

Uzaktan çalışma ile işyerinde çalışma arasındaki tartışmaların çoğu, finansal hizmetler, yönetim, yazılım geliştirme, çeşitli yaratıcı iş kolları vs. gibi mesleklere odaklanıyor. Temel olarak, “iş yeri” “ofis” anlamına geliyor. 

Ancak tamamen ofisten veya tamamen evden yapılamayacak işler de bulunuyor. 
Pandemi bize süpermarket çalışanlarının, kamyon şoförlerinin, bakıcıların ve tabii ki ön saflardaki sağlık personelinin ne kadar hayati önem taşıdığını öğretti. Şu anda bu işlerin hiçbiri evden yapılamaz. Gelecekte de böyle olacak diye bir kural yok elbette. 
Bazıları, özellikle tıp alanı, yeni teknolojik gelişmelerden faydalanabilir. Uzaktan cerrahi birkaç yıldır araştırılıyor ve pandemi sırasında uzaktan zihinsel sağlık terapilerine olan ilgide ani bir artış görüldü. Bu tür şeyler, insan hatası olasılığını makul bir şekilde azaltabilir ve zor durumdakiler için erişilebilirliği artırabilir. 


Bununla birlikte, yalnızca “şahsen” yapılması gereken pek çok iş olduğu da bir gerçek. Burada, sosyal ve kültürel bölünmeler ortaya çıkabilir. Küresel ölçekte, “gelişmiş” ekonomilere sahip olan ülkelerde her zaman uzaktan yapılabilecek çok daha fazla iş varken, daha yoksul olan gelişmekte olan ülkeler inşaat, imalat ve tarıma önemli ölçüde bağımlılar. 

Araştırmalar, evden çalışmanın gerçekten üretkenlik ve işçi mutluluğunda önemli kazanımlar sağlaması ve ardından norm haline gelmesi durumunda, böyle bir geçişin tüm kazanımlarının daha zengin ülkelerde yoğunlaşacağını gösteriyor. 

Bu tür dengesizlikler sadece küresel ölçekte de var olmuyor. Temizlik görevlileri, raf diziciler ve bakıcılar gibi uzaktan yapılamayan rolleri üstlenen kişiler, aynı zamanda toplumda en düşük ücret alan çalışanlar arasında yer alıyor. 
Uzaktan çalışma paradan ve stresten tasarruf sağlıyor olsa bile bu tür faydalar, onlara en çok ihtiyaç duyan kişiler tarafından deneyimlenemeyecek gibi görünüyor. 


Uzaktan çalışanlar arasında bile bölünmeler bulunuyor. Evden çalışmanın faydalarını listelemek iyi ve güzel, ama ya ev buna uygun değilse ne olacak? 
Çalışmak için yeterli alan yoksa? İnternet bağlantısı çok kötüyse? Evde çok fazla kişi yaşıyorsa? Anlaşamadığınız biriyle yaşıyorsanız? 

Bununla birlikte, modern dünyanın bu talihsiz yönünü uzaktan çalışmaya karşı birargüman olarak kullanmak, yanlış bir ikiliğe yol açıyor. Evden çalışabilenleri bu seçenekten mahrum bırakırsak, bunu yapamayan insanlar için işler mucizevi bir şekilde daha iyi hale gelmeyecek. 
Sonuçta herkes genel olarak daha mutsuz olacak. 

Toplumumuzdaki adaletsizlikler ve dengesizlikler, hayatın son derece talihsiz bir gerçeği. Bunlar hakkında bir şeyler yapmak, kalıcı ve yapısal değişim yaratmak için sürekli ve yaygın bir çaba gerektiriyor. Sözün kısası, birçok insan mantıklı bir sebep olmadan evden çalışmanın faydalarından mahrum bırakılırsa durum halihazırda olduğundan daha da zor olacak. 


HİBRİT ÇALIŞMA ARAÇ SETİ 


NEREDE OLURSAK OLALIM, ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKLİ? 


ÖZERK OLUN 


Çalışanların bakış açısından baktığımızda, uzaktan çalışmanın görünür faydalarının çoğunun temel unsurlarından biri, özerkliğin artması. İnsanlar hayatları ve çevre şartları üzerinde daha fazla kontrole sahip olduklarını hissettiklerinde daha mutlu, daha az stresli ve daha üretken oluyor. Sonuç olarak, işverenlerin çalışanları ofise dönmeye zorlaması, algıladıkları özerkliği daha da azaltacak. Sonuç olarak muhtemelen çalışanların üretkenliği ve memnuniyeti azalacak. 


EoNEK OLUN 


Uzaktan çalışmaya ya hep ya hiç mantığı ile bakmamalı. Bazı çalışmalar, en iyi yaklaşımın ev ve ofis çalışmasının bir karışımını oluşturmak olduğunu söylüyor. Böylece çalışanlar “iki dünyanın da en iyi yönlerini” deneyimleyebiliyorlar. Çalışanlara kendi dengelerini kendilerinin kurması özgürlüğü verildiğinde, evden çalışanların bunu yapmaya devam etmesi ve evden çalışmak istemeyenlerin de ofiste rahatça çalışması mümkün oluyor. 


VERİMLİ İLETİŞİM KURUN 


Video konferans gibi teknolojik platformlar aracılığıyla verimli iletişim kurmak mümkün. Ancak bu, daha fazla çaba ve dikkat gerektiriyor gibi görünüyor, dolayısıyla konuya özel zaman ayırmak, işlerin düzelmesine yardımcı olabilir. Bu, gerekli iletişim ve zorunlu olmayan iletişim arasında bir ayrım yaparak ve sadece gerekli iletişime odaklanarak başarılabilir. 


PROBLEMLERE DUYARLI OLUN 


Evden çalışmanın artıları ve eksileri hakkında sahip olduğumuz bilgilerin çoğu, COVID-19 salgınının ortasında edinildi. Salgın, elde edilen verilerin yanı sıra insanların buna yönelik tutumları üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Pandemi bir sorun olarak daha az baskıcı hale geldikçe, üretkenlik ve refahtaki değişiklikleri izlemek daha faydalı olacak. 


DR.DEAN BURNETT 

Dean bir sinirbilim doktoru, eski bir psikiyatri öğretim görevlisi ve çok satan kitaplar yazan bir yazar. Son kitabı Psycho-Logical, Guardian Faber Yayınlarından çıktı. 


BİR SİMÜLASYONUN 
İÇİNDE Mİ YAŞIYORUZ? 


Siyah deri elbiselerinizi giyin ve siyah güneş gözlüklerinizi takın, Маїгіх’е з= giriyoruz. 
s STEPHEN KELLY 


atrix'in gerçekliğin bir yanılsama 
Me ve hepimizin aslında içindesıvıdolu kapsüllerde, bir hayalin içinde yaşayıp makineleriçin enerji ürettiğimiz fikrini popülerleştirmesinden bu yana 23 yıl geçti. Bu fikir, çoğu insan tarafından fantastik bir hayal olarak görüldü. Ancak bazı filozoflar vebiliminsanları, Matrix'in gerçekten de bir simülasyon içinde yaşayıp yaşamadığımıza dair sorular ortayaattığını ve bunun ciddi olarak degerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bilgisayar bilimcisi ve “Simülasyon Hipotezi" kitabının yazarı Rizwan Virk, bize tavşan deliğinin ne kadar derinlere indiğini anlatıyor. 

Kitabını, Oxford'dan filozof Nick Bostrom'un bir bilgisayar simülasyonunda yaşayıp yaşamadığımızı soran 2003 tarihli bir makalesine dayandıran Virk, “Bence bir tür simülasyonda yaşıyor olma ihtimalimiz, olmama ihtimalimizden daha yüksek” diyor ve gelişmiş bir uygarlığın, simüle edilmiş dünyalar yaratacak teknolojiyi geliştirebilecek kadar uzun süre hayatta kalmış olabileceğini savunuyor. Virk, “Bu, simüle edilmiş birçok gerçeklik olduğu ve yalnızca bir temel gerçeklik olduğu anlamına geliyor” diyor. “Bu nedenle, 99 simüle edilmiş gerçeklikte mi yoksa tek temel gerçeklikte olma ihtimaliniz mi daha yüksek? 99'dan birinde olma olasılığınız daha yüksek olmalı." 

Elbette bu, henüz doğrulanmamış bir hipotez. Ancak yanlış olduğu da kanıtlanmış değil. 
Virk'in en büyük iddialarından biri, fizikçi John Wheeler'ın ortaya attığı, evrenin temeli- nin enerji veya madde değil, bilgi olduğu fikri. 
Her atom altı parçacığın bir bilgi bit'ini temsil ettiğini söylüyor. Virk, “Her türlü maddeyi 3B olarak basabiliyoruz, ve genler de sadece veriden ibaret” diyor. Bu fikir, beraberinde eğer çoklu evren (yaptığımız her tercihte yeni bir zaman çizgisinin ortaya çıkması) doğruysa, gerçekliğin fiziksel olmaktan ziyade sayısal olduğu fikrini getiriyor. 

Virk, “Doğada, özellikle bir anda bir fiziksel nesneyi çoğaltan hiçbirşey yok” diyor. "Ancak bilgiyi çoğaltmak ve sonra bu bilgiyi gerektiği gibi işlemek oldukça kolay” Virk, “Tek bir fiziksel gerçeklikte yaşıyorsak, bu bir anlam ifade etmiyor” diyor. "Ancak, video oyunlarındaki dünya, yalnızca görmemiz gerektiğinde oluşturuluyor. Bu, gerçekliğin sadece gözlemlendiğinde var olduğu, işlenmiş bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor.” 

Diyelim ki hepimiz bir bilgisayar simülasyoпи içinde yaşıyoruz: Peki bilgisayarın başında kim veya ne var? Virk, “Bazıları, uzaylıların olduğunu düşünüyor" diyor. “Bostrom'un 


simülasyon iddiasında, bu simülasyonların “atalarımızın simülasyonları" olarakadlandırılan, gelecekteki bizlerin ürettiği simülasyonlar olduğu önesürülüyor. Temelde bu, bizimantik Roma çağını canlandırmamız gibi bir şey” 

Pekineden bize bir simülasyon sunmakistiyor olsunlar? Virk, “Biz, simülasyonları neden kullanıyoruz? Genelde, farklı durumlarda ne tür farklı sonuçlar çıkabileceğini görmek için. 
Örneğin, küresel bir nükleer savaş veya küresel ısınma simülasyonları hazırlıyoruz. Hangi senaryonun yıkım getirdiğini görmekiçin bunu yapıyor olabiliriz." 

Peki bir bilgisayar simülasyonu içinde yaşıyorsak, bu düşünce, hayata bakışaçımızı nasıl etkiler? Her şey bir andaanlamsızlaşmaz mı? 
Virk, “Bazılan bu durumda, 'ne yaparsam yapayım, fark etmeyecek’ diye düşünebilir. Ancak ben öyle düşünmüyorum" diyor. “Bu oyunu kendimin seçtiğini, zorluklarını ve mücadelelerini bizzat tercih ettiğimi söylüyorum. Her şey çok kolay olsaydı, bu oyun hiç de zevkli olmazdı” 


Simülasyon teorisi çok ilginç ve Keanu Reeves'iseviyoruz, bu yüzden kırmızı hapı yutsak iyi olacak gibi görünüyor. 


GOOGLE 
NEDEN 
BÜYÜK BİR 


оо 


YAPILACAKLAR LİSTESİ? 


Dünya'nın en popüler arama motoru olabilir ancak aslında tüm yaptığı, yapılacaklar listemizdeki maddelerin üzerini çizmemizi sağlamak. 


oğu insan Google'ı bir arama motoru olarak görüyor. Ancak biraz derine baktığımızda, gerçekte ne olduğunu farkediyoruz: Birniyetler koleksiyonu. 

Dijital teknoloji niyet pazarına el atmadan önce, bizler niyetlerimizi “yapılacaklar listesi” adı altında madde madde kaleme alıyorduk. 

Kendimden bir örnek vereyim. Ben bu listeleri çok severdim. Günlük yapılacaklar, haftalık iş akışı, tatilde görülecek yerler, bu yıl kendim için yapacaklarım gibi şeyler... 
Özel uygulamalar, not defterleri, post-it kağıtlar kullandım. Tüm bunları yaparken, yapıp dalistemden sildiğim her şeyin beni daha iyi bir ben olmaya bir adım daha yaklaştırdığını düşündüm. Aslında bir arama motoru da aynı şeyi yapıyor. Bulmak istediğiniz şeyi bulup bir adım daha ilerlemenizi sağlıyor. 

Bir arkadaşım, birkaç yıldır başkalarının alışveriş listelerini belgeliyor. Bir market 


“GOOGLE, 
İSTEKLERİMİZİ 
TOPLAYAN, ANALİZ 
EDEN VE İŞLEYEN 
BİR ALGORİTMA 
GELİŞTİRDİ.” 


arabasının içinde bir liste bulduğunda, fotoğrafını çekip internette yayınlıyor. Bunlar, ondan önce bu market arabasını kullanmakta olan insanın dünyasına açılan küçük pencereler. Bunlara bakarak hikayeler yazmak oldukça kolay. Bağlamdan çıkarıldığında, istatistik oluyorlar. Toplu olarak ele alındığında ise daha açıklayıcı olabiliyorlar. 

Geçenlerde Vermont 'taki Gündelik 
Hayat Müzesinde, “Listelerden ve Notlardan Bir Yaşam” adlı bir sergi vardı. Burada önemli kişilerin listeleri ve notları değil, bu koleksiyona katılmak için ceplerinde veya çekmecelerinde buldukları kişisel notları gönderen insanların eserleri sergileniyordu. Bir yorumcunun dediği gibi, ‘Yalnızca hepsini bir araya getirdiğimizde yapılacaklar listelerinin zamanımızı nasıl harcadığımızı gösteren önemli kayıtlar olduğunu görüyoruz." 

Google tüm bunları biliyor. Niyetimizi öğreniyor ve tıpkı bizim gibi olduğunu düşündüğü insanların yapmak istediklerine bakarak bize çözümler sunuyor. Yaptığı en büyük yenilik, hizmetini kullanan herkesin isteklerini, onlar istediklerini çoktan unutmuş olduktan sonra bile toplayan, analiz eden veişleyen bir algoritma oluşturmaktı. 
Sorun şu ki Google, kişisel olarak daha degerli bir istek ile üzerini çizmemiz gereken herhangi bir yapılacak şey arasında ayrım yapamıyor. Onunla dalga geçip geçmediği- 


mizi de anlayamıyor. 

Komedyen ve yazar Morgan Bassichis, 
2017 yılında her Pazartesi listeler yazmaya 
başladı. 21 Ağustos 2017 tarihli listede, “Çevrimiçi antisemitizm tartışmalarına katıl” ifadesinin üzeri çizilmiş ve hemen altında 
“Bilezikleri araştır!” maddesi görünüyor. 18 
Mart 2019'daki listede “Hızlı çalışabilen bir terapist bul” maddesi en tepede yer alıyor. 
Bu listeler, ozamanki ABD'deki siyasi durum hakkında hissettiği duygusal kaosun bir arşivini, stand-up gösterisi için tuttuğu notları, rutin olarak yaptığı şeyleri ve imkânsız isteklerini gösteriyor. Koleksiyon, 2020'de “Tuhaf Yıllar” adıyla, gerçeküstü bir kitap eşliğinde yayınlandı. Okuyucu, listedeki herhangi bir şeyin yapılıp yapılmadığı konusunda sürekli şüphede bırakılıyor. 

Google'a geri dönelim. Yapılacak işlerin üzeri hiçbir zaman çizilmediğinde, asla unutulmadığında ve bunları yazan kişiye nüans veya bağlam olmadan uygulandığındaişler karmaşıklaşıyor. Amaçları bir araya getirmek Google'a, liste uygulamaları veya akıllı not defterleri üreten şirketlerden daha fazla para kazandırdı. Ama acaba bu süreçte insanlık kayıp mı oldu? 


ALEKS KROTOSKI 
Sosyal psikolog, yayıncı ve gazeteci olan Aleks, “Dijital İnsan” programını sunuyor. 
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SERBEST ATIŞ 


FİTNESS 
TAKİPÇİSİ 


KULLANMAYI 


NEDEN BIRAK TIM? 


Her gün 10.000 adım hedefine ulaşmak için uğraşmayın. Aktif 10, fit olmak için daha kolay ve daha verimli bir yöntem! 


ktivite takipçisi kullanıyor musu- 
Д: Peki günün sonunda tedir- in bir şekilde kolunuzdaki ekrana bakıp, “acaba 10.000 adım attım mı?” 
diye kendinize soruyor musunuz? Hedefe varmadıysanız, gece olmadan evin içinde yürüyüp, egzersiz hareketleri yapmak zorunda hissediyor musunuz kendinizi? Ben, aktivite takipçisi kullanırken aynen bunu yapıyordum. Та ki, eşim Clare artık can s1- kıcı olmaya başladığımı söyleyene kadar. 
10.000 adım rakamı aslen 1960'larda Japonya'da ortaya çıkmış bir pazarlama kampanyasının ürünü. Adımsayarlarını pazarlamaya çalışan bir firma, Manpo-Kei adı altında bir cihaz piyasaya sürdü. Bu isim, Japoncada “on bin adım” anlamına geliyordu. 
O zamandan bu zamana, uzun, sağlıklı 


“AKTİF 10 GRUBU, 
10.000 ADIMLIK 
GRUPTAN YÜZDE 
30DAHA FAZLA 
“ORTA İLEŞİDDETLİ 
FİZİKSEL AKTİVİTE 
GERÇEKLEŞTİRDİ.” 
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bir yaşam sürmek için günde kaç adım atmak gerektiğini bilimsel olarak belirlemek için birçok çalışma yapıldı. Son girişimlerden biri 2022 Mart ayında The Lancet dergisinde yayınlandı. Bu çalışma, dört 
kıtadan, 50.000 kişiden bilgi toplamış 15 
uluslararası çalışmanın bir özetiydi. 

Ortaya çıkan sonuç, atılması gereken adımların sayısının yaşa göre değiştiydi. 
60 ve üstü yaştaki yetişkinler (ben 65 yaşındayım) bu rakam 6.000 ilâ 8.000 adım arasında görünüyordu. Daha fazla adım atmak, daha yararlı olacak diye de bir kural yoktu. Çalışma, 60 yaşının altındaki yetişkinler için 8.000 - 10.000 adımı öneriyordu. 

Her ne kadar ilgi çekici olsa da dürüst olmak gerekirse ben aktivite takipçimi bir kenara koydum ve günde 20 dakikalık tempolu yürüyüşlere döndüm. Bunun birinci nedeni, BBC Sounds'da hazırladığım podcast'lerden birinde sabah erken kalkıp 
20 dakika tempolu yürüyüş yapmanın 
faydalarını anlatmam, ikincisi ise Sheffield Hallam Üniversitesinden Prof. Rob Copelandile yaptığım bir deneydi. 

Yaptığımız deneyin amacı, 10.000 adım atmanın faydalarını ve kolaylığını “Aktif10” adı verilen, günde üç defa 10'ar dakikalık tempolu yürüyüş yapmakla karşılaştırmaktı. 


Today's Training 


Küçük bir grup gönüllüyü bir araya getirdik. Her birine aktivite takipçisi taktık ve onları iki gruba ayırdık. Gruplardan birinden 10.000 adım hedefini gerçekleştirmesi istendi. Diğer grup ise günde üç kere “Aktif 10” yürüyüş yaptı. Bu, toplamda yaklaşık olarak 3.000 adım atmak anlamına geliyordu. Gönüllülerden bu programı bir hafta boyunca uygulamalarınıistedik. Deneyin sonunda 10.000 adım atma görevini alan grubun zorlandığı, Aktif10 grubunun ise çok fazla zorlanmadığı ortaya çıktı. 

Copeland, gönüllülerin takipçilerinden gelen verileri analiz ettiğinde, Aktif 10 grubunun, daha kısa süre hareket etmelerine 
rağmen, 10.000 adımlık gruptan yüzde 30 
daha fazla “orta ile şiddetli fiziksel aktivite" gerçekleştirdiğini buldu. Bu, önemli bir rakam, zira en fazla sağlık yararını hızlı hareket ettiğimiz zaman alıyoruz. 

Eğer siz de Aktif 10 programını deneyimlemek istiyorsanız, hemen başlayabilirsiniz. Günde 10.000 adım size belli bir hedef veriyor evet ama bu hedef aslında herkes için farklı. 


MICHAEL MOSLEY 

Bir sağlık yazarı ve yayıncı olan Michael, Trust Me, I'm A Doctor programını sunuyor. Son kitabı, The Fast 800 Keto, Short Books yayınlarından çıktı. 
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AKIL UYUNLARI 


15 Bulmacası 


İmkansız bir bulmaca, nasıl çözülür? 


Sabır Küpü'nden ve Sudoku'dan çok önce zihin jimnastiği yapmak isteyenlerin karşısına çılgın bir bulmaca çıkmıştı: 15 Bulmacası. 
Mekanik bir bulmaca olan 15 
Bulmacası, üzerinde l'den 15'e sayıların yazdığı tahta blokların konduğu bir çerçeveden oluşuyordu. Bloklar yazı gibi, 


soldan sağa sıralanıyordu, sadece en son iki tanesi, 14 ve 15, ters duruyordu. Bulmacanın amacı, blokları çerçeveden çıkarmadan, sadece kaydırarak, doğru sıraya dizmekti. Basit görünen bu oyun, uluslararası bir çılgınlığa dönüştü, şarkılara, yarışmalara hatta gazete haberlerine konu 


oldu. Bu oyunu icat ettiğini 

öne süren Amerikalı bulmaca üreticisi Sam Loyd, bu bulmacayı çözecek ilk kişiye 1.000 dolar ödül vereceğini açıkladı. Aslında, bulmacanın ortaya çıkmasıyla hiç ilgisi yoktu, ama 115 yıl boyunca tüm dünyayı bu şekilde kandırmayı başardı. 


KURALLARI ESNETMEK 


15 Bulmacasının çok çıldırtıcı olmasının nedeni, aslında çözülmesinin imkânsız olması. Ama bu yine de insanların 
denemesini engellemiyor. Işte kuralları esneten bazı çözümler. Tüm bulmacalar, tek bir kurala uygun olarak, son iki blok ters sırada olacak şekilde diziliyor. Her bir çözümün kuralları nasıl esnettiğini açıklayabilir misiniz? 


2. [Zor] Bu çözümü ortaya koyan 

kişi tahtadan en az bir blok çıkarmış ama diğer blokları hareket ettirmeden tekrar yerine koymuş. Blokların sadece üst yüzeylerinde rakamlar yer alıyor. 
Bulmacayı çözen kişi kuralları nasıl esnetmiş olabilir? 


1. [Kolay] Bu çözümde bloklar soldan sağa doğru, doğru sıraya girmiş görünüyor. Bulmacayı çözen kişi bunu nasıl başardı? 


3. [Zor] Bu zekice çözümde, bulmacayı çözen kişi tahtadan herhangi blok çıkarmış değil. tüm bloklar da doğru sırada görünüyor. Bulmacayı çözen kişi bunu nasıl başardı? 
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İMKÂNSIZ BULMACA 

15 Bulmacasının çözülemeyeceğinin ilk matematiksel kanıtı, bulmacanın ilk kez ortaya çıkmasından birkaç ay sonra, 
1880'de ortaya kondu. Kanıt burada açıklanamayacak kadar karmaşık ama buradaki basit bulmacalara bakarak böyle bir bulmacanın çözülmesinin neden imkânsız olduğunu anlayabilirsiniz. Aşağıdaki problemlerde, çerçeve içindeki blokları kaydırarak birinci dizilimi ikinci dizilime çevirmeye çalıştığınızı hayal edin. Parçaları yatay veya dikey olarak kaydırabilirsiniz ancak döndüremezsiniz. Bu bilgiler ışığında, bu bulmacaların neden çözülemez olduğunu açıklayabilir misiniz? 


22 2° 


алан 910 Е 
НИ BH 
4. [ÇOK ZOR] 
2. [ZOR] Sadece altı hamlede, birinci çerçeveyi ikinci çerçeveye nasıl dönüştürebilirsiniz? Her 


hamlede, sadece bir blok kaydırabilirsiniz. Sekiz hamlede yapabilir misiniz? Neden 


tam olarak 99 hamlede yapamazsınız? 
Е 
3. [ZOR] 
ALFABENİN HARFLERİ 
1. [Kolay] 
Sağdaki her çerçevede, blokları kaydırarak bir harf oluşturmak mümkün. Dokuz harfin de ne olduğunu bulabilir misiniz? 
2. [Zor] 
Her harfi oluşturduktan sonra, boş kare nerede kalıyor? Dokuz çerçeveden biri dışında tümünde boş karenin gelebileceği tek bir nokta var. 
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Dünya'nın dört bir yanından uzman astronomlar, kozmik soruları yanıtlıyor. 


DÜNYA'YA YAKIN 
NESNELERİ 


İZLEMEK 


2013'te hazırlanmış olan bu haritada, 
1.400'den fazla potansiyel olarak zararlı asteroit görülüyor. Dokuz yıl 
sonra, bu listeye 800 
yeni asteroit daha eklendi. NASA/JPL-CALTECH 


© 
Jüpiter 


Tehlikeli yakınlaşmalar 


Y Uzaydan gelen bir nesnenin Dünya'ya çarр1р neslimizi tüketmesi, oldukça tanıdık bir bilim senaryosu. Gerçek dünyadan en ünlü örnek, 
66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpıp dinozorların 
neslinin tükenmesine neden olan nesne. 

Ne mutlu ki bu boyuttaki olay son derece nadir gerçekleşiyor. Nadir derken, yüz milyonlarca yılda bir kere. Ancak gerçekleşme ihtimali var mı? Var. 
Bu yüzden Dünya'nın dört bir yanındaki uzay ajansları gökyüzünü sürekli tarıyor ve Dünya'ya Yakın Nesneler (Near Earth Objects - NEO) olarak adlandırılan bu nesneleri tespit edip izlemeye alıyor. 
NEO olarak değerlendirilen nesneler, Dünya'ya 1,3 astronomik birimden (kısaca AU olarak gösterilen 
1 аѕітопотік birim, Dünya ile Güneş arasındaki 
mesafe kadar) daha yakın nesneler. 
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Güneş Sistemi'ndeki en büyük kuyruklu yıldız ve asteroitler endişe etmemize gerek bırakmayacak kadar uzaktalar. NEO olarak değerlendirilen en büyük asteroit, 1036 Ganymed. Yaklaşık 37 kilometre çapında ve Güneş'e en yakın geldiği mesafe, 1,24 AU. 
Yani, МЕО olmak için tam sınırda bulunuyor. 

En büyük kuyruklu yıldız ise, 109P/Swift-Tuttle. 
26 kilometre uzunluğunda olan Swift-Tuttle, dinozorların neslinin tükenmesine neden olan nesnenin yaklaşıkiki katı büyüklüğünde. Ancak, bu kuyruklu yıldız Dünyaiçin büyük bir tehdit oluşturmuyor. Her 
133 yılda bir, Güneş'e 0,95 AU yaklaşıyor. Küçük bir 
bilgi; ünlü Perseid meteor yağmurunu onun sayesinde izliyoruz. 

Aslında endişe duymamız gerekenler, uzay ajanslarının gözünden kaçabilecek küçük nesneler. 
Dünya'ya şimdiye kadar en fazla yaklaşmış olan NEO, 2020 УТА oldu. 13 Kasım 2020'de, Dünya'nın yaklaşık 375 kilometre uzağından geçti. Üstelik geçişinden çok kısa bir süre önce ancak fark edilebildi. Bundan önceki en yakın asteroit, üç ay önce Dünya'nın yanından geçen 2020 QG idi ve oda son anda fark edilmişti. 


Caitlyn Buongiorno 
Yardımcı Editör-Astronomy dergisi 


Ocak 2019'daki Ay tutulması parlak bir kırmızıydı. Bu kısmen, 
Endonezya'nın Anak 
Krakatau kentinde bir ay önce meydana gelen bir patlamadan kaynaklanmış olabilir. 
ЈАМІЕ COOPER 


VAN ALLEN KUŞAKLARI 


ULUSLARARASI UZAY 
İSTASYONU 


DIŞ KUŞAK 


İÇ KUŞAK 
(13.400-58.000 KM) 


Y Tam Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın 

“umbra” olarak adlandırılan gölgesinde kalıyor. Ancak tutulma sırasında Ay, tamamen karanlıkta kalmıyor. Dünya'nın atmosferi yüzeyden birkaç kilometre yüksekten geçen Güneş ışınlarını büküyor ve bu bükülme, ışınların Umbra'nın merkezine kadarerişmesine imkân veriyor. Ancak tümışınlar bu noktaya erişemiyor. Hava molekülleri, maviışığı kırmızı ışıktan daha fazla dağıtıyor, bu yüzden tutulma sırasında Ay genelde kırmızı görünüyor. 

Umbra'nın görünümü ve renklerinin Ay yüzeyine yansıması, Ay'ın Dünya'nın atmosferinin farklı katmanlarında neler olduğunu gösteren bir ayna görevi görmesini sağlıyor. Volkanlar, stratosferin üst katmanlarına bol miktarda kül ve kimyasal reaksiyonlara girebilen gazlar püskürtüyor. 
Bilim insanlarının atmosferde, özellikle de stratosfer katmanındaki volkanik gazların miktarını ölçmekiçin kullandığı yöntem, Ay tutulmasındaki açılma veya koyulmayı kullanıyor. Elbette, eğer atmosferdeki kül miktarı çok artarsa, Ay hiç de görünmeyebilir. 


Steve Albers 
Küresel Bulut Analizi kurumu yöneticisi, Spire Global, Boulder, Colorado 


(6430,700 КМ) 


(400 КМ) 


MANYETİK ALAN 
ÇİZGİLERİ 


Y | UUİ, Dünya'nın yörüngesinde, 322 ilâ 402 kilometre yüksekte dönüyor. Dünya'nın üstünde, sabit bir noktada kalması için ekvatorun 36.000 kilometre üstünde durması gerekiyordu. Teorik olarak bu mümkün, ancak önünde çok önemli bir engel var: Uzay mekiği. 

Uluslararası Uzay İstasyonu büyük ölçüde NASA'nın uzay mekiği kullanılarak inşa edildi. Uzay mekiği, Dünya'nın alçak yörüngesine kadar gidecek şekilde tasarlanmıştı. Çıkabileceği maksimum yükseklik 
304 ilâ 528 kilometre idi. Neyse ki bilim insanlarının 
UUİ içinde yapmayı planladığı uzay ortamı ve mikro yerçekimi deneyleri, alçak Dünya yörüngesinde de gerçekleştirilebiliyor. 

Uluslararası Uzay İstasyonunu alçak Dünya yörüngesinde tutmak için başka nedenler de bulunuyor. 
İstasyona kargo ve mürettebat götürmek ve getirmek, daha yüksekte olsaydı, çok daha pahalı ve çok daha riskli olurdu. Gezegenimizin çevresinde iki radyasyon bölgesi bulunuyor ve bu bölgelerde Dünya'nın manyetik alanı tarafından yakalanmış yüklü parçacıklar bulunuyor. Van Allen Kuşakları olarak adlandırılan bu bölgelerin yüksekliği arada bir değişiyor. İç kuşak 643ilâ9.700 kilometre yüksekte, dış kuşak ise 13.400 
ilâ58.000 kilometre yüksekte yer alıyor. bu nedenle, eğer UUİ şu anda bulunduğu noktadan daha yukarı konumlandırılsaydı, istasyondaki astronotlar radyas- 


yon tehlikesine maruz kalacaklardı. 
Caitlyn Buongiorno 


Solda görüldüğü gibi, iki tehlikeli radyasyon kuşağı Dünya'yı çevreliyor. 
Uluslararası 
Uzay 
İstasyonunun mevcut yörüngesi, onu iç kuşaktan koruyor. 

ROEN KELLY 
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SURU & LEVAP 


SORU: NİSA BALIM ÖZYÜREK 


Kara delikler patlamazlar. Buradaki patlamanın, bir anda yüksek miktarda enerji yayarak parçalanmak anlamında kullanıldığını belirtelim. Bunun dışında kara delikler, küçük patlamalar yaşayabilir. 
Fakat bu patlamalar kara deliği yok etmekten ziyade kara deliğin etrafında dönen maddeleri yoğun miktarda enerji ile uzaya saçması 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Kafanızı kurcalayan bir soru mu var? 


sorucevap@popsci.com.tr adresine yollayın cevaplayalım 


Editör: Eray Kaşıkçı 


gibi durumlardır. Örneğin 2020 yılında NASA'nın gözlemleri sonucu Ophiuchus galaksi kümesindeki bir kara deliğin, evrendeki en büyük 
patlama olarak görülen bir patlama sonucunda bir önceki rekorun 5 
katı büyüklüğünde olan 5 çarpı 10 üzeri 54 jul büyüklüğünde bir enerjiyi evrene yaymış ve hayatına devam etmişti. 


DÜNYA DIŞI YAŞAMDAN EMİN OLMAK İÇİN 


KESFEDİLEBİLECEK EN İYİ MADDE NEDİR? 


SORU: SEMİH YEŞİLKAYA 


Biyoimzalar, özellikle dünya dışı yaşam arayışı araştırmalarında gözlemlenmeye çalışan bir grup göstergeyi kapsar. Bu göstergelerin ortak özelliği, bir canlı yaşamına işaret ediyor olmaları ve biyolojik süreçler dışında üretilemeyecek olmalarıdır. Oksijen gazı tek başına bir biyoimza değildir, çünkü kimyasal tepkimelerle bir canlı formuna bağlı olmadan da ortaya çıkabilir. 
Örneğin Mars'ta çok az miktarda da olsa oksijen bulunur. Ancak Dünya'daki gibi 
9621 oranında oksijen içeren bir atmosfer 
mevcutsa, bu bir biyoilmza olarak kabul edilebilir; çünkü oksijenin atmosferde o düzeylere ulaşması, mevcut bilgilerimiz dahilinde yalnızca canlılıkla mümkün olabilir. Bunun yanı sıra teknolojik biyoimzalar da bulabiliriz. Örneğin Dünya etrafında dolanan Uluslararası Uzay İstasyonuna benzer bir yapıyı başka bir gezegende keşfetseydik, bir teknolojik biyoimza olarak kabul edip yaşamın var olduğuna kesin olarak kanaat getirebilirdik. Buna benzer kimyasal göstergeler, organik göstergeler, 


Yarasalar geniş bir ses frekansına yayılan repertuarlara sahiptir, dolayısıyla aynı frekansta ses üreten başka bir yarasayla duyum mesafesine kadar yaklaşmaları çok düşük bir ihtimaldir. Yine de böyle bir durum gerçekleşirse, yarasalar kullandıkları ses frekansını değiştirerek farklı frekansta bir ses üretmeye başlayabilirler. Frekanslar yeterince farklı olduğunda, oluşan sesler herhangi bir “kafa karışıklığı" yaratmaz. Bazı yarasa türlerinin ise başka bir yarasanın yakınındayken ses çıkarmayı tamamen bırakarak yanındaki yarasanın çıkardığı seslerin yansımasını kullanabildiği gözlemlenmiştir. 


çeşitli mineraller, fosil örnekleri ve atmosfer gazları gibi pek çok gösterge, Dünya dışı yaşam konusunda önemli kanıtlar olarak kullanılabilir. Bunların büyük kısmı mevcut teknolojimizle gözlemlenmesi imkânsız 


KISA CEVAP 
Biyoimza adı verilen göstergeler 


olan işaretler olmakla birlikte, gözlemleyebildiklerimizin neredeyse tamamı da her zaman bilmediğimiz bir inorganik sürecin var olabilme ihtimali nedeniyle %100 kesinlik sağlamayacaktır. 
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SURU & LEVAP 


AKIL OYUNLARI: CEVAPLAR 


KURALLARI ESNETMEK 

1. Bulmacayı çözen, önce blokları doğru sıraya dizmiş, ardından tüm çerçeveyi saat yönünde 90 derece çevirmiş. 


2. Bulmacayı çözen, 6 ve 9 numaralı blokları çıkarmış, blokları baş aşağı çevirerek 9 ve 6 oluşturmuş ve tekrar çıkardığı noktaya yerleştirmiş. Bu değişiklik sayesinde blokları kaydırarak bu sıralamayı elde edebilmiş. 


T 


İcra Kurulu Başkanı 

Yayın Direktörü 

Yayın Yönetmeni (Sorumlu) 
Grafik Tasarım 

Katkıda Bulunanlar 


Etkinlik ve Proje Direkti 
Kurumsal İletişim Müdürü 
Ankara Temsilcisi 
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Finans Direktörü 

Satış ve Dağıtım Direktörü 
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Dijital İçerik Direktörü 
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Ali Erman İleri 
Funda Demirci Ayan 
Erdal İpekeşen, O 312 577 3156 


Didem Kurucu 
Egemen Erkarol 
Yakup Kurtulmuş 


Eren Demir 


3. Bulmacayı çözen, silindir şeklindeki blokları 1. sorudaki yanıt şeklinde dizmiş, çerçeveyi saat yönünde 90 derece çevirmiş, daha sonra da her bloğu saat yönünün tersinde 90 derece çevirmiş. 


REKLAM 
Grup Başkanı Nisa Aslı Erten Çokça Başkan Yardımcısı Seda Erdoğan Dal, Işıl Baysal Turan 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İMKANSIZ BULMACA 


1. Bloklar nasıl hareket ettirilirse saat yönünün tersinde bir döngü 


ettirilsin, birinci çerçevedeki bloklar oluşturuyor. Bulmacayı sekiz hamlede _ _ Tel. 02123365370 
saat yönünde artan düzende kalıyor. çözmek için, yine aynı 6 hamle Reklam ül ve e ы 28 
Ikinci çerçevedeki bloklar ise saat yapılacak, 12 numaralı blok önce sağa Faks О 212 336 53 91 


yönünün tersinde artan düzende diziliyor. 

2. Bloklar nasıl hareket ettirilirse ettirilsin, kırmızı 1, 2 ve 3 numaralı blokların oluşturduğu bariyeri aşamıyor. 

3. Bloklar nasıl hareket ettirilirse ettirilsin, küçük bloklar her zaman büyük 4 numaralı bloğun çevresinde, saat yönünde artan düzende (1, 2, 
3) kalıyor. Ikinci çerçevedeki bloklar sayısal düzende değiller. 

4. Birinci çerçeveyi ikinciye dönüştürmek için gerekli olan altı hamle, temelde 12 numaralı bloğu alt sıraya indirmek ve 11 numaralı bloğu sağa kaldırmakla başlayan 


sonra sola kaydırılarak iki hamle daha yapılacak. Bu yüzden bu bulmaca 

altı ve altıdan daha büyük, ancak çift sayıda hamle ile çözülebilir. 


Ankara Reklam Satış Koordinatörü Sezinur Balıkçıoğlu 


Ankara Reklam Satış Müdürü Beliz Balibey 
Те: O 312 577 3156 
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her zaman çift olduğundan dolayı toplam hamle sayısı hep çift olmalı. 
Bu nedenle, bu bulmacayı 99 hamlede (tek sayı) çözmek mümkün değil. 
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Borsa İstanbul Pay Piyasası her geçen gün yeni halka arzlarla büyümeye devam ediyor. 2022 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 27 şirket daha halka açıldı. 
Türkiye sermaye piyasalarından aldığınız güçle yeni büyüme hikâyeleri yazmak için sizi de Borsa İstanbul'a bekliyoruz. 


/borsaistanbul 


www.borsaistanbul.com 


